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De Boeselijn, het begin. 
 
Lijnden had een bruisend verenigingsleven in 1974. Het in dat jaar met vereende 
krachten tot dorpshuis 'De Vluchthaven' omgetoverde gymnastieklokaal van de 
Mariaschool bracht nog meer reuring mee. 
Veel verenigingen, clubs of cursussen brachten hun activiteiten door middel van 
huis aan huis rondgebrachte stencils onder de aandacht van de Lijndenaren. Dat 
was veel werk. 
Ook buurtvereniging 'Lijnden' en buurtvereniging 'Kindervreugd' uit Boesingheliede 
maakten op die manier hun activiteiten kenbaar. 
 
Zo is het idee geboren om een dorpsblad te gaan uitgeven. 
In de eerste dagen van januari 1976 verscheen 'De Boeselijn’, dorpsblad voor 
Boesingheliede en Lijnden', op A4 formaat, 'waarin iedere vereniging, club, etc. en 
ieder persoon die de moeite neemt in de pen te klimmen, de inwoners van Lijnden 
en Boesingheliede informatie kan verstrekken die voor de lezers van belang zijn'. 
Aldus het voorwoord van de redactie in het eerste nummer.  
 
Het blad verscheen aan het begin van iedere maand in een oplaag van 700 
exemplaren. 18 tot 24 pagina's werden volgeschreven, uiteraard ingeleverd op 
handgeschreven velletjes papier ('wilt u duidelijk schrijven' werd er gevraagd), 
uitgetikt op stencils door iemand die in het gelukkige bezit was van een 
typemachine, gestencild in het dorpshuis waar de stencilmachine stond, geraapt, 
gebundeld en geniet, om vervolgens huis aan huis te worden bezorgd. 
De redactie bestond uit 8 leden, waarvan ik er een was, bijgestaan door een raap-, 
bundel- en niet-ploeg en een groep mensen die zorgden dat het dorpsblad bij 
iedereen op de deurmat viel. 
 
Wat stond er zoal in en wie schreven er in. 
Op het redactioneel voorwoord volgde de 2 pagina's tellende agenda met alle 
activiteiten in beide dorpen. 
De buurtverenigingen kwamen vervolgens aan bod, het reilen en zeilen in de 
dorpen werd belicht, aankondigingen van activiteiten zoals excursies voor 
volwassenen naar het Openluchtmuseum in Arnhem, naar de tentoonstelling 
'Gouden Handen' in 's Heerenberg, naar de Suikerfabriek in Halfweg om er maar 
een paar te noemen. 
Busreisjes voor de kinderen o.a. naar De Efteling, terreinfeesten voor kinderen, 
discoavonden, organisatie Veronica 'toeloop 200 jongelui'  of de AVRO Toppop 
show, Kienavonden, Cabaret Feestavond en natuurlijk werd carnaval gevierd, voor 
de jeugd, voor ouderen (55+) en ongetwijfeld ook nog voor iedereen, kerstbals, 
boerenbals en slotbals, men kon uitgebreid met de voetjes van de vloer.  
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Een soos voor ouderen (boven de 65 jaar) 'Oud doet Wijs' ging van start, een 
handvaardigheidcursus voor volwassenen, een bloemschik-cursus, Yoga, 
Nederlandse, Engelse en Franse les werd er gegeven, een hobbyclub voor de 
jeugd. De kinderen vulden een paar pagina's in de Boeselijn, peuterspeelzaal 
'Peuterpub', jeugdgroep 'De Pioniers' en later de groep Sam-Sam waren actief. 
 Er was het 'Praathuis', eenmaal per maand koffiedrinken in De Vluchthaven, (na 
de kerk), er werden danslessen voor volwassenen gegeven en danslessen voor 
gehuwde paren, er werden V.O.S.-cursussen (Vrouwen Oriënteren zich in de 
Samenleving) gestart, met als vervolg de 'Vrouw-In' en natuurlijk maakte 
toneelvereniging 'Genesius' gebruik van De Vluchthaven. 
En dan was er ook nog 'Graag Gedaan', een groep mensen die hulp in nood 
boden. 
Een Huisvlijttentoonstelling zette de buurt aan om zijn/haar creatieve producten 
tentoon te stellen  en werd een groot succes. 
 
Dat de activiteiten niet alleen in de Vluchthaven plaats vonden blijkt uit het 
verenigingsleven dat elders onderdak vond. In 'Het Verscholen Vossennest', Café 
Lijnden, R.K.Kerk, N.H.Kerk, waren de Klaverjasverenigingen  'Harten Aas' en 
'V.O.S.', de Biljartverenigingen 'Lijnden' en 'Luto',  de 'Sportvisclub 'De Lijnden',  
het Latijnse Koor 'St.Caecilia'  en de Ned. Zanggroep 'Maximinos' actief.  
 
Het zuigelingen- en kleuterbureau hield zitting in de N.H. Kerk, later in  De 
Vluchthaven en voor Huisvrouwengymnastiek kon je terecht in de gymzaal van 
School I. En als er ijs op de Ringvaart lag kwam ijsclub 'Ons Genoegen' in touw. 
Tweemaal per maand vertoonde de Filmcommissie films voor de jeugd in 'Het 
Verscholen Vossennest'. Ook in deze lokaliteiten volop feestgedruis met Boeren-
bals, Kienavonden, St. Nikolaasfeest, St Maarten, Koninginne-dagfestiviteiten en 
niet te vergeten Luilak.  
 
En dagjes uit voor de jeugd en volwassenen waren er ook. Veel aandacht voor 
een speelveld voor de jeugd, dat er uiteindelijk ook gekomen is. En natuurlijk was 
Handbalvereniging V.O.S (Voor Ontspanning Sport) actief, ook met het ophalen 
van Oud Papier.  
En al deze activiteiten werden aangekondigd in De Boeselijn en nadien werd er 
uitvoerig verslag van gedaan. 
 
Iedere maand deed ook de opbouwwerker van de Stichting Samenlevingopbouw 
Haarlemmermeer-Noord zijn zegje. De doelstelling van de stichting was het 
bevorderen van de leefbaarheid van de dorpskernen  in de Haarlemmermeer. De 
opbouwwerker gaf steun aan groeperingen die zich bezighielden met de 
leefbaarheid van de dorpen, bij het opstarten van verenigingen, wees de weg naar 
subsidieregelingen en onderhield contacten met de gemeentelijke overheid. Hij 
had zijn kantoor in De Vluchthaven. 
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Ook een maandelijks terugkerende rubriek was van de werkgroep 'Lijnden in Last'. 
Een groep die het Wel (voor velen werk en vakantievervoer) maar vooral het Wee 
van Schiphol onder de aandacht bracht. 
De ongebreidelde uitbreiding van Schiphol, het vliegtuiglawaai boven Lijnden en 
Boesingheliede, de alsmaar uitbreidende start- en landingsbanen, de 'stillere' 
vliegtuigen die er zouden komen. 
 
Het toekomstscenario van Schiphol dat de werkgroep schetste werd niet door 
iedereen geloofd. Als 'Lijnden in Last' waarschuwt voor uitbreiding van het 
wegennet tot 12-baanswegen in de toekomst rondom Schiphol als gevolg van de 
groei reageert een ingezonden briefschrijver:  "na informatie ingewonnen te 
hebben bij bevoegde instanties: Er is gewoon geen sprake van 12-baanswegen. 
Als de werkgroep serieus genomen wil worden moet ze ophouden tendentieuze 
fantasieën de wereld in te sturen.".  We weten nu wel beter. 
 
De Schiphol-problematiek is in de huidige tijd nog net zo actueel als door 'Lijnden 
in Last'  in de jaren zeventig werd geschetst, zoals we nog steeds in De Boeselijn 
kunnen lezen. 
 
Van de rubriek 'Lijnden fijn om te wonen' werd gretig gebruik gemaakt, niet alleen 
om ongenoegens te uiten over (vermeende) misstanden, maar ook over de goede 
dingen die in Lijnden en Boesingheliede tot stand gebracht werden. Er werd 
uitgebreid van gedachten gewisseld over parkeeroverlast, vrachtverkeer door de 
Nieuwerkerkerstraat, gebrek aan veilige stoepen, poepoverlast, gevaarlijke 
oversteek over de Schipholweg naar School I.   
Maar ook over de te hoge opstap bij het bruggetje bij het gemaal en de 
vreugdevolle reactie toen de gemeente daar een stoeptrede had voorgelegd.   
 

Dankbare reacties van 50- en 60-jaar 
getrouwde stellen die verrast waren met 
een bloemetje en bedankjes voor de 
aandacht na een ziekenhuisopname en een 
bloemetje bij thuiskomst.  
Dat was ook Lijnden en Boesingheliede en 
dat stond ook in De Boeselijn.  
 
Dit was een impressie van De Boeselijn uit 
de jaren dat ik in de redactie zat, waarbij ik 
heb geput uit de eerste 7 jaargangen van 
De Boeselijn. Het was een leuke tijd. 
 
Gerda van Baars-Klinkenberg, Weesp 
Van 1966 tot half 1982 inwoonster van 
Lijnden. 

Achterkant van de eerste Boeselijn   
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De Boeselijn, nummer 300 
 
Els Dikkes vroeg mij, of ik wilde terugblikken op de eerste uitgaven van De 
Boeselijn. Nu heb ik geen archiefmateriaal meer voor handen, dus mocht ik 
mensen/groepen vergeten te noemen, dan al vooraf mijn excuses voor de 
onvolledigheid. 
 
Het zal in 1973/1974 geweest zijn dat Gerda van Baars mij vroeg voor de redactie 
van De Boeselijn. Gerda kwam vanuit Amsterdam, maar voelde zich wel heel vlug 
thuis in ons dorp en kwam enthousiast met allerlei leuke activiteiten aanzetten. Het 
is jammer dat zij en haar man niet konden leven met de hinder van Schiphol en 
daarom kozen voor een verhuizing, zij hadden immers een geweldige inbreng. 
 
De toenmalige buurtvereniging wilde met de bewoners wat beter communiceren 
en ik denk dat vooral de heer Niek Breedijk, jarenlang voorzitter van de 
buurtvereniging en ook op vele andere terreinen een sociaal bewogen mens, bij 
het ouder worden graag de geschiedenis van Lijnden wilde vastleggen. 
Tegenwoordig heeft elk zichzelf respecterend dorp een “verhalentafel” , waarbij 
een groepje ouderen op een koffieochtend herinneringen ophaalt, die opgetekend 
worden door een leider/leidster, die daarna een boekje met verhalen uitgeeft. Daar 
geeft de gemeente zelfs subsidie voor. 
 
Mijnheer Breedijk had Gerda in de arm genomen en zij heeft vele mensen kunnen 
enthousiasmeren. Bedenk dat we in 1973 nog niet konden beschikken over een 
elektrische typemachine, computer met tekstverwerker, of kopieerapparaat dat 
verzamelde en er tevens de nietjes insloeg.  
Maar Gerda had haar werkgroepen opgericht voor typen, stencilen, verzamelen en 
maandelijks rondbrengen. Ik meen in een oplage van zo’n 700 stuks. Gerda wist 
op de bijeenkomsten de gezelligheid er in te brengen, dus mensen waren niet 
vaak absent. 
 
Dat betekende elke maand redactievergadering. Vooraf belde Gerda iedereen 
(verenigingen, individuen) nog eens af, want ze verlangde wel elke maand een 
stukje van de diverse groeperingen, anders was het blad niet volledig. 
Een zeer uitgebreide agenda van dag tot dag, waarin scholen en kerken ook 
werden vermeld. Er kwam echt veel kopij binnen. Op de redactievergadering was 
het dan ook altijd een flinke tijd heel stil, want iedereen kreeg een stapeltje kopij 
om door te lezen en kon daarin eventueel  iets corrigeren.  
De redactie had toen nog 2 vertegenwoordigers uit Boesingheliede: Jopie van 
Vugt en Cor van Tilborgh. 
Vanuit Lijnden: Joke van Eijk (typte ook elke maand het hele blad uit op stencils, 
pas na enkele jaren kwam er een IBM machine met het bekende bolletje en een 
correctielint), Hans Hilbers, Jo Smit, Diana Zillig, Kees Jesse (regelde later via via 
het kopieerwerk), Gerda en ondergetekende. 

 
 
 

Hide Rigterink uit Haarlem zorgde voor illustraties bij 
alle artikelen Zij had een eigen stijl die heel herkenbaar 
was. 
Toen zij naar het oosten van het land vertrok werd 
Harrold Gunnink ingeschakeld om het blad op te 
leuken met ondersteunende tekeningen. Ook hij heeft 
een geheel eigen stijl, wel een beetje contrast met 
Hilde, maar lang heeft het “wennen” niet geduurd. Hij 
vrolijkte ons buurtblad op zijn eigen wijze mooi op. 
Wie het blad in de beginjaren stencilde, kan ik me niet 
meer herinneren. 
 
De heer Breedijk zal gedacht hebben: ik wilde het blad 
graag hebben, nu zal ik ook zorgen voor kopij. Er was 

een ”Breedijk”-map, waarin voor maanden vooruit kopij zat. Wat heeft die man 
daar vele uren aan gewerkt.  Alles schrijven en herschrijven. En, kenmerkend voor 
zijn generatie, zuinig met papier omgaand. Er bleef geen stukje onbeschreven op 
een blad, waardoor wij er geen letter meer tussen konden krijgen. We werkten 
toen, geloof ik, al met plak-memo’s. 
 
Maar ook “tante Annie van het café” schreef als secretaresse van Genesius de 
stukjes. Ook over andere onderwerpen, maar altijd in dat regelmatige, mooie 
schuinschrift. Vol humor! 
 
De heer Donselaar gaf elke maand informatie over het gemaal, waterstanden, 
dieselmotoren, kubieke meters water. Wat voelden we ons veilig! 
De visclub over de gevangen vis in centimeters of meters, want je mocht geloof ik 
alle gevangen vis achter elkaar langs het meetlint leggen. 
Maar ook biljartuitslagen, kaartcompetities, de verslagen van onze sportvereniging 
VOS,  al met al, je was volledig op de hoogte van het wel en wee in Lijnden. 
Er waren in de redactievergadering ook wel discussies over het wel of niet 
plaatsen van ingekomen stukken. 
 
Heel goed kan ik me herinneren dat Dr. Feensta (gynaecoloog en tegenstander 
van niet-noodzakelijke abortussen) een kritisch stuk geplaatst wilde hebben over 
het toenmalige abortusbeleid van de regering.  Met de inhoud konden we het wel 
eens zijn, maar of dit nu in een dorpsblad thuishoorde, daar was de redactie het 
niet mee eens. En dat standpunt mocht ik gaan overbrengen bij de heer Feenstra. 
Ik weet niet meer of we het toen wel of niet geplaatst hebben, maar de man zal 
zich niet zomaar met zijn principes aan de kant hebben laten zetten door de 
redactie. 
We hadden immers ook vaak opgeroepen meningen te laten horen in het 
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Zelf mocht ik elke maand, namens de redactie, het ”woord van de redactie” 
schrijven. Ik nam dan alle ingezonden stukken door en maakte daar het voorwoord 
over. In mijn jeugdige overmoedigheid dacht ik dan wel eens te vaak dat ik 
sommige stukjes of schrijvers een grappige (volgens mij dan) hak mocht zetten. 
Dat werd me niet altijd in dank afgenomen. Ik heb nog net geen pak slaag 
gekregen van Vrouw-in, maar…. in die tijd dacht ik dat vrouwen al genoeg 
geëmancipeerd waren en zette ik Vrouw-in wel eens neer als een onnodig 
kwebbelend theekransje. Dat had ik dus (terecht) niet moeten doen, want het heeft 
wel degelijk bijgedragen aan de emancipatie van de vrouw. Dus na 40 jaar ook 
hier nog even mijn welgemeende excuses, dames. 
 
De door Frits Tieken ontworpen voorkant met een 
fraai gestileerd gemaal is verdwenen, maar tijden 
veranderen. Zelf heb ik het altijd een mooi ontwerp 
gevonden.  
 
De meeste redactieleden zijn al lang geleden 
verhuisd, maar De Boeselijn heeft alle stormen 
doorstaan. In de leefbaarheids enquête van een 
paar jaar geleden gaven de meeste mensen aan, 
dat De Boeselijn helemaal gelezen werd en daarna, 
voor de agenda, op de lectuurmand bleef liggen tot 
de volgende uitgave.  
Dat kan niet elk blaadje of tijdschrift nazeggen. 
 
De redactie maakt er nu toch telkens zo’n 5 x per 
jaar een mooie uitgave van en weet ook elke keer 
een leuk voorwoord te schrijven. Daar hoeven ze 
over 40 jaar vast geen excuses over aan te bieden. 
Bravo, ga zo door.  
En Els kan ik hierbij alvast makkelijk toezeggen dat ik weer een keer bij nummer 
400 zal terugblikken, want die afspraak zijn we over 20 jaar toch allemaal 
vergeten. 
 
Joop Baars 
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300e  Boeselijn…. 
 
….naar aanleiding van deze mijlpaal is mij gevraagd een stukje te schrijven over 
mijn/ons aandeel in het maken van de ‘oude’ Boeselijn, al weer zo’n 30 jaar 
geleden.  
Het was dus nodig om heel diep te graven in onze herinnering. 
 
Na een slopende verbouwing van ons dijkhuisje, kwamen wij in 1984 in Lijnden 
wonen. 
Een week of wat later werden wij door Petra van de Dorpsraad welkom geheten. 
Tijdens ons gesprek gaf ik aan vrijwilligerswerk te willen doen. Zij vertelde dat er 
inderdaad iemand nodig was om het buurtblaadje van Boesingheliede/Lijnden te 
typen.  
Natuurlijk speelde dit zich ver vóór het snelle computertijdperk af. Toen was typen 
op een elektrische ‘bolletjes’-machine al héél modern (en moest je type-out 
gebruiken als je een foutje had gemaakt!).  
Later werd de Olivetti Top 100 aangeschaft, een kleine elektrische typemachine, 
waar al een geheugenkaartje in zat. Het prille begin van tekstverwerking/opslag. 
Dat was voor mij nog een hele toer om daar goed mee te leren werken!  
 
De Boeselijn werd toen (nog) maandelijks samengesteld en had de grootte van 
een A4. 
Alle aangeleverde kopij werd verzameld door Els en bij mij gebracht om uitgetikt te 
worden. Bij de diverse stukjes tekst maakte Harrold grappige, cartoonachtige 
tekeningen.  
Na het tikken en tekenen ging alles terug naar Els, die de envelop opstuurde naar 
Aad, de ‘drukker’ in Leidschendam. ‘Drukker’ staat hier tussen aanhalingstekens, 
omdat hij eigenlijk conciërge was op een middelbare school en voor ons, tussen 
de bedrijven door, alles in veelvoud stencilde.  Als het stencilwerk klaar stond om 
opgehaald te worden, kregen wij een belletje van Aad en reed André naar 
Leidschendam. 
Hij zorgde er voor dat de dozen in de Vluchthaven terechtkwamen, zodat een 
groepje vrijwilligers van ‘Oud doet Wijs’ het buurtblaadje kon samenvoegen en 
nieten. Daarna was het de beurt aan de bezorgvrijwilligers, die allemaal een sectie 
in de twee dorpen voor hun rekening namen. Op deze manier bleven de kosten 
voor het maken van onze Boeselijn tot een minimum beperkt. 
 
Boeselijn redactieleden: van Harte gefeliciteerd met het bereiken van deze 
mijlpaal! 
 
Groeten, André en Hanny van Steeden. 
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Nieuws van de dorpsraad 
 
Jaarvergadering 2015 
Op woensdag 18 februari j.l. hielden wij de jaarvergadering 
over het boekjaar 2014. 
Ondanks de kleine opkomst werd er in de vergadering veel 
besproken. Er werden twee nieuwe bestuursleden, Connie 
Ottenhof en Rien Visser, voorgesteld. Verder werden de financiën en de stand van 
zaken van de exploitatie van de Vluchthaven besproken. Het bestuur van de 
dorpsraad op dit moment in gesprek is met Stichting Maatvast en de gemeente 
over een eventuele overdracht van de exploitatie van de Vluchthaven naar 
Maatvast per 1 januari 2016. 
 
Kort werd er ingegaan op wat de dorpsraad in 2014 allemaal had georganiseerd:  
-de winterborrel  op zondag 12 januari 2014;  
-op 17 februari 2014 de jaarvergadering over boekjaar 2013;  
-NL doet op zaterdag 22 maart, de dorpsraad had toen bedacht om het 
achterstallig onderhoud in en om de Vluchthaven eens aan te pakken;  
-de Schouw op 10 april met de gemeente;  
-een informatieavond over de omlegging A9 op 15 mei, om de vragen van de 
bewoners voor met name Lijnden te beantwoorden; 
-een rondleiding door het Haarlemmermeermuseum, dit was op 18 mei;  
-het verzamelen van Steunbetuigingen voor het verkiezingsproces voor een 
clustervertegenwoordiger ORS (Omgevings Raad Schiphol);  
-het ontvangen van het college in de Vluchthaven voor een bezoek aan 
Lijnden/Boesingheliede, Badhoevedorp en Nieuwe Meer op 14 november;  
-het (laten) plaatsen van twee Kerstbomen  
-en als grote klapper op 17 december een druk bezochte avond om je eigen 
kerststuk te komen maken. Onder deskundige leiding van Ernst van Woerkom en 
drie van zijn medewerksters hebben 49 mensen daar gebruik van gemaakt.  
 
Louis van Daalen vertelde wat er gebeurde met de hier eerder genoemde 
steunbetuigingen. Hij vertelde over laag vliegende vliegtuigen, wat een nautische 
mijl voor last kan geven, de samenwerking met Amsterdam West, Badhoevedorp 
en Nieuwe Meer en hoe de ORS nu is samengesteld en de voor-, maar vooral de 
nadelen voor Lijnden. 
Louis houdt ons regelmatig via de Boeselijn en de website op de hoogte van de 
gang van zaken rond Schiphol en wil dit (gelukkig) ook blijven doen. 
 
Als item na de pauze hebben wij Rijkswaterstaat gevraagd om uitleg te komen 
geven over de omlegging van de A9 en wat dit voor Lijnden en Boesingheliede 
betekent. De heer Van Erk van  de uitvoerend aannemer, de Badhoeverbogen, 
hield hierover een presentatie. 
 

  
 
Na afloop van de presentatie waren er een aantal vragen waar niet direct 
antwoord kon worden gegeven. Hierbij onderstaand de (inmiddels door de heer 
Van Erk gemailde) antwoorden op de betreffende vragen: 
 
1. De geluidschermen rondom KW1 waar beginnen en eindigen die precies, 

en zijn deze wel dicht aan de onderkant?  
De exacte locatie van de geluidsschermen is weergegeven in de perspectief-
tekening welke ter plaatse is uitgedeeld. De geluidsschermen sluiten aan de 
onderzijde, in verband met de afwatering van de weg, niet direct aan op het 
maaiveld. De schermen zijn echter ontworpen volgens de daarvoor geldende 
regelgeving. In de berekeningen van de geluidsmodellen is de open onderzijde 
ook meegenomen.  
 
2. Het talud van het fietspad op de bypass Schipholweg schuift af . 
Er zijn inderdaad wat stroomgeultjes te zien als gevolg van de afstroom van water 
van het fietspad. Deze zijn echter niet van invloed op de stabiliteit van het fietspad. 
De staat van het fietspad wordt periodiek (tenminste 1x in de week) gecontroleerd. 
 
Er werden tevens vragen gesteld over o.a. de herplant van de gekapte bomen aan 
de Hoofdweg. 
 
3. De geluidschermen rondom KW1 waar beginnen en eindigen die precies, 

en zijn deze wel dicht aan de onderkant?  
De exacte locatie van de geluidsschermen is weergegeven in de perspectief-
tekening welke ter plaatse is uitgedeeld. De geluidsschermen sluiten aan de 
onderzijde, in verband met de afwatering van de weg, niet direct aan op het 
maaiveld. De schermen zijn echter ontworpen volgens de daarvoor geldende 
regelgeving. In de berekeningen van de geluidsmodellen is de open onderzijde 
ook meegenomen.  
 
4. Het talud van het fietspad op de bypass Schipholweg schuift af . 
Er zijn inderdaad wat stroomgeultjes te zien als gevolg van de afstroom van water 
van het fietspad. Deze zijn echter niet van invloed op de stabiliteit van het fietspad. 
De staat van het fietspad wordt periodiek (tenminste 1x in de week) gecontroleerd. 
 
Er werden tevens vragen gesteld over o.a. de herplant van de gekapte bomen aan 
de Hoofdweg. 
 
Heeft u de jaarvergadering gemist en/of wilt u toch meer informatie over de A9 , 
dan kunt u kijken op www.rijkswaterstaat.nl  
Bij vragen kunt u ook  bellen met 0800-8002 (ma t/zo 06.00 -23.00 uur, gratis). 
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Daarnaast willen wij u wijzen op de digitale nieuwsbrief van Rijkswaterstaat: 
Rijkswaterstaat brengt zo’n vijf keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit met daarin 
de laatste informatie, planning en nieuws over de omlegging van de A9 in 
Badhoevedorp. Eén en ander met prachtige foto's. Abonneren op deze 
nieuwsbrief kan via de website www.rijkswaterstaat.nl/abonneren.  
Op www.rijkswaterstaat.nl/A9badhoevedorp vindt u maandelijks een nieuwsbericht 
met een overzicht van de werkzaamheden aan de omlegging A9 voor de volgende 
maand.  
 
De Vluchthaven 
Wij oriënteren ons op een overdracht van de exploitatie van de Vluchthaven (dus 
niet de andere werkzaamheden van de dorpsraad!) naar Maatvast per 1 januari 
2016. Zodra wij meer duidelijkheid hebben leest u hierover in de Boeselijn. 
 
Huren van een zaal(tje) in de Vluchthaven 
Het is voor contributieleden van de dorpsraad Lijnden mogelijk om de zaaltjes te 
huren onder dezelfde voorwaarden als een vereniging.  
U bent echter wel verplicht de beheerder, Sennie Chan, in te huren voor € 21,30 
per uur. Hij zet dan alles klaar, bedient en ruimt op.  
De dorpsraad verstuurt de factuur.  
Vragen en regelen via de beheerder, Sennie Chan  0624535015. 
 
Contributie voor de dorpsraad voor 2015 
Nogmaals een oproep voor degenen die er door het drukke begin van het jaar nog 
geen tijd voor hadden. 
 
De contributie bedraagt  € 10,00 per gezin/adres. De rekening waar u de 
contributie op kunt overmaken is, (iban) nummer: NL41RABO0324545312, ten 
name van dorpsraad Lijnden, onder vermelding van: contributie 2015. 
 
Vergaderdata bestuur dorpsraad 
In 2015 zullen wij voortaan iedere laatste maandagavond van de maand 
vergaderen. De vergaderingen vinden plaats in de Vluchthaven en beginnen om 
19.30 uur. 
De komende vergaderingen zijn op:  maandag 20 april; maandag 18 mei.  
 
De bestuursvergaderingen zijn openbaar. U mag dus altijd een vergadering 
bijwonen. Het is wel handig om vooraf bij ons secretariaat te melden dat u wilt 
komen. Wij kunnen u dan de agenda toe mailen, zodat u weet waar we het over 
gaan hebben. 
Het secretariaat (Inge Visser) kunt u bereiken via email:  
secretaris@dorpsraadlijnden.nl 
Uiteraard kunt u haar ook bellen:  

(023)5552150  (graag niet na 20.00 uur) 
 
Website:  www.dorpsraadlijnden.nl 
Voor verdere informatie verwijzen  
we u naar deze website.  
 
 
 
 
 

 
 

De redactie vond in de oude Boeselijns het oude logo van Dorpsraad Lijnden 
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NL doet 
 
In het kader van NLdoet, de vrijwilligersdag van Nederland, 
ondersteund door het oranjefonds, verzamelden we op zaterdag 
21 maart rond 10.00 uur in de Vluchthaven.  
Het idee was om een mededelingenbord te maken en te 

plaatsen bij het brengparkje bij de hoek 
Hoofdweg westzijde en de 
Raasdorperweg.  
Maar eerst was er koffie, en koek.  
 
Een beetje in de regen hebben Gerrit 
Klaassen Bos en Joop Baars om de beurt 
met de grondboor elk een gat gegraven, 
waar de palen voor het bord inkwamen. 
Onder bezielende aanwijzingen van 
Connie Ottenhof en actie van haar neef 
Fons (?)………… kwam het bord op een 
mooie hoogte waterpas te hangen.  
 
Na inwijding dmv een foto spoedde iedereen zich weer naar de Vluchthaven waar 
nog een kopje koffie was om weer door te warmen. Meer klusjes zijn deze keer 
niet gedaan, omdat het weer dat niet toeliet. 
 
De Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer kwam langs om mooie foto's van het 
gebeuren te maken en ook was er voor iedere vrijwilliger een attentie. Dit jaar voor 
iedereen een zakje met aardappelen uit onze eigen polder.  

 
De eerste nieuwsbriefjes zijn gelijk 
opgehangen. 
Iedereen die wat wil melden aan zijn/haar 
dorpsbewoners, kan een briefje of kaartje in 
het kastje hangen. Het bord wordt 
opengemaakt met een sleuteltje. Dat hangt 
aan het bord aan een koordje. 
Een verzoekje: Graag de datum op de 
mededeling zetten. 
 

Uit Boesingheliede hebben we geen suggesties ontvangen voor een mooie plek 
voor een mededelingenbord. Dus voorlopig kijken we hoe de reacties op en over 
het geplaatste mededelingenbord zijn. 
 
 
 

-17- 
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Geluidshinder 
 
Voortgang ORS en overige lopende zaken. 
 
De nieuwe ORS (en dus het overleg van 
clustervertegenwoordigers en het 
regioforum) is van start gegaan. Dat zal, gezien de publicaties in de landelijke 
bladen , maar ook in de huis-aan-huis bladen, de meesten van u niet zijn ontgaan. 
Echte resultaten zijn hieruit nog niet te melden. 
 
De vergaderingen waren meer kennismakingen dan vergaderingen over specifieke 
onderwerpen. Veel nieuwe leden ontberen specifieke kennis over het Schiphol 
dossier en worden via een Kennisprogramma bijgespijkerd. Dat gebeurt door 
bezoeken aan de sector partijen en zal het hele jaar doorgaan. Kortom weinig echt 
nieuws. 
 
Ondertussen verandert er dus niets en wordt er nog steeds boven Lijnden 
uitgevlogen. In de zomermaanden kunnen we in elk geval 1.000 extra landingen 
verwachten vanwege het gewijzigde 2+2 regime (2 banen starten en tegelijkertijd 
2 banen landen).  Maar de overlast van landende vliegtuigen is voor Lijnden 
minder dan de overlast van de parallelle starts. 
 
Sowieso is er geen reden voor de parallelle startprocedure. De banen liggen niet 
parallel, maar verschoven ten opzichte van elkaar. Bovendien is de afstand tussen 
de banen méér dan de ruim 600 meter die de ICAO hanteert voor parallelle starts. 
Op vragen daaromtrent aan LVNL is tot op heden geen antwoord gekomen.  
Ondertussen schrijf ik dit stukje bij noordenwind en wordt er weer naar hartenlust 
over ons dorp gevlogen.  
 
In elk geval heb ik de site van ons samenwerkingsverband SPL (Amsterdam-
West, Nieuwemeer, Badhoevedorp, Lijnden en recent sloot ook Oostzaan zich 

hierbij aan) min of meer af.  
Het is een interactieve site, 
waarop u uw com-mentaar 
kunt geven en waarop de 
leden van de groep dan naar 
vermo-gen zullen 
antwoorden. 
 
www.spl4u.com 
 
Louis van Daalen 
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Ondernemers-aktiviteiten 
 

 
Het Asperge-seizoen is weer aangebroken. 

 
Vanaf 1 april zijn ze weer volop te verkrijgen op de hoek Schipholweg / Hoofdweg 
oostzijde. Ze worden dagelijks vers uit :imburg aangevoerd, net als de aardbeien. 
De echte meer-asperges, gegroeid in de Haarlemmermeer-klei, moeten nog even 
groeien, de plastic tunnels worden snel geplaatst. Misschien zijn ze dit seizoen al 
te oogsten.  
 

*-*-*-*-*-* 
 
 
Auto Service 

Lijnden 
 
De bouw van het 
nieuwe onder-
komen van Auto 
Service Lijnden 
aan de Hoofdweg 
Westzijde naast 
de omgelegde A9 is bijna klaar. 
Halverwege de maand mei zal het bedrijf gaan verhuizen, zodat klanten vanaf 
eind mei op het nieuwe adres Hoofdweg 109 terecht kunnen. 
In de volgende Boeselijn zullen we hier uitgebreider over berichten. 
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Bij   “Bij Qunis” (belofte maakt schuld). 
 
Tijdens de Winterborrel waren door het (toen nog) te openen Restaurant Bij Qunis 
2 arrangementen voor verloting ter beschikking gesteld. Na een eerste draai aan 
het rad, viel het 1e lot op onze voorzitter, waarop ik – aangemoedigd door enige 
bekers Glühwein – riep: “Bestuursleden buiten mededinging!” Een uiting die 
resulteerde in een nieuwe kans gevolgd door een fanatieke slinger aan het Rad 
van Avontuur. 
 
Dat bleef niet zonder gevolgen: bij 
deze draai bleek ik de gelukkige 
bezitter van het winnende nummer. 
En dat werd met grote dankbaarheid, 
doch wel met enige gêne ten aanzien 
van de hiervoor beschreven uitroep, 
aanvaard. Eega en ondergetekende 
houden wel van een aangekleed uitje 
(en dat kan dan zowel op het 
bolgewas als op de activiteit 
betrekking hebben). Beloofd werd om 
een verslagje te schrijven voor de 
Boeselijn. 
 
Daags na de opening waren wij present om het gewonnen document – na online 
vlot te hebben gereserveerd - te verzilveren. En dat viel bepaald niet tegen. De 
fraaie glazen toegangsdeuren, voorzien van het beeldmerk van het restaurant, 
leidden tot een ruime hal, waar we vriendelijk welkom werden geheten en ontdaan 
werden van onze jassen.  
 
Dat beeldmerk is zelf weer afgeleid van het smeedwerk in het ronde raam bovenin 
het gebouw. Het kasteelachtige oude stoomgemaal blijkt een perfecte locatie voor 
een restaurant en Ronald Kunis had er alles aan gedaan om de sfeer van zijn 
restaurant aan te passen aan dit gebouw.  
Het 166 jaar oude Rijksmonument werd voorzien van een nieuwe vloer, waarbij 
met enige fantasie de weerspiegeling  gezien kon worden van de grote waterplas, 
die HET Haarlemmermeer was voordat het DE  
Haarlemmermeer werd.  
 
 
 
 
 
 

 
Het zijn de vele  - toch wel moderne - details die prima passen in dit oude gebouw: 
 
‐ Het frame in het ontwerp van de bar volgde het lijnenspel van de 

dakspanten 
‐ De industrieel vormgegeven tafelpoten doen recht aan het verleden van 

het gebouw. 
 

‐ De kaarsenstandaards op tafel volgen het ontwerp van het frame boven 
het bareiland. 

‐ De menukaart wordt gepresenteerd op een houten klembord. Je ziet de 
machinist er zijn rondgang mee doen langs de sissende en stampende 
stoommachine. 

 
Maar… ik dwaal af. Het gaat natuurlijk in een restaurant om dat wat de keuken 
ons brengt en dan vooral de combinaties die het team “achter het vuur” heeft 
bedacht. Wij kozen voor een 4-gangen arrangement en om dat compleet te maken 
bestelden we er meteen het wijnarrangement bij, waarbij de keuze van de wijn aan 
de chef wordt overgelaten. Die keuze werd financieel vergemakkelijkt, door de 
wetenschap dat in elk geval één persoon gratis kon dineren. Op de website 
hadden wij vooraf de gerechten bekeken, waarop mijn – zelf niet onverdienstelijk 
kokende – echtgenote toch enigszins bedenkelijk begon te kijken. 
 
Dat bleek niet terecht. De combinaties waren uitstekend. De bediening 
informeerde eerst nog of er sprake was van allergieën, waar de kok rekening mee 
moest houden. Erg attent. Wat hebben we daar zoal genuttigd? 
 
‐ Voorgerecht: Handgedoken coquille met salade van witlof, bleekselderij, 

appel en kerrie. 
‐ Tussengerecht: Lauwwarme salade van gerookte schorseneren met 

groen kerrie linzen en gepofte knoflook croutons. 
‐ Hoofdgerecht:  Houtskool geroosterde kalfsribeye met in zoutkorst 

gegaarde knolselderij en shiitake jus. 
‐ Dessert: Citroencrème met gesuikerde frambozenrood rabarber en witte 

chocolade ijs. 
 
U ziet het: niet direct een menu waar je zelf, na een arbeidzame dag, aan zou 
beginnen in de keuken.  
 
Alle gerechten op een bijzondere wijze gepresenteerd, met een terzake kundige 
uitleg over zowel het gerecht als de bijpassende wijn.  
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Het lijkt allemaal erg veel als je het bovenstaande leest, maar in de praktijk valt het 
reuze mee. Je hebt na afloop zeker niet het gevoel dat de lezer misschien bekend 
voorkomt na een bezoek aan een “all-you-can-eat” vreetschuur. Het is “Bij Qunis” 
allemaal perfect uitgebalanceerd.  
Wat verder opviel was de totale afwezigheid van “muzikaal behang”. Hoewel wij 
wel houden van een rustig achtergrondmuziekje vonden wij het hier geen gemis. 
 
 

Het  
 
Nadat wijzelf en de andere gasten de hoofdgerechten uitgeserveerd hadden 
gekregen, kwam Ronald Kunis zelf nog langs de tafels om een praatje te maken 
met de gasten en ze te vragen naar hun ervaringen. Een spannende tijd voor 
deze man, die, als u dit leest, waarschijnlijk ook voor het eerst vader is geworden.  
 

Na de maaltijd werden we ook nog even rondgeleid door de zijbeuken van het 
restaurant om uiteindelijk als laatste gasten van de avond het pand te verlaten. 
Het einde van een mooie avond in een tot de verbeelding sprekend gebouw. Een 
gebouw dat door deze nieuwe activiteit gelukkig bewaard kan blijven voor Lijnden. 
En voor de Lijndenaren een perfecte gelegenheid om ook eens uit te kunnen 
gaan in het eigen dorp. 
 

 
Wij wensen Ronald, Tamara en het hele team dan ook veel succes met de 
verdere uitbouw van hun restaurant.  
 

Kasia & Louis van Daalen 
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tekening uit de eerste Boeselijns van Hilde Rigterink 
 
We hebben net de paasdagen gehad. Met het zonnetje leek het heel wat, maar de 
wind was nog koud. Wanneer gaat het lente worden? 
Er komt hier en daar wel groen in de bomen, een goed teken. 
 
Met onze club gaat het aardig goed. Wel missen we natuurlijk ome Jan Markus. 
Het gaat gelukkig beter met hem, hij is fijn weer thuis. Zullen we hem nog op de 
club gaan ontmoeten? Dat zou mooi zijn. 
 
De clubmiddag voor Pasen had het bestuur weer voor allerlei extraatjes gezorgd. 
Er waren prijsjes die je kreeg als je een bepaald aantal punten had behaald. Zo 
waren er lekkere advocaat, een paasbrood, voorjaarsplantjes en een kop en 
schotel gevuld met paaseitjes te “winnen”. En voor iedereen was er een doos met 
verse eieren van de firma Gijzenberg. 
 
In de Boeselijn van november 2014 lezen we dat wij 25 leden hebben, waarvan 9 
uit Lijnden. Nou dat zouden we wel willen veranderen. Zowel het aantal leden, als 
het aantal leden uit Lijnden. Dus: vind u het gezellig om op donderdagmiddag te 
komen kaarten? Wees welkom!! 
 
In het dorp is een restaurant gekomen in het oude gemaal. Misschien kunnen we 
daar een keer met elkaar naar toe gaan om te kijken en te proeven. (Uiteraard 
allemaal voor eigen rekening). 
 
Nog een paar middagen in april komen we bij elkaar, de 
eindspurt om het kampioenschap is ook al ingezet. 
Vanaf mei gaan we van de zomer genieten en 3 
september zal weer onze eerste clubmiddag zijn. 
 
Wil Blauwhoff 
Oud Doet Wijs 
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tekening uit de eerste Boeselijns van Hilde Rigterink 
 
Even voorstellen toneelvereniging ‘Genesius’ uit Lijnden. 
 
Onze vereniging wordt november a.s. 103 jaar oud, dat heugelijke feit hebben we 
in november 2012 op een fantastische wijze gevierd. Tal van genodigden 
waaronder oud spelers, vertegenwoordigers van verschillende verenigingen en 
uiteraard ook de dorpsraad, de Gemeente en de pers hebben kunnen zien hoe wij 
het eigen geschreven toneelstuk ‘ Een Spaanse Zomer‘ hebben opgevoerd. 
 
In totaal hebben we  20 leden en een beperkt aantal vrijwilligers voor licht, geluid 
,kassa en catering. 
Er zijn 15 spelende leden, en een van de leden is regisseur. Verder bouwen we 
ook de decors binnen eigen gelederen. De laatste keer hebben we een Russisch 
oerwoud gebouwd. 
 
Wij spelen al sinds mensenheugenis in buurthuis ‘De Vluchthaven’ daar voeren we 
2  toneelstukken per jaar op,  elk stuk spelen we 2 keer en wel op de laatste twee 
zaterdagen van maart en november. De traditie is dat  1 uitvoering wordt 
afgesloten met livemuziek (c.q. DJ) en uiteraard ontbreken de loterijen niet. 
 
Men noemde dat in een ver verleden toneeluitvoeringen met bal na.  
Een leuk verhaal is dat de oudere dames uit de Haarlemmermeer zich nog weten  
te herinneren men vroeger naar toneel ging, met bal na, in het lang. 
 
Dat onze oude club ondanks het traditionele concept jong blijft blijkt wel uit het feit 
dat we sinds kort 4 nieuwe jeugdleden hebben mogen begroeten. 
 
Ben Sulmann  
Lid bestuur Genesius 
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Petanque Lijnden 
 
Dinsdag 17 maart hadden we weer onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. 
Een groot aantal van onze leden had de moeite genomen om deze avond 
aanwezig te zijn, wat voor het bestuur altijd weer als een goede waardering voor 
hun inzet overkomt. 
Daarna, op donderdag 19 maart, hebben we de winterperiode afgesloten met het 
traditioneel geworden Boerenkool-toernooi. 
 
Ook hier was veel belangstelling voor en na drie speelronden was de winnaar 
bekend en werden de prijzen uitgereikt. 
Daarna hebben we genoten van een, door onze vaste kantine dames, voortreffelijk 
bereide Boerenkoolmaaltijd met heerlijke worst en als afsluiting een toetje van 
yoghurt met dessertsaus. 
 
Zaterdag 28 maart zijn we de lente gestart met het clubkampioenschap tripletten.  
Helaas liet het lenteweer zich van de koude en natte kant zien en werd er in plaats 
van buiten alle partijen binnen in de Hal gespeeld. 
 
Na vijf speelrondes kwam, aan het eind van de dag, het team Stam/Muller 
met vier gewonnen partijen als de nieuwe kampioenen uit de strijd. 
 
En nu zijn we weer druk bezig met de voorbereiding voor het komende 
Kool/Lijnden-toernooi dat gespeeld gaat worden op zaterdag 25 april. 
 
De inschrijving staat open tot en met donderdag 23 april en we hebben plaats voor  
38 teams. 
 
We hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn. We zien uit naar dit, voor 
onze vereniging, jaarlijkse hoogtepunt. 
 
Bent u nieuwsgierig om te zien hoe mooi en spannend dit spel kan zijn, dan moet  
u beslist op deze zaterdag een paar uurtjes vrij maken en komen kijken.  
Het toernooi begint om 11.00 uur en zal tussen 16.00 en 17.00 uur afgelopen zijn. 
U bent van harte welkom op onze banen achter het Dorpshuis. 
 
J.H. 
Petanque Lijnden 
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Van de redactie 
 
300 edities van de Boeselijn. Dat zijn 37 jaargangen van de Boeselijn, ongeveer  
6000 tot 7000 vellen papier;  dat past nog precies in twee dozen. Als je die wilt 
doorlezen kost dat heel , maar dan ook heel, heel veel tijd!! Maar het is wel heel  
leuk om te doen. Bijna veertig jaar geschiedenis van Lijnden en Boesingheliede 
trekt dan aan je voorbij.  De meeste nummers van de Boeselijn zijn bewaard 
gebleven in ons archief.  
 
Vanaf januari 1976 verschijnt de Boeselijn. In eerste instantie is de verschijning 
maandelijks, met uitzondering van de zomer, dan verschijnt juli/augustus in één 
uitgave. Feitelijk zitten we dus bijna in de veertigste jaargang, maar tussen 1994 
en 1996 is het blad er even tussen uit geweest. De huidige vorm, met  vijf uitgaves 
per jaar, is in september 1997 gestart. 
 
Veertig jaar geleden woonden wij nog in super actieve gemeenschappen. Als je de 
agenda uit die tijd erop naslaat, dan kun je haast niet voorstellen dat er nog tijd 
over was om te werken of naast een gezin nog sociaal leven te hebben. Natuurlijk 
ging dat. Eigenlijk doen wij dat anno 2015 nog steeds, al zoeken wij het vertier 
tegenwoordig ook verder van huis. Iedereen is mobieler geworden en wij zijn 
minder afhankelijk van de eigen school of de kerk in ons eigen dorp. Wij kiezen nu 
makkelijker een vereniging verder weg, omdat die club ons meer te bieden heeft. 
We kunnen meer kiezen en met onze mobiliteit kunnen wij daar ook makkelijker 
komen. Met de komst van internet komen de belangrijkste nieuwtjes een paar 
tellen later binnen dan het nieuws zelf is ontstaan. Toch proberen wij elke keer 
weer opnieuw een lezenswaardige Boeselijn te maken. Vaak vragen wij ons af of 
het maken van de Boeselijn nog zin heeft in de huidige tijd. Toch weten wij dat 
elke keer opnieuw een boeiende editie ontstaat en dat deze gelezen wordt door 
vele dorpsgenoten. Uit het leefbaarheidsonderzoek van enkele jaren geleden 
bleek dat ons “dorpsblaadje” bijzonder gewaardeerd wordt. 
 
Twee voorbeelden waarom de Boeselijn belangrijk was -en nog leuk om te 
vertellen ook- zijn de volgende: uit het verre  verleden weten wij dat toen nog een 
huis-aan-huis bakker aan de deur kwam. Je kon aangeven als je iets nodig had 
door zijn reclamefolder, of de Boeselijn, op de vensterbank te plaatsen. Beiden 
hadden ze namelijk dezelfde kleur.  
 
Ook uit een ver verleden is dat onze handbalvereniging V.O.S. nog maandelijks 
het oud papier langs de huizen kwam ophalen. In de Boeselijn stonden de 
ophaaldagen vermeld. Helaas maakten wij de fout om één week te vroeg de 
ophaaldag te vermelden. Die avond stonden er inderdaad vele dozen met oud 
papier te wachten op de trouwe ophalers. Lastig voor diegene die het papier niet 
weggehaald zagen worden, maar de positieve boodschap was dat de Boeselijn 
goed gelezen werd! 

 
 
Al deze jaren is het mogelijk geweest de Boeselijn te maken uit de opbrengsten 
van advertenties, donaties en een bijdrage van de Dorpsraad Lijnden. De 
advertenties stonden -en staan nog steeds- op de gele pagina’s. Leuk is om te 
zien welke bedrijven in de eerste jaren adverteerden: Kok zonweringen, Stolvis 
Autoschade en ARAL servicestation Faas uit Boesingheliede. Uit Lijnden: 
aannemersbedrijf Mienis, begrafenisvereniging Sint Lodewijk en Rabobank 
Lijnden. Nostalgie! 
 
Bij deze jubileum editie hebben wij gevraagd aan enkele oud redactieleden om 
terug te gaan in de tijd en enkele herinneringen op papier te zetten en ons zo een 
beetje zicht te geven over het tot stand komen van dit vertrouwde buurtblad. 
Gerda van Baars-Klinkenberg, Joop Baars (allebei redactieleden van de eerste 
jaren) en Hanny en André van Steeden (redactieleden van de latere jaren 
Boeselijn oude stijl) hebben voor ons een terugblik gemaakt over de tijd die zij 
actief waren voor het blad. Harrold Gunnik heeft voor deze uitgave eenmalig weer 
een tekening op papier gezet.  Dat zij hun werk serieus hebben genomen blijkt wel 
uit het graafwerk wat zij hebben moeten verrichten in hun geheugen.  
Hieronder leest u enkele reacties op ons verzoek.  
 
‘Dag Els, Soms wordt het gewoon leuk terug te denken aan lang geleden. 
Vandaag heb ik dat gedaan rond De Boeselijn. Hierbij dus alvast het stukje voor 
april. Groeten, Joop Baars’.  
 
‘Toen Ernst mij opbelde met de vraag of ik iets wilde schrijven voor de 300ste 
Boeselijn, schoot mijn geheugen aan alle kanten te kort. Vandaar dat ik 'zijn' 
Boeselijns maar even ben gaan ophalen en er in gaan lezen. Een paar dagen heb 
ik geleefd in Lijnden van toen. Iedereen kwam weer langs. Namen die helemaal 
weggezonken waren kwamen weer boven, en de personen dus ook. Ik heb er 
inderdaad van genoten en me verbaasd over de hoeveelheid aan activiteiten die 
er plaats vonden. Dat het niet altijd van een leien dakje ging kwam ik natuurlijk ook 
tegen, maar dat heb ik maar gelaten waar het hoort, namelijk in het verleden. 
Boeiend was het wel. Succes met de samenstelling van het 300ste exemplaar van 
De Boeselijn, ik kijk er naar uit, want ik lees het nog steeds graag.  Vriendelijke 
groeten, Gerda van Baars-Klinkenberg’.  
 
Wij zijn verheugd dat wij hier de 300ste editie van uw buurtblad mogen 
presenteren. Een belangrijke mijlpaal. Met nog steeds veel plezier maken wij de 
Boeselijn. Vaak met zwoegen en kreunen, maar  meestal zijn wij weer blij met het 
eindresultaat. Graag hopen wij nog lange tijd iets toe te kunnen voegen aan het 
brengen van nieuws en informatie voor onze gemeenschap 
 
Wij wensen u veel leesplezier in uw Boeselijn,  
De redactie 
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V0S Handbal 
 
Het zaalseizoen zit er weer op en met 2 kampioenen is dit zeer succesvol 
verlopen voor VOS. De eerste kampioenen van het seizoen waren de meiden van 
de E-jeugd. 
Op zondag 15 maart was het zover de VOS E jeugd kon kampioen worden. 
Tegenstander van deze dag was Lotus uit Hoofddorp. Die stonden op de tweede 
plek en VOS nog onverslagen op de eerste plek in de poule. De meiden van VOS 
waren best een beetje zenuwachtig, zeker toen ze zagen hoeveel publiek er zat 
op de tribune van de Fanny Blankers Koenhal.  
VOS ging fel van start, zoals altijd. En we stonden al snel op voorsprong. Lotus is 
een goede tegenstander met een hele goede keeper. Maar dat hield ons niet 
tegen. Deze voorsprong hebben we dan ook de hele wedstrijd niet meer uit 

handen gegeven. 
Mooie aanvallen, 
break outs en 

onder-
scheppingen 

hebben we 
gezien.  
Alle meiden 
hebben heel erg 
hun best gedaan 
om een mooie 
wedstrijd te laten 
zien, en het 
publiek hiermee 
te vermaken.  

 
Toen het laatste fluitsignaal klonk waren de meiden door het dolle heen, we waren 
KAMPIOEN. De wedstrijd werd gewonnen met 12-6 en we werden flink in het 
zonnetje gezet door de club en alle aanwezigen met medailles, bedrukte shirtjes, 
snoepjes, bloemen en als verrassing een teamuitje. Al met al een dag om nooit 
meer te vergeten.  
  
Ja, en na deze geweldige prestatie van de meiden van de E-Jeugd konden onze 
heren natuurlijk niet achterblijven. Het seizoen van onze heren begon met een 
uitwedstrijd tegen RKDES achteraf de grote concurrent dit seizoen. Deze wedstrijd 
stond meteen model voor de rest van de wedstrijden.  
Het ene moment 6 doelpunten voor en het andere er 6 achter. Maar op een of 
andere manier werd er toch steeds weer een manier gevonden om toch te winnen. 
Halverwege het seizoen stonden onze heren 3 punten voor op RKDES wat op zich 
een klein wonder was. Aangezien er al 3 maal gewonnen was met het allerkleinst 
mogelijke verschil.   

-24- 
Het was tijd om definitief af te rekenen met de heren van RKDES en 5 punten los 
te komen. Helaas dachten de heren van RKDES hier anders over en verloren 
onze mannen van VOS/DSG kansloos. Tot overmaat van ramp werd daarna ook 
nog een keer gelijk gespeeld en waren de 3 punten voorsprong als sneeuw voor 
de zon verdwenen. Het enige kleine pluspuntje was dat onze heren nog wel 
steeds een beter doelsaldo hadden en daarom nog bovenaan stonden. Na een 
paar moeizame wedstrijden was dit echter ook omgedraaid en met nog 2 
wedstrijden te spelen wisten onze heren dat ze niet alleen deze laatste 2 moesten 
winnen maar ook nog met een ruim verschil.  Bij de eerste van deze twee lukte 
dat, Top DSS werd met 41-26 verslagen. 's Avonds bleek dat RKDES met 1 
doelpunt verschil had verloren en hadden onze heren in de laatste wedstrijd 
genoeg aan gelijkspel.  
 
Zaterdagavond de 21ste 
was het zover, tegen 
Tornado kon het 
kampioenschap binnen 
gehaald worden. Tot 3-3 
was het spannend, maar 
daarna waren onze heren 
niet meer te houden en 
wonnen ze met ruime cijfers 
(39-16) de wedstrijd en dus 
ook het kampioenschap!! 
 
De overige teams van VOS zijn allemaal in de middenmoot geëindigd.  Hopelijk 
kunnen we straks eind mei ook nog wat kampioenen huldigen voor het 
buitenseizoen.  
 
Hieronder het thuis programma bij VOS in Lijnden. De teams kunnen alle 
aanmoedigingen gebruiken. 
 
Op zondag 19 april spelen  om 10.00 uur de D-jeugd,  
om 12.00 uur Dames B-jeugd   om 13.00 uur Dames C-Jeugd 
  
Op zondag 26 april spelen om 10.00 uur de Dames Senioren 
om 11.10 uur de E-Jeugd om 12.00 uur de Dames Senioren 
om 13.10 uur Heren Senioren om 14.20 uur de Dames A-Jeugd 
 
Op zondag 31 mei spelen  
om 10.00 uur de E-Jeugd om 11.00 uur de D-Jeugd 
om 12.00 uur Heren Senioren om 13.00 uur Dames Senioren    
 
Graag een keer tot ziens bij VOS. 
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feliciteren 
 

Greet Smit is geslaagd voor de verkorte opleiding  
3 IG Verzorgende Individuele Gezondheid.  
Op 4 april ontving zij haar diploma. 
 

Lia Kooter ontving 7 april haar diploma als verpleegkundige nivo 4. 
 
Na weer een paar jaar in de schoolbanken, het maken van toetsen en het 
schrijven van een scriptie en een portefolio zijn ze voorbereid op de 
veranderende wereld in de zorg. 
 

Van Harte Gefeliciteerd !!!!!! 
 
 
 
 

bedankt 
 
BEDANKT !   –  BEDANKT !   –  BEDANKT !   –  BEDANKT !   –  BEDANKT ! 
 
Al 300 keer kwam de Boeselijn bij u in de bus. Eerst maandelijks, daarna 5x per 
jaar. Maar steeds bezorgd door een vrijwilliger. 
 
Graag willen we hier alle vrijwillige bezorgers die elke keer weer de Boeselijn in al 
die brievenbussen doen hartelijk bedanken voor hun inzet ! 
 
BEDANKT !   –  BEDANKT !   –  BEDANKT !   –  BEDANKT !   –  BEDANKT ! 
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