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Van de redactie 

Voor dit nummer zijn wij eens in ´de Oude doos´gaan zoeken. En letterlijk wel te 
verstaan. Onlangs kregen wij van een oud Lijndenaar twee dozen aangeboden, 
waarin hij alle nummers van de Boeselijn bewaard had. Door een verhuizing wilde 
hij  eens de boel opruimen en kwam deze dozen tegen. En ja wat daarmee te 
doen? Dus nu hebben wij er een archief bij. 

Wat  is  het  leuk  om  in  de  oude  Boeselijnen  te  neuzen.  Want  het  is  telkens 
weer.´weet  je  dat  nog?´  en  ´is  dat  alweer  zolang  geleden!´  Het  is  een ware 
belevenis  om  via  de  Boeselijn  de  geschiedenis  van  Lijnden  en  vooral  ook 
Boesingheliede weer te herbeleven. 
Wat  opvalt  zijn  de  activiteiten  die  werden  georganiseerd.  Zo  besloeg  de 
maandagenda van 25 jaar geleden maar liefst twee A4 pagina´s vol. Toen bestond 
de dorpsraad nog niet en was het nog Buurtvereniging Lijnden en Kindervreugd 
(voor Boesingheliede). In de Vluchthaven was er VrouwIn en Engels les. Ook toen 
al was er yoga.  Sinds kort is er opnieuw yogales, dit wordt nu door mevr. Trees 
Bannink verzorgd. In 1982 was iedereen heel creatief, voor de volwassenen was er 
een handvaardigheidcursus, terwijl de jeugd om de veertien dagen hobbyclub had. 
Hier werd vooral veel aan handvaardigheid gedaan. 

De  jeugd  werd  in  november  uitgenodigd  voor  een  Sinterklaasmiddag  in  het 
Vossennest, deze middag werd door V.O.S. samen met de buurtvereniging Lijnden 
georganiseerd. 

Wat dacht u van het volgende berichtje? (De Boeselijn is altijd bezorgd voor de 
dorpsbewoners) 

` Voor de abonnees met een 02505 nummer:  Het wijzigingen van de 3 
cijferige telefoonnummers in 4cijferige, zal op vrijdag 12 november 1982 
om circa 23.00 uur plaatsvinden door plaatsing van het cijfer 1 vóór de 
bestaande nummers. ‘ 

U  weet  dat  zelfs  dat  inmiddels  alweer  achterhaald  is.  Zo  zie  je maar wat  er 
veranderd is in slechts 25 jaar. 

Wat was er toen nog meer wat we nu moeten missen. Natuurlijk de kerken, de 
scholen  en  bijna  alweer  vergeten:  de  Peuterpub.  En  kent  u  nog  de 
biljartverenigingen    Luto  en  Lijnden,  klaverjasvereniging  Harten  Aas  en  de 
sportvisclub Lijnden. Al deze verenigingen hadden hun thuisbasis in, let op, café 
Lijnden! Ook dit café moeten we inmiddels missen. 

Net als nu stond deze maand een aankondiging van Genesius in de Boeselijn. 
Afgelopen zaterdag is de eerste uitvoering geweest en komende zaterdag de 24 e 

zal de tweede uitvoering zijn. Misschien lukt het nog om op de valreep een stukje te 
plaatsen  over  de  eerste  uitvoering,  anders  leest  u  daarover  in  de  volgende 
Boeselijn. 

Uw buurtblad van toen staat in groot contrast me uw buurtblad van nu. Toen werd 
deze nog maandelijks bij  u  bezorgd,  nu nog maar  slechts 5  keer  per  jaar.  In 
september konden wij u nog een dikke en volle Boeselijn laten lezen, deze keer 
moet u het doen met een dunner exemplaar. 

De redactie is net als toen nog vol enthousiasme om een leuk buurtblad te maken. 
Daarbij hebben wij wel hulp nodig van u als lezer en dorpsbewoner van Lijnden en 
Boesingheliede. Dus schrijf! Over allerlei zaken die u belangrijk vindt om te delen 
met alle dorpsbewoners. Wij wachten op uw reacties. 

Tot slot wensen wij u een prachtige decembermaand toe. 

Veel leesplezier met uw Boeselijn.
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Nieuws van de dorpsraad 

Bezoek burgemeester 
Op  vrijdag  21  september  is  onze  burgemeester  de 
heer  Theo  Weterings  op  bezoek  geweest  bij  het 
bestuur van de dorpsraad om kennis te maken met 
Lijnden. 
In  De  Vluchthaven  hebben  we  de  door  Louis  van 
Daalen gemaakte dvd van ons dorp, een soort virtuele autorit, getoond. 
De burgemeester had ruim de tijd voor ons. Vol belangstelling toonde hij begrip 
voor  de problemen. Ook was hij opgetogen over de grote mate van zelfwerk 
zaamheid in ons dorp, o.a. getoond bij het bouwen van Het Vluchthonk. 
Hij  is  natuurlijk  niet  in  staat  ter  plekke  de problemen op  te  lossen, maar  kan 
natuurlijk wel het nodige doorgeven aan de desbetreffende ambtenaren. De weken 
daarna kregen we al de indruk dat er iets doorgekomen was op het gemeentehuis 
in Hoofddorp. 

Adoptie door raadslid 
Lijnden kreeg nog meer belangstelling. Raadsleden “adopteren” een wijk of kern in 
de Haarlemmermeer. Zo heeft Hans van Bijsterveldt (raadslid van de VVD) Lijnden 
in zijn portefeuille. 
Op  zaterdag  10  november hebben een paar bestuursleden hem kennis  laten 
maken met Lijnden. De pijnpunten, maar ook de positieve zaken, want Lijnden is 
natuurlijk niet alleen kommer en kwel. 
De Raasdorperweg,  het  onderhoud  van De  Vluchthaven,  het  beheer  van Het 
Vluchthonk, de bestrating en het kruispunt Schipholweg/Hoofdweg kwamen ter 
sprake.  Het  is  toch  altijd  prettig  te  weten  dat,  als  er  in  de  toekomst  in  de 
gemeenteraad  het  een  en  ander  besloten  gaat  worden  over  Lijnden,  enkele 
raadsleden inderdaad weten waar Lijnden ligt en waar het over gaat. We hopen dat 
we er een goede pleegvader aan hebben. 

Kerstbrunch 
Op Tweede Kerstdag bent u van 12.00 tot 15.00 uur weer van harte welkom in De 
Vluchthaven voor de kerstbrunch. 
Sennie gaat het weer op de bekende en vertrouwde manier voor u verzorgen, dus 
het zal u aan niets ontbreken. Voor het bedrag hoeft u het niet te laten. We stellen 
een eigen bijdrage voor van € 7,50. Dat bedrag kunt u op Tweede Kerstdag  aan 
Sennie betalen. Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Wel graag bij Sennie opgeven, dan weet hij op hoeveel personen hij kan rekenen. 
Sennie Chan 023 5551692 of 06 24535015. 

Winterborrel 
De winterborrel wordt gehouden op zondag 27 januari van 16.00 tot 19.00 uur. We 
beginnen met een heerlijke Glűhwein. Onder het genot van een hapje en een 
drankje kunt u elkaar weer het beste wensen voor het nieuwe jaar of gewoon wat 
bijpraten. We sluiten af met iets lekkers, zodat u thuis niet meer hoeft te koken. Dat 
kunt u Sennie wel toevertrouwen. 
Consumpties blijven wel voor eigen rekening. 

Cursussen 
Via de stichting Meerwaarde proberen we cursussen te organiseren. Wij proberen 
die cursussen te regelen, waarvan we denken dat er belangstelling voor zal zijn 
(bijvoorbeeld  bloemschikken). Mocht u  zelf  nog een  (beter)  idee hebben, dan 
graag uw reactie. 

We vergaderen weer op woensdag 19 december, om 19.30 uur in De Vluchthaven. 
Voor  verdere  informatie  kunt  u  altijd  terecht  op  onze  website: 
www.dorpsraadlijnden.nl

http://www.dorpsraadlijnden.nl/
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Genesius 
Mis je wat of wis je wat ?? 

De korte inhoud van het stuk van zat. j.l. en a.s. 
Wist u dat al of mist u dat nu? 
In  de  vorige  boes  en  die  dáárvoor  heb  ik  dit  n.l.  al 
beschreven. En ik wil niet in de herhaling vallen. 
En dáár weten de spelers alles van !! 

Even een korte uitleg. . . want inkorten en afkorten doe ik n.l.ook erg graag. 
Dit stuk “Eigen haard is goud waard” wat we zat. J.l. en a.s spelen (den) 
Is n.l. geschreven in het jaar kruik c.q de middeleeuwen. 
Dat viel voornamelijk op door het taalgebruik. 

Kent u het polygoonjournaal van vroeger nog? Nou daar moesten wij regelmatig 
aan denken bij het lezen/repeteren van dit stuk. Toen ik het voor de zomervakantie 
aandachtig  doorlas als  regisseur ben  ik dus onmiddellijk aan de slag gegaan. 
Woorden aangepast aan deze  tijd, stukken  tekst gewist omdat het naar m.i al 
verteld was e.d Kortom ik snoeide er wat op los in het script. En op de 1 e repetitie 
bijeenkomst heb ik alle spelers op de hoogte gebracht van mijn aanpassingen. 
Want doe je dit in de laatste weken dan raken alle kippen in het hok behoorlijk van 
de leg . . .dan vieren de zenuwen van de naderende uitvoering hoogtij en kan men 
dit niet zo goed hebben vandaar. 

Toch kon ik het niet laten om een aantal weken geleden wederom nog hier en daar 
het e.e.a. af te korten, aan te passen en in te korten dit tot groot jolijt (polygoontaal) 
van den spelers. Sindsdien zit de schrik er bij de spelers er goed in. Help . . . weer 
een verandering, moet dit echt? 

Tja,  en  als  ik  het  dan  toch 
voor  het  zeggen  heb  als 
regisseur  zei  ik  steeds 
volmondig JA dit wil ik zo, zo 
is  het  goed  en  zo  gaat  ie 
beter! Haha. 
Het gevolg is nu wel dat ALS 
ik  de  spelers  bij  elkaar  riep 
om wat te vertellen, ze bijna in 
koor  vroegen:  nee  hè,WAT 
GAAN  WE  NU  WEER 
WISSEN ??? 
Haha  het  had  wel  wat  om 
iedere  keer  de  gemoederen 

door elkaar te schudden. 
Je zou denken: waarom kies je dan voor dit stuk als het zo ouderwets is? 
(Inge)Kort gezegd: het was de moeite waard. 
En door het feit dat  een bepaalde nostalgie mij bekroop bij de gedachte dat we bijna 
100  jaar bestaan als club. Even  terug  in de tijd, even terug naar de eenvoud van 
weleer(polygoontaal). Even terug naar de middeleeuwen bij wijze van spreken. . . . 

Al is het alleen maar om het feit dat ik zelf houd van  mooie kastelen en vooral van die 
prachtige kleding die men toen droeg. Met Aad samen heb ik de mensen verwelkomt 
op ons landgoed de Vluchthaven in middeleeuwse kleding en dat vonden we geweldig 
om te doen. Een oude maar nog steeds zeer actuele wens van mij is dan ook om een 
dag lang als kasteelvrouwe rond te lopen. Dit uiteraard in een heel mooi kasteel met 
een prachtige jurk en een hoofd vol  met prachtige pijpekrulletjes. (sommige worden 
met die krullen geboren maar mijn haar zit iets anders zal ik maar zeggen. . . ) 
Natuurlijk branden dan alle kaarsen en open haarden die daar aanwezig zijn en maak 
ik  tussendoor nog even een buitenrit op mijn paard, met zo`n  jurk  in amazonezit 
natuurlijk, op mijn oneindige landgoed. . . . 
Ja, toneelspelers beschikken over een rijke fantasie haha. 

De werkelijkheid is natuurlijk dat ik na 5 
min.  gracieus  in  amazonezit  op  mijn 
paard er al vanaf val omdat ik wat dat 
betreft  niet  gracieus  ben,  eerder  een 
bouwvakker. 
En  dus  zal  mijn  prachtige  middel 
eeuwse  baljurk  veranderd  zijn  in  een 
modderjurk 
En mijn pijpekrullen ???.. . . . Èèn grote 
klittebaal !!!!! 
Terug  naar  de werkelijkheid  .  .  .  .  .  . 
Zaterdag  NOG  een  keer  op  de 
planken!! 
Ik zal deze dagen niets meer wissen . . . 
. . zult u ons zaterdag niet missen? 
Wij  verwelkomen  u  in  stijl  op  ons 
landgoed  en  zorgen  tevens  voor  een 
prinsheerlijke versnapering bij de koffie. 

Een gepaste buiging 
van jonkvrouw Monique 
En fijne feestdagen gewenst 
door ons allen!
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Ingezonden 
Van mw Feenstra uit de Nieuwerkerkerstraat kregen we het volgende stukje uit het 
Nederlands Dagblad over het orgel uit de RKkerk aan de Schipholweg, waarvoor 
hartelijk dank. 

Franeker  
In  1910  bouwde  de  firma  L.  Ypma  en  Co  een  orgel  in  de  St.  Franciscus  van 
Saleskerk te Lijnden. In 1967 werd dit pneumatische orgel door AdemaSchreurs 
omgebouwd tot een elektropneumatisch instrument, waarbij het met enkele stemmen 
werd uitgebreid. In 2002 werd de kerk gesloten en het orgel voor het symbolische 
bedrag van duizend euro verkocht aan de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), die net 
bezig was met aankoop en  inrichting van een groter kerkgebouw dat in 2004 in 
gebruik werd genomen. Het orgel werd eind 2006 door Adema's Kerkorgelbouw in 
Hillegom uit de kerk in Lijnden gehaald en na een grondige revisie in Franeker weer 
opgebouwd. Op 4 oktober werd het officieel in gebruik genomen. 
Meer info: www.orgelsite.nl 

Op  de  site  www.orgelnieuws.nl 
lezen wij aanvullend: 

Door  Adema’s  Kerkorgelbouw  uit 
Hillegom  is het orgel eind 2006 in 
Lijnden  gedemonteerd  en  over 
gebracht naar het kerkgebouw “De 
Voorhof”  dat  de  Franeker 
vrijgemaakten  in  2004  in  gebruik 
namen. 
In de afgelopend maanden is 
“De  Weduwe  Ypma”,  zoals  het 
orgel  ter  plaatse  liefkozend wordt 
genoemd, gereviseerd en 
opgebouwd.

http://www.orgelnieuws.nl/
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Jeu de boules 
Tête a Tête laat zien wie de WARE Kampioen is. 
Op  15  September  werd  bij  Petanque  Lijnden  het  Tête  a  Tête  toernooi 
georganiseerd. Dit houdt in dat elke speler voor zichzelf speelt en dat je alleen 
speelt, geen partner dus. 
Er  hadden  27  leden  zich  ingeschreven maar  helaas moest  één  lid  afzeggen 
wegens ziekte. 

Het inschrijven begon om 10.30 uur. Om 11.00 uur kon de voorzitter het toernooi 
openen door iedereen welkom te heten, hopende op mooi weer en een sportieve 
dag toe te wensen. De wedstrijdleider (Arnold Stam) legde nog even de spelregels 
uit waarna iedereen aan zijn/haar partij mocht beginnen. 
Het beloofde een lange dag te worden , er moesten drie wedstrijden in voorronde 
gespeeld worden waarna iedereen naar presteren ingedeeld werd in poule’s. 
Na de drie partijen werden er drie poule’s gemaakt: 
8 spelers in de A poule, 8 spelers in de B poule en 10 in de C poule. 
Het was een geweldige dag. Er wordt gespeeld naar beste kunnen en zoals Arnold 
al vertelde: 
Je kan niemand anders de schuld geven van een foute bal, behalve de schuld bij 
jezelf neerleggen. De meeste spelers waren zeer geconcentreerd aan het spelen, 
maar  toch hoorde je op een paar banen ook een gezellige lach klinken of het 
gekeuvel van teamgenoten onderling en daar is deze dag toch ook wel een beetje 
voor bedoeld. 
Om kwart voor 4 begonnen de finale wedstrijden in zowel de A als de Bpoule. 
In de Apoule ging de strijd tussen Annie Blom en Sjaan Koenders. 
En spannend was het zeker want beide dames wisten elkaar bijzonder goed in 
evenwicht te houden. Er werd zo mooi gebouled, het aanwezige publiek/mede 
spelers waren allen zeer stil en genoten van het spel. Puntje voor puntje gingen 
beide dames naar de eindscore. 
Het werd 1111, het werd zelfs 1212, maar toen wist Sjaan het wedstrijd punt te 
benutten en won zij in de Apoule de eerste plaats. 
In de Bpoule strijden Hilda de Cock en Peter Schijf om de eerste plaats. 
Ook hier werd een prachtige wedstrijd neergezet en beide spelers waren ook aan 
elkaar gewaagd. Zowel Peter als Hilda gooide hun boule bij de but en verraste 
elkaar door zeer beheerst de tegenstander weg te spelen. Ook deze partij was 
spannend tot 99 gelijk opgaand. Peter wist uiteindelijk de partij in zijn voordeel te 
beslissen. 1310. 
Het was de moeite waard om beide partijen gezien te hebben want het was TOP. 
Om 5 uur kon Arnold beginnen met de prijsuitreiking. 

Apoule :  Bpoule :  Cpoule : 
1.  Sjaan Koenders  1.  Peter Schijf  1. Petra van der Meij 
2.  Annie Blom  2.  Hilda de Cock  2. An Hertogh 
3.  Rob Fontaine  3.  Frans Kremer  3. Bram van der Ochtend 

Petanque lijnden 
Lichttoernooi in BouleDrome groot succes 

Donderdag 8 November werd het Lichttoernooi Jeu de Boule georganiseerd bij 
Petanque Lijnden. 
Elk  jaar  wordt  dit  toernooi  buiten  gespeeld  en  is  het  speelveld  versierd  met 
honderden lichtjes en werden er in het verleden vuurkorven geplaatst om de sfeer 
optimaal te laten zijn. 

Dit jaar speelden we voor het eerst in de Boule Drome en had de terreincommissie 
de gehele hal versierd met lichtsnoeren en lampions, langs de randen stonden 
vuurflessen met lichtjes, kortom een sfeervolle locatie. 

De opkomst van de leden was grandioos. Er hadden zich maar liefst 18 teams 
opgegeven om aan dit evenement mee te doen, wat een stimulans is voor een 
wedstrijdcommissie om dit toernooi te blijven organiseren. 
Om half 7 startte de inschrijvingen en om 7 uur werd er begonnen met de eerste 
wedstrijd. 
De wedstrijdcommissie had besloten dat er drie voor  gelote partijen gespeeld 
werden. Je krijgt dan aan het begin een kaart waarop de nummers staan van je 
tegenstander. Dat is heel prettig want als je klaar bent met de eerste partij en je 
tegenstander van je tweede partij is ook al klaar kun je (na het nuttigen van een 
consumptie) doorgaan met je tweede partij. 

Alle partijen liepen eigenlijk allemaal vlekkeloos. Ja, sommige leden willen snel 
spelen om op tijd naar huis te kunnen maar daar heb je weinig of niets van te 
zeggen want de punten maken uit wat er gebeurt. Sta je voor met 93 dan kunnen 
de  tegenstanders  ineens puntje voor puntje naderbij sluipen, dan heb  je  in de 
eerste plaats een lange partij en de kans op verliezen is dan ook heel erg nabij. 

Uiteindelijk waren alle partijen om half elf gespeeld en kon de wedstrijdleider zich 
buigen over de punten telling. 
Alvorens  de  prijsuitreiking  plaats  vond,  vond  er  een  verloting  plaats  van  een 
prachtige hand gemaakte (door Daan Konings) houten kandelaar.  Voor aanvang 
van het toernooi kon iedereen loten kopen voor dit prachtige exemplaar. 
De loten werden gretig verkocht en de kandelaar 
ging aan het einde van de avond naar 
Jaqueline de Wolff die er 
zichtbaar heel blij 
mee was.
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Na de loterij startte Arnold Stam met het bekend maken van de uitslag van het 
Lichttoernooi 2007, deze was als volgt: 

1.  Rob Fontainen – Petra van der Meij  3W + 26 
2.  Suze de Vijlder – Tinus Muller  3W + 17 
3.  Hilda de Kock – Frans Kremer  3W + 16 
4.  Arnold Stam – Josje Stam  3W + 14 

De  prijzentafel  bestond  uit  licht  prijzen.  Bijv  een  tuinlantaarn,  waxinelichtjes, 
kaarsen etc.  Voor iedereen was er een mooi cadeau en om half 12 ging dan 
ook iedereen tevreden naar huis. 

Dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om deze avond weer tot een 
geslaagde te kunnen rekenen. 

Petra van der Meij 

Massale opkomst bij Vitaminetoernooi. 

13 oktober werd bij Petanque Lijnden het VITAMINEN toernooi gespeeld. 
Het woord zegt natuurlijk al genoeg met betrekking tot de prijzen. 
Het  is  najaar, meestal wat guur weer, wind en  regen en dan hebben we  toch 
allemaal de nodige vitaminen nodig om de winter door te komen en daar zorgt 
Lijnden dan voor middels dit toernooi. 
Om 13.00 uur kon de wedstrijdleiding beginnen met de inschrijvingen en er bleken 
uiteindelijk 38 leden spontaan naar het toernooi te zijn gekomen, wat super is! 
Buiten het aantal  leden, was het ook nog eens prachtige weer. Het leek of het 
voorjaar begonnen was in plaats van dat we aan de vooravond van het najaar 
staan. 

We konden vandaag Tilly van Delden weer verwelkomen. Zij is weer terug na een 
lange afwezigheid. Gelukkig maar want we hebben Tilly bij veel toernooien gemist. 

Om half 2 werd met het Vitaminen toernooi, wat een mêlee toernooi is, begonnen. 
38 mensen op het veld, dat was zo mooi om te zien. Iedereen die zoveel plezier 
beleeft  aan  het  spel  Petanque/Jeu  de  Boule.  Fanatieke  en  minder  fanatieke 
spelers. Spelers die alles gemeten willen hebben omdat elke centimeter (vaak 
millimeter) telt. Het is geweldig om zoveel mensen te zien die zo met hun sport 
bezig zijn. 
Er werden drie partijen gespeelt. De ene partij is binnen een kwartiertje voorbij, die 
verlies of win je met 130 en de andere partij kan zomaar anderhalf uur duren. 
Het weer was ons gunstig gezind en dus had niemand er erg in als je wat langer 
moest wachten. Lekker in de zon, onder het genot van een drankje wachten op je 
volgende partij. 

Om kwart over 5 was de laatste wedstrijd gespeeld en werd iedereen verzocht de 
kantine binnen te gaan om de uitslag van de wedstrijdleiding te vernemen. 
Voordat Ton Kaneman de uitslag bekend maakte werden allereerst de vrijwilligers 
van kantine en baanverzorging bedankt en vervolgens kwamen de winnaars aan 
de beurt. 
De prijzen waren, in het kader van het vitaminen toernooi, allemaal fruitmandjes. 

De uitslag was: 
1.  Peter Schijf  3w +25  8.  Petra van der Meij  2w +15 
2.  Emmy Claus  3w +25  9.  Adrie Spanjer  2w +15 
3.  Cor Harte  3w +20  10.  Teun Breebaart  2w +10 
4.  Jan Baars  3w +20  11.  Ans Selders  2w +9 
5.  Elly Ottens  3w +18  12.  Sjaan Koenders  2w +8 
6.  Corrie Duffels  3w +15  13.  Annie Emondt  2w +8 
7.  Alie Konings  2w +15  14.  Annie Blom  2w +8 

Uw reporter, Petra
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Kerstbomen 

Op zaterdag 5  januari  kunnen de  kerstbomen weer door de  jeugd  ingeleverd 
worden. Els Dikkes zal aanwezig zijn bij de container, die klaar staat  tussen 12.00 
uur en 14.00 uur op de hoek van de Nieuwerkerkerstraat/Hoofdweg Westzijde. 

De kinderen krijgen bij het inleveren van elke kerstboom een lootje en een kleine 
verrassing. Hoe meer lootjes, hoe meer kansen. 
Later kunnen zij met die lootjes leuke prijzen winnen, die worden uitgereikt tijdens 
de winterborrel op zondag 27 januari. 

Het zou leuk zijn als u, als dorpsbewoner, de kinderen een 
handje helpt door uw kerstboom bijtijds neer te leggen bij de 
weg. Ze kunnen dan  in de dagen voor 5  januari al  lekker 
gaan  verzamelen.  Voor  de  jeugd,  voor  u  ,  voor  De 
Meerlanden en voor het dorp is dit de makkelijkste en leukste 
weg. 

We hopen dat de ouders hun kinderen nog even herinneren 
aan de kerstboomophaalactie.



_______________________  ________________________                       ______________________  _________________________ 

Meerhistorie 
Riet Brouwerens 
Dinsdag  11  september  2007  hebben  familie, 
vrienden  en  kennissen  afscheid  genomen  van 
Riet. Ze was al tientallen jaren een inwoonster van 
Lijnden voordat zij stukjes ging schrijven voor de 
Boeselijn. 
De aanleiding daarvoor was gelegen in het feit, dat 
zij naast begunstigster, ook plaats nam in een van 
de werkgroepen van Meer – Historie. Eerst in de 
werkgroep documentatie, daarna in de werkgroep 
boerderijonderzoek. 

Daar heb ik Riet voor het eerst ontmoet, en door een jaren lange samenwerking 
leren kennen. Dat kennen is in dit geval wel een erg groot woord, Riet liet zich niet 
kennen. Wel wist je precies wat je aan haar had. 
Naast  een  zéér  sympathieke  vrouw,  was  ze  secuur  in  haar  werk  voor  onze 
stichting,  taalkundig  een  voorbeeld  voor  allen.  De  teksten  voor  het  boek  – 
“Haarlemmermeerse  boerderijen  en  hun  bewoners”  –  geschreven  door  Ben 
Langendoen, waren door Riet gecorrigeerd. 

Duidelijk was ze in haar opvattingen, recht door zee, collegiaal, diplomatiek, zij liet 
ieder in zijn of haar waarde. 
Zij was ridder in de Orde van Oranje Nassau, iets wat niemand van ons wist. Wel 
leefde zij als een ridder, zij stond haar mannetje. 

Wekelijks was ze – uitgezonderd de drie zomerse maanden – in het Rijksarchief te 
Haarlem aanwezig, om met ons, de werkgroep boerderijonderzoek, te speuren 
naar  Haarlemmermeerse  historie.  Bij  toerbeurt  reden  Riet  en  ik  van  de 
Raasdorperweg – Haarlem v.v., onderweg was er maar één de chauffeur. De 
bijrijder stuurde niet mee. Werd ervan afgeweken, dan  was het: ik rij! 
Daarnaast ging zij ook met recht “de boer op”, om informatie te vergaren. Iedere 
agrariër wonend in het verspreidingsgebied van de Boeselijn kende haar. 

Van die informatie, heeft zij u deelgenoot gemaakt middels haar  vaste bijdrage in 
ons buurtblad. Haar grote kennis en enthousiasme probeerde zij op de mensen om 
haar heen over te brengen. 

Als lezers van de Boeselijn zullen wij haar bijdragen missen. 
In haar vorm is dat zeker niet voort te zetten. 

Misschien is er in een andere vorm wel regelmatig een “historische” bijdrage aan 
de Boeselijn te leveren dmv “verhalen uit de oude doos….” 
Mogelijk  zijn  er  verhalen  te  vertellen, waarbij  enige ondersteuning gewenst  is. 
Daaraan wil ik als oudLijndenaar mijn medewerking graag verlenen, zodat we tot 
een gezamenlijk stukje kunnen komen. Neemt u gerust contact met mij op (of 
eventueel via de redactie). 
Wellicht komt er nog wel eens een bijdrage van mij, maar zeker niet voor  elk 
nummer. 

In de stijl van Riet wil ik eindigen met de met de navolgende mededeling. 
Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Haarlemmermeer, meldt u dan 
aan als begunstiger van de Stichting MeerHistorie. Voor 12,50 euro ontvangt u 4 
prachtig uitgevoerde tijdschriften per jaar. Bel 0235581464. 

Piet Gorter 
Tel 020659 4623
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Oud doet wijs 

De herfst heeft zijn best gedaan, veel blaadjes zijn al gevallen met op dit 
moment een harde wind met regen en zelfs een hagelbui. Maar na dit 
alles hopen we op een heel gezellige decembermaand met misschien wel 
een witte kerst! 

Als we op donderdag de Vluchthaven binnenkomen is het er lekker warm 
en zijn we weer in de kaart stemming. Er is koffie en thee met een koekje 
en de lijst wordt nieuwsgierig bekeken: soms valt het mee en soms valt 
het tegen. 

De heer J. v.d. Marel werd 2 november 93 jaar en wij werden getrakteerd 
op een glaasje en er klonk een mooi verjaardagslied. Nogmaals van Harte! 

Er  zijn weer  veel  verjaardags  en  kerstkaarten  gemaakt,  deze worden 
verkocht om de kas  te spekken, want volgens de voorzitter  is die een 
beetje leeg. 

We  zien  graag wat  nieuwe  leden  binnenkomen  om mee  te  doen met 
klaverjassen of voor een spelletje jokeren. 

Voor de jokertafel is het niet leuk om maar met zijn tweeën te zitten, dus 
kom gezellig meedoen. Als u de regels (niet meer) zo goed weet is dat 
geen probleem, er is een goede spelleidster, dus u hebt het zo geleerd. 

Verder kan ik u vertellen dat we in januari weer 
een boerenkoolfuif gaan krijgen. 
We verheugen ons er nu al op. 
In de volgende Boeselijn zult u 
er meer over horen. 

Wil Blauwhoff
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VOEDINGSADVIEZEN VOOR LIJNDEN 
December is de maand van gezelligheid en lekker eten, overal zien en proeven we 
aantrekkelijke lekkernijen. Alles is volop in de winkels te krijgen en het is daarom 
voor u des te moeilijk om een keus te maken. Juist die keuze is zo belangrijk, want 
er zijn ook allerlei lekkernijen in de handel die heel fabrieksmatig gemaakt zijn en 
onze smaakpapillen op een verkeerde manier prikkelen. 

Laten we marsepein als voorbeeld nemen, let u bij aankoop van marsepein erop 
dat het gemaakt  is van amandelen en niet van goedkope sojabonen. Dit geldt 
overigens ook voor gevuld speculaas en amandelstaven. U kunt beter weinig van 
goede  kwaliteit  nemen,  dan  veel  van  goedkoop  voedsel  wat  van  oneigenlijke 
ingrediënten gemaakt is. 
Zelf  maken  is  natuurlijk  ook  heel  goed  mogelijk,  je  kunt  dan  zelf  eerlijke 
ingrediënten kopen. 

Voor de mensen die op hun gewicht willen blijven letten, heb ik als tip om veel 
water te drinken, drie keer per dag een goede maaltijd te blijven eten zonder al te 
veel zoetigheid, en met volle teugen te genieten van die extra lekkernijen bij de 
koffie of thee. Af een toe een wandeling extra of wat vaker op de fiets houdt de 
energie in evenwicht. 

Wat het avond eten betreft, kies voor kooktechnieken die weinig vet nodig hebben, 
zoals het grillen  of wokken van vlees of vis met veel verse groente die variërend 
van kleur zijn. Neem de tijd om lekker te koken,dat komt de smaak en het plezier in 
het koken ten goede. 

Ik wens u alvast hele prettig kerstdagen en vooral een gezond 2008!!!!! 

Lizette den Dekker, 
voedingsdeskundige
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