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Van de redactie 
 
Deze week is de herfst begonnen. De vakanties zitten er op. Misschien nog voor 
enkele een late najaarsvakantie. Maar voor de meeste lezers is de dagelijkse  
regelmaat alweer een tijdje bezig. 
De handbalspelers zijn druk aan het trainen, de klaverjascompetitie is begonnen, 
Genesius is druk aan het oefenen voor hun uitvoeringen in november en de 
boulers spelen bij prachtig najaarsweer een spelletje petanque. Kortom het 
verenigingsleven is gewoon bezig alsof er nooit een zomerstop is geweest. 
En toch is er veel gebeurd in de zomermaanden. Ga maar eens kijken op de 
Schipholweg. 
 
Eind juni heeft u tijdens de open dag in de voormalige katholieke kerk kunnen 
kijken. De uitnodiging hiervoor heeft o.a. in de Boeselijn gestaan. Vele dorps-
genoten en oud parochianen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De 
kerk heeft een ware metamorfose ondergaan, maar is ondanks dat toch nog 
steeds de vertrouwde kerk gebleven. Met veel respect voor details is de kerk 
gerenoveerd en omgetoverd tot een modern kantoorpand. 
 
In de kerk is tegenwoordig het ICT bedrijf Wortell gevestigd. In de pastorie zit 
voorlopig nog Core Development, de ontwikkelaar van dit project en een 
advocatenkantoor. De bezoekers van de open dag waren erg positief over de 
nieuwe functie van het kerkgebouw en  beleefde veel genoegen om `hun´ kerk 
nog eens van binnen te zien. Zaterdag 13 en zondag 14 september deed de 
gelegenheid zich nogmaals voor tijdens de Open Monumentendag. De kerk had 
ook toen zijn deuren open voor belangstellende. Daar is minder gebruik van 
gemaakt, wellicht doordat het bij veel mensen niet bekend is geweest dat ook de 
kerk aan dit weekend meedeed. Volgend jaar is hiervoor een herkansing. 
 
Op dit moment wordt er aan  de pastorie van de kerk een al langer geplande serre 
gebouwd en wordt de ruimte onder de kerk geschikt gemaakt om daar 
kantoorruimtes te maken. Eind oktober moet dit gerealiseerd zijn. 
 
Iets verder op de Schipholweg is 17 september de nieuwe bloemenwinkel 
geopend. Onder grote belangstelling is de winkel geopend en kon iedereen rond 
kijken in één van de weinige winkels welk Lijnden telt. Voor de deur was tijdens de 
opening en de dagen daarna het mini `Lijndens bloemencorso` te bewonderen.  
 
In de voortuin van de Vluchthaven is tegenwoordig een mini midgetgolf baan te 
vinden. Wil je daarop spelen zal je zelf voor een stick en balletje moeten zorgen of 
het vragen bij de beheerder van het dorpshuis.  
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Naast de golfbanen is uitbreiding van de jeu de boule-banen gekomen. Dankzij de 
inzet van de vrijwilligers van de Petanque vereniging is hier het terrein gevlakt en 
geschikt gemaakt om te kunnen boulen en de golfbanen aan te leggen.  
 
Op het einde van de bebouwing aan de 
Schipholweg  staat het gebouw van de  
voormalige Boerenleenbank dan wel  
Rabobank. Tegenwoordig is hier het kantoor 
van S.S.B. gevestigd. Eind augustus is achter 
het gebouw de eerste paal geslagen voor een 
stuk nieuwbouw. Als deze nieuwbouw 
gerealiseerd is zal het oude gebouw een 
renovatie krijgen. 
 
Zo krijgt de entree van Lijnden vanuit het westen een ware facelift. In deze 
Boeselijn leest u uiteraard het overige nieuws uit uw dorp. 
Veel leesplezier in uw Boeselijn 
 
De redactie 
 
P.S. De groeten aan Ans 
 
 
 

Gymclubje 
 
Ooit, jaren geleden, hadden we in Lijnden een gymclubje in School I, heel gezellig. 
Van die groep zijn er nu nog 15 (7 uit de Lijndengroep) in de Kombijzaal aan de 
Dahliastraat 30 in Badhoevedorp elke woensdagavond van 19.30 tot 20.30 actief. 
Wegens leeftijd of andere besognes zijn er 5 dames gestopt. Wij zouden het leuk 
vinden om toch weer met een groepje van ± 20 dames te zijn. 
 
We hebben een heel enthousiaste leidster Nicoline die iedere week een 
afwisselende les in elkaar zet: steps, grondoefeningen, conditietraining, allemaal 
afgestemd op dames van 50+. 
 
Kom vrijblijvend een keer kijken, en meedoen natuurlijk. 
Jullie zijn van Harte Welkom op woensdag 19.30 – 20.30 uur 
 
Namens de groep 
Els Bamert 
Tel. 555 1536. 
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Nieuws van de dorpsraad 
 
Nieuwerkerkerstraat. 
In de Nieuwerkerkerstraat wordt erg hard gereden. Dat 
hebben we aangekaart bij de gebiedsmanager. 
De verkeersdeskundigen van de gemeente geven als 
mogelijkheid het aanbrengen van een chicane (wegbelemmering/versperring) aan 
het begin van de Nieuwerkerkerstraat.  
 
Maar een chicane heeft ook minder leuke kanten. De bewoners van de 
Nieuwerkerker-straat hebben misschien wel betere oplossingen, dachten we. 
Daarom hebben de bewoners (30 woningen) een brief gekregen, waarin om 
reacties gevraagd werd. 
 
Er kwamen van  8 mensen reacties. 
Omdat alle 8 met meerdere voorstellen kwamen, kon het volgende worden 
geïnventariseerd: 
• Plaatsen van het bord “verboden voor vrachtwagens”.  -  3 voorstellen  
(Is inmiddels al gebeurd.) 
• Extra parkeervakken als chicanes, zowel links als rechts.  -  5 voorstellen 
• 2 of 3 drempels in de weg.    -  1 voorstel 
• Eenrichtingsverkeer met woonerf.  -  2 voorstellen 
• Chicane.  -  1 voorstel 
 

Via Peter de Graaf, gebiedsmanager, stellen we voor een avond te organiseren 
met bewoners en verkeersdeskundigen van de gemeente. De bewoners krijgen 
hier te zijner tijd een uitnodiging voor. 
 
Midgetgolfbanen. 
Van Wijkbudgetten 2007 hadden we geld ontvangen voor de aanschaf van 
midgetgolfbanen, het verbeteren van de ondergrond waarop de banen zijn 
geplaatst en een hekwerk naast ons dorpshuis De Vluchthaven. Die 
werkzaamheden (in samenwerking met Jeu de Boules) zijn klaar, het ziet er mooi 
uit en nu kunnen we er de vruchten van plukken. 
Op zaterdag 11 oktober (zie het stukje over de 
bloembollen) willen we het midgetgolfterrein 
officieel openen om 17.00 uur, voordat we die 
avond beginnen met het buffet. Zo zijn er nog 
meer mogelijkheden om u te ontspannen in het 
dorp.  
Als u er gebruik van wilt maken, dan kunt u 
contact opnemen met Sennie, beheerder van De 

Vluchthaven. Tel. 06-245 35 015 
 
Parkeren bij VOS. 
Het parkeerterrein bij VOS blijft een probleem.  
Wat gaat de gemeente hieraan doen?  
Gabrielle Mosk (verkeersdeskundige) is opties en kostenplaatjes naast elkaar aan 
het leggen. Naar we hopen valt er nog in 2008 een beslissing.  
De 3 opties zijn:  
• Achter de loods op het terrein van Jos Weel.  
• Dwarse parkeerplaatsen aan het begin van de Nieuwerkerkerstraat bij de 
Hoofdweg. 
• Op een deel van de volkstuintjes aan de 
Raasdorperweg.  
 
Wijkbudgetten. 
De aanvraag om de kerkklok in Lijnden elektrisch 
te kunnen laten luiden is alsnog gehonoreerd.  
Het luiden van de kerkklok wordt door 
nabestaanden erg op prijs gesteld. De klok is 
immers al ruim 150 jaar een “bode” geweest van 
belangrijke gebeurtenissen in Lijnden. Bij 
begrafenissen op de nabijgelegen begraafplaats 
kan de begrafenisondernemer bij de plechtigheid 
blijven, hij hoeft alleen maar op de 
afstandsbediening het luiden voor een paar 
minuten in te stellen. Zo kan een historisch en 
mooi gebruik in stand worden gehouden.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
In deze Boeselijn 

helaas geen stukje van de Jeu de 
boules vereniging Petanque 
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Perikelen rondom Alders Tafel 
 
Ik heb het zojuist even geteld: in de laatste 3 maanden mocht ik zo’n 650 mailtjes 
ontvangen, omdat Lijnden in VGP verband deelneemt aan het Alderstafel overleg, 
inclusief mails van een samenwerkingsverband tussen Lijnden Badhoevedorp 
Amsterdam West en Amstelveen. En allemaal met bijlagen die vele malen groter 
zijn dan de e-mails zelf.  
In de tijd tussen de vorige Boeselijn en deze uitgave is er weer het nodige 
gebeurd. Buiten de reguliere overlegrondes wordt er vooral véél overlegd via de 
zegeningen van de elektronische post. Dat levert boeiende lectuur op. Het laat 
vooral het krachtenspel zien tussen overheid, sector en 
omwonenden vertegenwoordigers zoals CROS en VGP. Het laat 
ook zien, dat door het plotseling inbrengen van een nieuw 
fenomeen – VVA, het vliegen volgens afspraak – alle kikkers niet 
meer in de kruiwagen te houden zijn.  
 
Verder is het herhaaldelijk uitblijven van antwoorden op door 
Lijnden (en Badhoevedorp en Amsterdam West) gestelde vragen 
aan Zwanenburg en het stelselmatig negeren van redelijke 
voorstellen, om de overlast van het loodrecht boven ons dorp 
uitvliegen te beperken, mij – en anderen – een doorn in het oog. 
Was het vroeger zo, dat Lijnden nooit iets van zich liet horen, nu is 
dat anders. 
 
Zowel in VGP verband als samen met Badhoevedorp, Amsterdam 
West en Amstelveen denken wij mee, woon ik - indien mogelijk - 
vergaderingen bij en worden alternatieven aangedragen voor het optimaal 
uitvliegen op een manier die Lijnden een beetje ontlast en Zwanenburg geen extra 
overlast bezorgt.  
 
Ik heb inmiddels geleerd dat we ons niet veel illusies hoeven te maken.  
Het VVA is door overheid en sector omarmd en is dus nauwelijks een punt meer 
van onderhandeling. In ruil daarvoor krijgen we een maximalisering van het aantal 
vluchten. Zwanenburg is via de VGP vertegenwoordigd aan de Vermeegen tafel, 
een onderdeel van de Alders tafel.  
Tevens ziet Zwanenburg namens CROS bewoners ook nog aan de Alders tafel. 
Beide heren zijn een groot voorstander van een maximaal aantal vluchten en zijn 
bereid daarvoor de handhavingspunten in te leveren. Dat dit niet het standpunt is 
van CROS en VGP, levert de nodige wrijving op binnen de bewoners-
vertegenwoordiging aan de Alderstafel.  
 
De sector heeft het dus voor elkaar: een onderling verdeelde bewonersdeelname, 
waar men sinds juli nog een splijtzwam aan heeft toegevoegd. VVA is namelijk 

pas in juli ingebracht en bevindt zich in het embryonale stadium. 
Toch vindt de sector – en de overheid – dat we dit VVA maar gewoon moeten 
slikken, als we ten minste een maximalisering van het aantal vluchten willen.  
 
Het kan dus zomaar gebeuren dat de bewoners zeggen: tot hiertoe en niet verder 
en vervolgens besluiten niet verder meer mee te zullen praten, zolang het 
onvoldragen VVA niet van tafel is. Accepteren van de voorwaarden van de sector 
om maar mee te kunnen blijven praten aan de tafel van Alders is het enige 
alternatief, maar berooft de omwonenden van het enige pressie middel dat we nog 
hebben: de handhavingspunten. Voor ons is dat een breekpunt en dat hebben we 
ook in VGP verband zo naar voren gebracht.  

 
Andere dorpen en kernen vonden dat ze niet voldoende waren 
vertegenwoordigd en hebben een open brief gezonden, een brief die 
nota bene opgesteld was door Zwanenburg. Zwanenburg heeft al 
een tijdje het gevoel dat ze binnen de geëigende overlegstructuur 
niet helemaal hun zin krijgen. Er is teveel tegengas. 
In een laatste gesprek met Wethouder Bezuijen heb ik met name de 
redelijkheid van onze voorstellen bepleit en aangegeven dat we het 
“al heel plezierig zouden vinden als Zwanenburg eens een keer 
inhoudelijk reageert”. De wethouder heeft in elk geval toegezegd de 
partijen eens een keer op het raadhuis te zullen uitnodigen om de 
pijnpunten weg te nemen.  
 
Voor het historisch besef is het misschien goed om te weten dat de 
“korte bocht” (het recht boven Lijnden uitvliegen) eveneens uit de 
koker van Zwanenburg is gekomen. U zult binnenkort een beknopte 

enquête ontvangen over vlieglawaai, isolatie en enkele andere zaken. E.e.a. als 
gevolg van het gesprek met de wethouder, die aangaf zich hard te zullen maken 
voor isolatiemaatregelen en mogelijke andere compensatie. Zou hij dan toch 
Lijnden niet een béétje hebben opgegeven? 
 
Ik hoop natuurlijk van niet en kijk uit naar een voor alle partijen acceptabele 
overeenkomst. Als die er komt dan gaan we het volgende stadium in:  
optimalisatie……. 
Ik houd u op de hoogte. 
 
Louis van Daalen 
penningmeester@dorpsraadlijnden.nl 
 
 
 
VGP  = Vereniging Gezamenlijke Platforms Vlieghinder Schiphol 
CROS  = Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol 
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VVA = Vliegen Volgens Afspraak 
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Wij feliciteren 
 

  JANE 15 augustus was het feest 

  NARI op Hoofdweg 76 want toen 

  ANNE trouwden Arianne en Jan  

 
*-*-*-*-*-*-* 

 
Ook op 15 augustus waren de heer en mevrouw van der Putte 

50 jaar getrouwd. 
Dit hebben ze uitgebreid gevierd op zondag 17 augustus in  

hotel de Beurs in Hoofddorp. 
 

 

*-*-*-*-*-*-* 

 

35 jaar  
25 september zijn Ingrid en Dolf Thuis 

(Hoofdweg 18) 35 jaar getrouwd 

Zij vieren dit feest met naaste familie in 

Oostenrijk 

 

Iedereen Van Harte Gefeliciteerd! 
*-*-*-*-*-*-* 

Wilt u ook uw buren, familie of vrienden in deze rubriek (laten) vermelden? 

Geef het even door aan de redactie! 
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Lijnden, het bloembollendorp van De Haarlemmermeer 
 
Via Wijkbudgetten hebben we € 15.000,- gekregen om ons dorp te verfraaien met 
het aanplanten van bloembollen. Dat is niet niks.  
Daar hopen we iets moois van te maken, waar we allemaal van kunnen genieten. 
U kent uw dorp in 2009 niet meer terug, tenminste als we er allemaal aan 
meewerken. 
De Hoofdvaartkanten, langs de Ringvaartkant, bij het stoomgemaal, overal waar 
bloembollen voor iedereen zichtbaar kunnen bloeien, hopen we in 2009 een 
bloembollenpracht te kunnen bewonderen. 
 
De voorwaarde bij Wijkbudgetten is wel dat het door de bewoners zelf geregeld 
moet worden, dus niet door werknemers van de gemeente. We rekenen dus op 
uw inzet, zodat we met z’n allen laten zien dat Lijnden ons lief is. 
 
Daarom hebben we het volgende plan: 
De “hoveniers” c.q. “bloemisten” van Lijnden (de heren Wolkers, Ottenhof en 
Schuhmacher) hebben bollen ingekocht en een plan gemaakt hoe en waar deze 
gepoot kunnen gaan worden. 
 
Op zaterdag 11 oktober verwelkomen we u om 9.30 uur in De Vluchthaven. Daar 
krijgt u bij de koffie een uitleg wat er die dag van u verwacht wordt. 
U ontvangt een uitgebreide “bollenplantset” met een hoeveelheid bollen. De bollen 
gaat u die dag poten op de aangegeven kavel en als u daarmee klaar bent mag u 
de bollenplantset mee naar huis nemen, als aandenken aan uw activiteit.  
Tijdens het bollen poten wordt u op uw werkplek voorzien van koffie en een 
broodje. Al met al, we maken er een gezellig dagje van. 
Het planten van de bollen op een kavel zal ongeveer 2 uur in beslag nemen. 
Als de bollen gepoot zijn gaat u lekker naar huis. 
 
Van 17.00 – 20.00 uur wordt u als “poters” verwacht in De Vluchthaven, waar 
Sennie zorgt  voor een warm- en koud buffet. U kunt uw ervaringen uitwisselen, 
maar niet gaan beweren dat u het als beste gedaan heeft, want dat zal pas in het 
voorjaar van 2009 blijken. Dan kan heel Lijnden (of de Haarlemmermeerse pers) 
zien of u uw werk goed heeft uitgevoerd. 
 
We willen wel graag vooraf weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, ook 
voor het avondeten is dat belangrijk. We rekenen op velen. 
Dus graag vóór 1 oktober opgeven als u komt bollen planten en of u dan ook ’s 
avonds bij het buffet zult zijn.  
Opgeven kan bij Joop Baars, Hoofdweg 22, 023 5551296, jbaars22@hotmail.com 
of een briefje in de bus. 
 

 
Als u zelf niet kunt komen poten, maar uw partner (of iemand anders) een dubbele 
kavel (2 keer 2 uur, dus 4 uur) heeft laten doen, mag u ook meekomen bij het 
buffet!  
En mocht u geen vervanger voor uzelf kunnen vinden, dan kunt u via ons een 
invalkracht inhuren voor € 25,- per kavel. U heeft dan toch bijgedragen aan de 
verfraaiing van het dorp en kunt dan ook ’s avonds meegenieten van het buffet. 
Maar het liefst hebben we natuurlijk dat u zelf komt. 
 
Van te voren, op vrijdag 3 oktober, vinden we het leuk om u mee te laten 
bepalen, waar er precies gepoot gaat worden en misschien heeft u zelf ook wel 
andere goede ideeën.  
Daarom bent u op die dag ook al van harte welkom om 20.00 uur in De 
Vluchthaven. Dat hoeft natuurlijk niet heel lang te duren, maar onder een kop 
koffie kunt u toch meepraten over de plannen. 
Dus graag tot de 3e, en zeker tot de 11e oktober. Opgeven vóór 1 oktober. 
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Genesius 
 
“Een verhuizing en andere ongemakken” bij Genesius op 15 en 22 november a.s. 
Dat is de titel van ons nieuwe stuk. 
Als u het vorige verslag van de Boeselijn heeft gelezen  . . . . . .mijn nicht hoeft 
gelukkig niet te verhuizen !! 
Eigenlijk wel, maar dat is tijdelijk voor een heerlijke vakantie in 1 of ander zonnig 
oord !   Dus dat kun je geen ongemak noemen natuurlijk. 
 
Inmiddels zijn wij druk aan het repeteren op de planken.En zoals een goede 
traditie bij Genesius wordt er nog wel ̀ s wat gewijzigd tijdens de eerste weken van 
de repetities. Nee, het zal bij ons niet van een leien dakje gaan.  
Binnen de spelers is er nog even, door blijde omstandigheden, van rol gewisseld. 
Ben Sulmann had op eigen verzoek een klein rolletje gekregen deze keer. Samen 
met Jan Baars speelden zij samen de verhuizers in het stuk. Maar door de 
rollenwisseling kreeg Ben ineens een ietwat grotere rol……..Nu speelt hij de 
echtgenoot van Nora.  
Het is niet de eerste keer dat Ben onverwacht een grote rol in zijn schoenen 
geschoven krijgt maar ………….als goed  toneelspeler kun je improviseren dus 
voor Ben is dit natuurlijk geen enkel probleem. Door de wisseling heeft ons nieuwe 
lid Robert Kroon de rol van verhuizer gekregen. Robert zou vanaf augustus 
gezellig komen kijken tijdens de repetities en zo een beetje eigen worden met de 
club en de club met Robert . . . . .. .  
 
Tja, dit liep dus even anders. Hij wordt nu letterlijk in het diepe gegooid. Maar wij 
hebben alle vertrouwen hierin. Hij heeft op 1 van de eerste avond een rol moeten 
lezen en dat ging hem erg goed af dus deze rol moet gaan lukken. Hij moet wel 
natuurlijk wel even een drempel over want op het podium met alle blikken op jou 
gericht is best even wennen. Maar wij sleuren hem hier wel doorheen.  
En over die drempel tillen wij hem wel met z`n allen. Of hij daar blij mee is is een 
tweede maar hij heeft gewoon geen keus haha.  
 
Robert komt terecht in het herenhuis van Richard en Dorris Koenen ( Robbert 
Weel en Aafke Stokman). Zij hebben een prachtig herenhuis op stand gekocht en 
hebben de hulp ingeschakeld van Sjaak en Ruud de verhuizers ( Jan Baars en 
Robert Koenen). Maria ( Loes Pouw) is hier niet blij mee want zij is het liefje van 
Richard Koenen en had gehoopt dat ze samen een toekomst hadden.  
Als zij onverwacht langskomt is ook een groot herenhuis te klein!  
 
De belangstellende buurvrouw Cornelia Zeikveld euh pardon Zijtveld (Annet 
Meijer) komt ongevraagd langs om het e.e.a. uit de doeken te doen betreft de 
woning. Volgens  Cornelia gebeuren er n.l. rare dingen in dit huis.  
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Dingen die je met het blote oog niet kan waarnemen ……het is nogal spooky. 
Alhoewel ze helemaaaaaal niet houdt van roddelen en oordelen ratelt ze achter 
elkaar door. Enfin een rol op Annets lijf geschreven, hoeft ze geen moeite voor te 
doen. (nogal druk typje maar dat had u al begrepen uiteraard).  
 
Even terzijde, als je met haar een avondje gaat relaxen in de sauna, wat wij zo nu 
en dan met een stuk of 5 of 7 dames………kom je niet aan relaxen toe. Ten eerste 
loopt ze met ferme pas vooruit om als eerste ons aan te melden bij de 
receptie.Vervolgens heeft zij haar badjas al aan en de tas al in de kluis van de 
kleedkamers als wij nog bezig zijn om de schoenveters los te maken. 
Als wij haar vervolgens achterna lopen (lees rennen) naar de eerste sauna, 
variërend van muziek tot licht- of stilte sauna lopen we tegen een dichte deur aan 
omdat zij er al doorheen is en haar handdoekje al gespreid heeft over de warme 
banken van de stiltesanua . . . . .puf puf, WIJ hebben geen sauna nodig om het 
warm te krijgen!  
Als de overige 5, 6 dames dan ook met veel beleid de handdoek gespreid hebben 
en de billen nèt de handdoek raken, roept ze vervolgens heel hard (het is tenslotte 
een  stiltesauna) WAT IS HET TOCH HEERLIJK ONTSPANNEN ZO`N AVONDJE 
HÈ LIEVE LADYS ???!!! ZULLEN WE FF GAAN DOBBEREN IN HET 
KRUIDENBADJE?  
Puf puf, nou Annet ik probeer net een poging te doen om netjes op mijn 
handdoekje te gaan liggen  pffffffff, had je het nog niet warm dan loopt je 
temperatuur nu op! We komen zo Annet, roepen we dan, ga jij maar ff dobberen in 
een kruidenbad dan kunnen wij (zonder jou hihi ) even ontspannen in de 
STILTESAUNA !  
Voila, nog geen 7 minuten later (ze rekent zeker voor elke dame 1 minuut 
“pauze”…..lang zat natuurlijk) klopt zij “subtiel “ op de deur van de STILTESAUNA 
en vermaand ons nu toch ECHT naar het restaurant te komen want ze hebben 
een heeeeeerlijke salade op de menukaart staan ! 
HU?........de menukaart heeft ze dus intussen ook al 
gelezen ??………zou me niks verbazen als ze die in 
het kruidenbad heeft doorgenomen, twee vliegen in 1 
klap.  
Tja je kan er maar een tempootje inknallen we moeten 
tenslotte niet indutten in het saunacomplex! Zo volgt 
de avond in een RAP tempo en als we thuiskomen vallen wij bekaf in slaap 
……….zo ONTSPANNEN !!!  
 
Maar goed, ik dwaalde even af ….  Het huis van Richard en Dorris spookt dus (ja, 
daar waren we gebleven). Telefoons rinkelen terwijl ze nog moeten worden 
aangesloten door Natalie, de monteur van de PTT (José Weel)  en er klinken 
stemmen terwijl er niemand is. Maar niet getreurd want Bets Verhage (Nora 
Steenwijk) die met manlief Koos (Ben Sulmann, ….bedankt Ben) ook in het 
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herenhuis aanwezig is, kent een heel goed medium van de spiritistische kring . . . 
genaamd Mathilda Hoekstra….WIE ?  
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Mathilde Hoekstra, een zeer deskundig medium.  
Ja, die naam zult u vaker horen deze avonden. Mathilde organiseert een SEANCE 
waarbij iedereen aanwezig moet zijn en zal zorgen dat de waarheid van het 
herenhuis en zijn bewoners boven tafel komt (al is het zwevend) . En DAT is nou 
precies waar Richard NIET op zit te wachten natuurlijk !!!! 
 
Alles wordt duidelijk op 15 en 22 november.  
De 22ste kunnen we dansen na afloop op live-muziek. . . . .dan zweven wij zelf op 
de dansvloer ! Bij verhuizer Sjaak kunt u alvast kaarten bestellen 020 659 7360.  
En `s kijken hoe Jerry deze keer gaat openen . . . . . . . ..  

ALS CASPER HET SPOOKJE SOMS ????? 
Enfin we gaan het meemaken met z`n allen…  gezellig ! 
 
Namens alle spoken van Genesius,  
een hartelijke groet en tot november . . . . . . . 
Monique Milatz 
 
Whoeoeoeoaaaaaaa een spin…. ...recht boven mijn werkplek hier…..ieieeie.. 
Oh, wacht `s  . . . . .ik vang hem wel even en verzorg `m goed tot november, 
dan neem ik `m wel ff mee . . . . . .zo`n grote spin “hangt”  wel leuk in het 
decor natuurlijk . . . . . . (en houd u maar goed de kragen dicht als u op bezoek 
komt in ons spookhuis want wie weet wat U boven het hoofd hangt . . . .!) 
U BENT GEWAARSCHUWD !  
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Oud Doet Wijs 
 
Tijdens de laatste middag voor de zomerstop was er eerst een praatje van 
de voorzitter en daarna de bekendmaking van de uitslag van de tweede 
helft van de klaverjas-competitie. 
De prijsuitreiking was heerlijk voor de winnaars, want er was weer veel 
lekkers zoals wel vaker. 
 
Een aantal leden aangegeven hadden graag ook in mei te komen kaarten, 
alleen voor de gezelligheid. 
Helaas waren er toch te weinig mensen, dus ging het niet altijd door. 
 
Ons bereikte het verdrietige bericht dat Willem Hofmijster op 10 mei 
plotseling is overleden. Dit zal stilte brengen op de soos, want Willem had 
altijd veel te vertellen. 
 
Ook nog blij nieuws: Op 15 augustus waren de heer en mevrouw van der 
Putte 50 jaar getrouwd. Dit hebben ze uitgebreid gevierd op zondag 17 
augustus in hotel de Beurs in Hoofddorp. Alsnog van Harte Gefeliciteerd! 
 
Wat ik vragen wil:  
Wij willen graag nieuwe leden vooral ook voor de jokertafel! 
Wilt u daarom aan iedereen vragen die u tegenkomt, om te komen want 
het is toch altijd gezellig bij onze club!  
En lijkt het u zelf misschien wel gezellig om bij ons te komen kaarten, 
klaverjassen of jokeren op de donderdag-middag, kom gerust een keertje 
kijken. 
 
Als u dit leest zijn we op 4 september alweer begonnen. 
Wij als bestuur gaan weer ons best doen dit nieuwe seizoen. Dus kom 
gezellig langs met al uw familie, 
vrienden, kennissen, buren en 
een ieder die mee wil! 
 
Namens het bestuur 
Wil Blauwhoff 
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OPEN DAG KERKJE LIJNDEN. 
 
21 Juni was er gelegenheid om de verbouwde kerk van binnen te bezichtigen. Uit 
de grote opkomst bleek wel dat er veel belangstelling was om de verbouwde kerk 
in zijn nieuwe functie te zien.  
 
Tot 11 uur werden er rondleidingen gegeven. Er klonken 
alleen maar positieve geluiden, iedereen vond het mooi. 
Het is ook heel fraai geworden. Veel details van de kerk 
zijn behouden gebleven, zoals het  “alziend oog”, de glas 
in loodramen, tegels in de wand en vooral de buitendeur, 
inclusief beslag.  
 
Bij de entree wordt je ontvangen door twee heiligen 
beelden. Eens hadden deze Jozef en Maria een plek in 
de kerk. Nu hebben ze een plek waar ze alle bezoekers 
van de kerk welkom heten.  
 
Verder is alles heel strak, modern ingericht, maar met 
heel veel sfeer. In de kerk is een hangende vloer 
aangebracht, waarop ook gewerkt kan worden. In de 
voormalige pastorie hing een heel andere sfeer.  
 

De ruimtes waren kleiner en door het geschuurde hout, had 
het iets knus en landelijks. Sommige kamers hebben 
apostelnamen: Johannes, Andreas, Matteüs, Petrus en 
Paulus, dit om in de sfeer te blijven. 
 
Er werd koffie met veel lekkers gepresenteerd en veel 
mensen spraken elkaar weer. Ook waren er ex- Lijndenaren 
en oud-parochianen gekomen. Iemand had het gevoel op 
een reünie te zijn. Het was ook echt gezellig. 
 
Architecten  Kerssens en de Ruiter, onze complimenten, het 
is echt heel mooi geworden! 
 
Marian Gude 
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Open Huis Hoofdweg 18 
 
Donderdag 4 september is onze showroom met hout gestookte centrale 
verwarmingsketels en sfeerkachels geopend door wethouder Tuning van milieu. 
Vrijdag en zaterdag 5 en 6 september hielden wij open huis. 
 
Nooit verwacht dat het zo druk zou zijn. Bij de opening waren meer als 100 
mensen. De open dagen waren ook een succes. 
Dat alle begin moeilijk kan zijn, bleek meteen zaterdagochtend toen bij het 
opstoken van de centrale verwarmingsketel met houtblokken vergeten werd het 
knopje van “aan” aan te zetten. Onze ruimte stond blauw maar met de deur open 
en een bakje koffie was het leed snel geleden. 
 
Een van de leukste dingen was dat heel veel Lijndenaren even kwamen kijken. Zo 
leerden wij na bijna 20 jaar hier gewoond en gevestigd te zijn toch nog veel 
dorpsgenoten kennen. 
 
Diegenen die als nog langs willen komen, jullie zijn van harte welkom om te zien 
wat wij allemaal uitspoken in die oude boerderij aan de ventweg, want de spreuk 
”een beter milieu begint bij jezelf” geldt natuurlijk niet alleen voor de CO2 uitstoot 
maar ook voor sociaal contact. 
 
Tot ziens Dolf en Ingrid Thuijs 
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Evaluatie open huis Elektrowacht op het bedrijventerrein Klein Lijnden  
 
Door het evenement bij Gofilex met houtgestookte kachels, met als doel energie te 
besparen, waren wij van mening dat wij hierin mooi mee konden liften. 
 
Energie, milieu en brandstof besparing waren de doelstellingen van deze dag die 
wij ook wilden uitdragen. Als extra hebben wij hieraan toegevoegd veiligheid in en 
om het huis. 
We mogen stellen: een geslaagde dag. Er was ruime belangstelling voor alle 
categorieën. Vooral energie-besparing, met alle voordelige gevolgen van dien en 
ook de veiligheid in en om het huis, en dit zo mogelijk gecombineerd, hebben wij 
aan veel belangstellende kunnen toelichten.  
 
Over het algemeen was men verbaasd dat met gewone maatregelen de veiligheid 
en energie hand in hand kunnen gaan. Zo werd er gedemonstreerd dat met een 
alarmcentrale ook de centrale verwarming geschakeld kon worden. Of door op 
strategische plaatsen energie zuinige verlichting aan te brengen het comfort en 
veiligheid verbeteren kan.  
Al met al, het verstandig omgaan met 
energie en het combineren van de 
veiligheid kan tot verrassende 
resultaten leiden.  
Regelmatig hebben wij op deze dagen 
dan ook spontane reactie gehad dat 
men niet wist dat deze parate kennis 
en de uitvoering hiervan in Lijnden 
gewoon al 40 jaar aanwezig is. En 
voorlopig ook zal blijven.  
 
LED Verlichting 
Let op de LED verlichting. 
Ook konden wij Led-verlichting-voorbeelden laten zien. Bijvoorbeeld in TL buizen.  
Gebruik van Led-verlichting heeft grote voordelen: Levensduur, Hoge 
lichtopbrengst en de Kleurweergave. 
 
Echter de prijs van de LED verlichting ten opzichte van de Tl buis is nog niet 
geëvenaard. Energie besparing ten opzichte van de veel gebruikte Halogeen spot 
is wat de prijs betreft ruimschoots haalbaar.  
 
Tijdens de open dag was hiervoor een onverwacht grote belangstelling. Er zijn 
diverse orders geplaatst en al uitgevoerd. Als elektrotechnisch installatie bedrijf 
wat volgende jaar zijn 40 jarig bestaan gaat vieren, kunnen wij u leuke 
aanbiedingen doen.  
Ons bezoek- en kantooradres is: 
Elektrowacht,    Hoofdweg 18 e,  1175 LA LIJNDEN Tel: 023-5551234 
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De leukste winkel van Lijnden is geopend! 
 
Na maanden van verbouwen en dagen van inrichten is met man en macht gewerkt 
aan de leukste winkel van Lijnden. 
 
Op woensdag 17 september werd deze nieuwe bloemenwinkel van Ernst van 
Woerkom Bloemservice aan de Schipholweg  in Lijnden geopend.  
Om 16.30uur stonden de genodigden in het zonnetje te wachten op wat gebeuren 
zou. De deur van de winkel was “gebarricadeerd” met wel honderd witte 
ballonnen. 
 
Ernst hield een erg mooie speech over zijn “trots” en hij vertelde dat hij erg 
nagedacht had wie zijn nieuwe winkel nou moest openen. 
Hij kon maar op een iemand komen. Iemand die erg belangrijk voor hem is en die 
ondanks het achteruit gaan van haar gezichtsvermogen steeds positief in het 
leven blijft staan. 
Ernst hoopt dan ook dat zijn besluit om zijn winkel te verplaatsen en te vergroten 
positief zal uitpakken. Hij heeft er in ieder geval alle vertrouwen in. 
 
Met een prachtig versierde “naald” met bloemen riep Ernst zijn moeder, mevrouw 
Jo van Woerkom, samen met een neefje en nichtje voor hulp, naar voren om de 
ballonnen stuk te prikken en zo de winkel te openen. 
Onder applaus en met het geluid als van een duizendklapper op oudejaarsavond, 
werd de winkel geopend. 
 
Alle mensen, die gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging, werden persoonlijk 
ontvangen door Ernst met een glas champagne. Binnen vergaapte een ieder zich 
aan de ruime winkel met prachtige bloemen, planten, accessoires en verfijnde 
bloemarrangementen. 
 
Tijdens de openingsreceptie kwamen wel 150 klanten, cursisten, familie, vrienden, 
bekenden en zakenrelaties, Ernst feliciteren 
met deze winkel. 
Als extra stond er een schildersezel waarop 
de gasten iets persoonlijks konden schilderen 
als aandenken aan deze opening. Aan het 
eind van de receptie is er dan ook een 
prachtig schilderij ontstaan dat ongetwijfeld 
een mooi plekje zal krijgen in de winkel. 
 
Wij wensen Ernst (met zijn medewerkers) 
heel veel succes met de leukste winkel van 
Lijnden. 
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VOEDINGSADVIES VOOR LIJNDEN 
 
Deze keer wil ik u graag tips geven voor de lunch. De lunch is een goed moment 
van de dag om goede voedingstoffen binnen te krijgen. In Nederland zijn we heel 
erg gericht op het eten van brood. Op zich niks mis mee als je er niet teveel van 
neemt. Brood is een leverancier van koolhydraten, koolhydraten hebben we nodig 
als brandstof en voor meerdere processen in ons lichaam. We halen koolhydraten 
niet alleen uit brood, maar ook uit fruit, groente, zuivelproducten en fabrieksmatige 
producten zoals koek, ijs, snoep en nog meer lekkernijen. 
 
Omdat we er zoveel van binnen krijgen heeft het lichaam mogelijkheden om het 
op te slaan, als het niet door inspanning verbruikt wordt. Deze opslag gebeurt in 
de vorm van vet. Een misverstand is dus dat we dik worden door overmatig vet 
gebruik. Het is juist zo dat we een dikke buik creëren door overmatig koolhydraten 
gebruik. Daarom is het helemaal niet onverstandig om de broodmaaltijd eens te 
vervangen door iets anders.  
 
U zou eens een lekkere maaltijdsoep kunnen maken, bestaande uit verschillende 
soorten groente en peulvruchten .Op dit moment van het jaar zijn er volop 
pompoenen, heerlijk om een soep van te maken, een beetje crème fraiche erin en 
u heeft een heerlijke volle soep.  
Naast soep is het eten van wat wokgroente met bijvoorbeeld wat gesmolten 
geitenkaas ook eens het proberen waard.  
Tegenwoordig kun je sla het hele jaar door eten, gevuld met wat nootjes, wat vis 
of kip en wat andere groente, zoals tomaat en komkommer een hele goede en 
gezonde keus.  
 
U zult merken dat na het eten van iets anders dan brood uw hongergevoel in de 
middag langer wegblijft. Het eten van koolhydraten geeft namelijk snel weer een 
hongergevoel omdat uw suikerspiegel in uw bloed veel sneller veranderd. Het 
lichaam geeft dan veel sneller het signaal af dat het weer voedsel nodig heeft en 
de meeste mensen pakken dan weer iets wat uit koolhydraten bestaat. 
Er is ontzettend veel over voeding te vertellen, ik ben op dit moment met een 
voedingsopleiding bezig om mijn eigen kennis te verbreden. Met mijn kennis wil ik 
mensen op weg helpen naar een betere gezondheid, zodat ze zich beter gaan 
voelen. 
 
Bent u iemand die eens wil kijken of de voeding die u gebruikt genoeg voor u 
betekent of zit u met chronische klachten die misschien met voeding kunnen 
worden opgelost, belt u mij gerust. Chronisch klachten kunnen bijvoorbeeld zijn, 
diabetes, hoge bloeddruk, allergie, reuma, osteoporose, huidproblemen, 
overgewicht enzovoort. 
 
Lizette den Dekker, Voedingsdeskundige 
Telefoon: 023-5551545    Of mail naar lizette @dendekker.org 
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