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Van de redactie 
 

Bij het schrijven van dit stukje voor de Boeselijn is het voorjaar toch echt 
aangebroken. Eindelijk zijn daar de zonnevitamines waar we al zo lang op zitten  
te wachten, kunnen we het bleke wintertintje vervangen door een zonnig kleurtje 
op ons gezicht. Dit weer roept om een wandeling. Kijken hoe Lijnden er bij een 
stralend zonnetje uitziet?  
Laten we beginnen bij de Vluchthaven: Allereerst is daar de nieuwe bestrating van 
de parallelweg. Weer een vlak stukje straat waar je als fietser zonder gevaar voor 
lancering rustig overheen kunt fietsen. Dan is het gelijk mogelijk om even naar het 
nieuwe Vluchthonk te kijken. De voorkant is al betimmerd en heeft een mooi groen 
kleurtje gekregen, nu de zijkant en het puntdak nog, dit gaat al opschieten.  
De Dorpsraad zal ons zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 
De katholieke kerk staat er steeds troostelozer bij. Hoe staat het met een nieuwe 
bestemming voor dit gebouw?  
Langs de Hoofdvaart zien we de lammetjes rennen in de wei. We gaan een stukje 
onder de A9 door. Dinsdag 25 april is er in het dorpshuis in Badhoevedorp een 
informatieavond over de omlegging van deze weg. Zijn wij in Lijnden ook blij met 
deze omlegging? 
Naast de A9 de Geloof en Liefde kerk; ook al zo onduidelijk wat hiermee zal 
gebeuren. 
 
Veel Lijndenaren maken gebruik van het mooie weer om huis en tuin onder 
handen te nemen; er wordt veel gewerkt. Net zoals bij ons “nieuwe dorpspark”. 
Dit stukje terrein ligt er nog erg kaal bij. Wel zie je al enkele paden verschijnen. 
Toch zal er nog veel moeten gebeuren om hier een leuk parkje van te maken. Dit 
project gaat door richting de dijk. Hier is naast het ganzenweitje ook al een nieuw 
stukje bestrating aangebracht.  
Daarnaast het voormalige café Burger. Wie weet wat de plannen hiermee zijn? In 
de krant konden we al een bouwaanvraag zien voor 4 appartementen en een 
horecagelegenheid. Komt er in Lijnden weer een kroeg? 
 
Na weer veel dorpsgenoten te hebben gegroet komen we in Lijnden Oost. Ook 
hier zijn nog steeds bouwactiviteiten gaande. Het nieuwe hotel zal nu wel snel 
geopend worden, want aan de buitenkant ziet het er helemaal klaar uit. Welk hotel 
wordt het eigenlijk en wordt Lijnden ook uitgenodigd voor de opening? Eigenlijk 
zijn we wel nieuwsgierig hoe het er van binnen uit zal zien. Kunnen we niet met 
het hele dorp een nachtje proefslapen?  
Als we bij de dorpsgrens aankomen is het tijd om terug te gaan, want er moet nog 
geschreven worden voor de Boeselijn. Misschien staan daar wel een aantal 
antwoorden in op al die vragen die deze wandeling heeft opgeroepen. Dus snel 
lezen uw buurtblad. 
 
Veel leesplezier in uw Boeselijn. 

De redactie 
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Nieuws van de Dorpsraad 
 
Wijkbudgetten 
De gemeente heeft per rayon (wij horen thuis in rayon 1) 
€ 100.000,- per jaar uitgetrokken voor verbeteringen, die 
in het algemeen belang zijn van een wijk. Per voorstel 
wordt maximaal € 15.000,- toegekend. De voorstellen 
moeten voor 1 juni 2006 worden ingediend. Heeft u als bewoner nog suggesties? 
Geef het door aan de dorpsraad en wij zullen het indienen bij de gemeente. Zelf 
denken we aan voorzieningen rond De Vluchthaven en Het Vluchthonk, maar wie 
weet heeft u een leuke suggestie dichter bij huis. 
 
Hulpsecretarie 
Het hulpsecretarie van Badhoevedorp en Zwanenburg wordt uitgebreid. Er kunnen 
meer dingen voor u verzorgd worden, u hoeft er dan niet meer voor naar 
Hoofddorp. Het is nog niet duidelijk naar welk secretarie de inwoners van Lijnden 
moeten gaan. Misschien kunnen we u die keuze voorleggen tijdens de algemene 
ledenvergadering. 
 
Hoofdweg-westzijde 
De Hoofdweg-westzijde wordt vanaf de Schipholweg richting Hoofddorp 
gerenoveerd. De Hoofdweg zal verkeers-luw worden gemaakt, er komen drempels 
en straatverlichting. De snelheid zal ook worden beperkt tot 60 km. De tweede 
helft van juni wordt er mee gestart. Hoe de bussen gaan lopen is nog niet bekend.  
Wij zullen als dorpsraad informeren naar het openbaar vervoer, o.a. waar de 
bushalte(n) komen. Wilt u al wat informatie vooraf, dan kunt u de plannen inzien 
op het gemeentehuis in Hoofddorp of bij Rayonbeheer, Dennenlaan 119 in 
Zwanenburg. 
 
Filmmiddag 
Op zondagmiddag 7 mei begint om 13.00 uur in De Vluchthaven de filmmiddag 
voor de jeugd van 5–14 jaar. Het is nu nog niet bekend welke film het gaat 
worden, maar dat staat tegen die tijd op de website. 
 
Website 
U kunt voor het allerlaatste nieuws natuurlijk altijd de website: 
www.dorpsraadlijnden.nl bezoeken. Actualiteiten, vaak voorzien van foto’s, 
houden u van alles op de hoogte. 
 

 
 
Jaarvergadering 
Op dinsdag 23 mei wordt de jaarvergadering gehouden, waarbij wij veel inwoners 

van Lijnden en Boesingheliede hopen te verwelkomen. 
De vergadering begint om 20.00 uur in De Vluchthaven. 
We hebben wethouder drs. M.J.(Michel) Bezuijen uitgenodigd. Misschien kan hij 
ons iets meer vertellen rond het bestemmingsplan Raasdorperweg. En omdat de 
luchthaven ook tot zijn beleidsterrein hoort, zou hij mogelijk ook iets kunnen 
zeggen over de uitvliegroutes boven ons dorp. Maar op dit moment is zijn komst 
nog niet zeker, we hebben nog geen bevestiging gekregen. 
 
Hartelijk welkom op 23 mei, laat met uw opkomst zien dat uw dorp u lief is.   
 
De agenda luidt als volgt:  

1. Opening  

2. Notulen vergadering 23 mei 2005  

3. Verslag penningmeester:  

   a. financieel verslag verenigingsjaar 2005  

   b. verslag kascontrole-commissie  

   c. benoeming nieuwe kascontrole-commissie  

4. Verslag activiteiten dorpsraad  

5. Benoeming nieuwe bestuursleden (Aftredend Ton Kaneman)  

6. Geluidsmeting  

7. Rondvraag  

8. Afsluiting  

 
De notulen van de vorige jaarvergadering liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in 
De Vluchthaven 
 
 
Pinksterbrunch 
Op tweede pinksterdag maandag 5 juni zal Sennie weer een inloop-brunch 
verzorgen in de Vluchthaven van ongeveer 12 tot 14.00 uur. 
 
Bij voldoende deelname kunt u ook meedoen met Oudhollandse spellen en/of 
klaverjassen. De kosten zijn € 7,50 per persoon en u kunt zich opgeven bij  

Sennie tel 06 245 35 015 
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Genesius 
 
Op zoek naar een nieuw toneelstuk. 
Nadat we allemaal de paaseieren gezocht hebben in de tuinen gaan we nu op 
zoek naar een nieuw toneelstuk. 
18 en 25 november spelen wij voor u in de Vluchthaven. 
Welk stuk het deze keer gaat worden ga ik u in de volgende Boeselijn vertellen. 
 
Het stuk,  “Een goed soldaat” van afgelopen maart was geslaagd. 
Publiek en spelers hebben genoten.  
Dennis speelde op 25 maart na afloop van het stuk de sterren van de hemel en we 
hebben heerlijk kunnen dansen. 
We hebben Dennis alvast gereserveerd voor 25 november! 
Handig voor u om te weten waar uw voorkeur naar uitgaat. 
Praat u liever even gezellig na na afloop met een rustig achtergrondmuziekje? 
Dan komt u gezellig de 1ste uitvoeringsavond. Dan draaien wij cd muziek. 
Als u lekker wilt swingen komt u de 2e uitvoeringsavond want dan speelt Dennis 
weer voor u. 
 
Nu rest ons een 30tal boekjes om doorheen te worstelen om te kijken of er een 
leuk stuk bij zit. Dat gaat helemaal goedkomen. 
In mei hebben we nog de algemene ledenvergadering waarin we alle taken en 
data vastleggen voor een heel nieuw jaar. Eigenlijk komt het er gewoon op neer 
dat jouw taak stilzwijgend wordt verlengd haha! 
 
We mogen wat dat betreft niet mopperen met onze club. Alle leden dragen zo hun 
eigen verantwoording voor bepaalde taken en dat wordt met veel enthousiasme 
uitgevoerd. 
Ook zijn wij gezegend met een grote club vaste donateurs die ons al vele jaren 
steunen. Overbodig om te zeggen dat wij als bestuur hier erg blij mee zijn…. 
Daarom kunnen wij het ook al 94 jaar volhouden. 
Op naar ons 100 jarig jubileum!! 
 
Wij verheugen ons ook op de workshops die we in juni krijgen…. erg leerzaam en 
gezellig. 3 Avonden komt er een docent van de Meerse naar de Vluchthaven om 
ons de fijne kneepjes van het vak te leren. 
 
Ondertussen wensen wij u allemaal een heerlijk voorjaar en mooie zomer toe en 
hopen wij u op 18 en 25 november in de Vluchthaven weer te ontmoeten. 
 
Zonnige groetjes namens alle leden, 
Monique Milatz 
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Jeu de boules 
 
Eerste grote landelijke Jeu de Boules toernooi 2006  
 
Zaterdag 8 april was er het eerste grote toernooi van 2006. Precies 40 
deelnemende teams (doublettes) waren naar het knusse veld van Lijnden 
gekomen, waar de terreincommissie extra banen had aangelegd. Arie Baars was 
weer heerlijk bezig geweest. Regen en wind zorgden voor een valse start, maar 
na een paar pauzes kwam het ‘betere weer’ en ging het toernooi goed van start. 
Het leek een langdurige kwestie te worden, maar de teams speelden snel door en 
vroeg in de avond was er de prijsuitreiking.  
Twee Lijnden teams vielen in de prijzen. Tinus Muller/Giovanni (3e A-poule) en 
Emmy Clausen/Ans Selders (1e C-poule). 
 
Wijnprijzen vielen ook binnen de Lijnden gelederen, te weten Loes de 
Boer/Johanna Overduyn (B-poule), Sjaan Koenders/Adrie Klootwijk en Peter 
Schijf/Jan Baars (C-poule), Elly Ottens/Annie Emondt en Adrie Spanjer/Nettie 
Kester (D-poule).   
 
Volgend jaar is er mogelijk weer een officiële sponsor voor dit goed lopende 
toernooi en dat zou voor de actieve vereniging een uitkomst zijn. 
 
10 jarig bestaan……… 
 
Zaterdag 13 mei wordt het tien-jarig bestaan gevierd. Tijdens de middaguren is er 
een heerlijk mêlée toernooi voor de leden, donateurs en begunstigers. De 
feestcommissie heeft hierna een maaltijd georganiseerd met aansluitend een korte 
feestavond. 
 
Overige grote toernooien…………. 
 
Hierna komen het Peter Schijf toernooi (zat 03/06/06) en het Landelijke Kool-
Lijnden toernooi (zat 09/09/06) nog en dat geeft voor de wedstrijdcommissie best 
nog wat werk. Daarnaast komen de diverse clubkampioenschappen eraan. Drie 
stuks in totaal, voor de triplette-, doublette- en tête à tête spelvormen.   
 
De Pers en Propaganda commissie, 
Piet Gabes 
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Meerhistorie 
DORP ZWAAG 
Als ik met de bewoners van onze omringende 
boerderijen praat valt het me steeds op met hoeveel 
respect zij over hun ouders spreken. Zo ook de heer 
Van Gaalen, geboren en getogen op boerderij Dorp 
Zwaag. 
 
Boerderij Dorp Zwaag is de tweede stolp aan de 
Hoofdweg Oostzijde tussen Schipholweg en 
Vijfhuizerweg, uit de serie van zes, gebouwd door  
grootgrondbezitter de heer Gerrit Visser van 
Hazerswoude. De naam Dorp Zwaag verwijst naar 

Noord Holland waar de grondeigenaar vandaan kwam. 
 
De eerste bewoner streek neer in het jaar 1861. Zijn naam is Arie Kuiper, in 1828 
te Zijpe (NH) geboren. Na het overlijden van zijn eerste vrouw Trijntje Dekker, 
trouwt hij met Meinsje Dekker in 1839 geboren te St. Maarten. Het echtpaar krijgt 
16 kinderen, waarvan er 12 zijn overleden. Toen Meinsje in oktober 1879 
overleed, bleef Arie achter met 4 minderjarige kinderen. Omdat het echtpaar in 
gemeenschap van goederen was gehuwd, moest er een boedelscheiding 
plaatsvinden. Onder toeziend voogd en tevens beëdigd taxateur Nan Dekker, 
landbouwer in St. Maarten, vindt die scheiding plaats bij notaris Van der Moer in 
Hoofddorp. Elk der kinderen heeft recht op ¼ deel van moeders nalatenschap. De 
gezamenlijke waarde van de roerende goederen zoals meubelen, kleding, 
sieraden, gereedschap, vee, opstallen etc wordt getaxeerd op ƒ 50.855,68. 
 
Aan een boedelscheiding gaat een boedelbeschrijving vooraf en gezien de lijst, 
waarin kamer voor kamer, en kast voor kast wordt beschreven, is de familie Kuiper 
bepaald niet armlastig te noemen. Zo stond op de lijst een kastje met daarin een 
servies, 3 kristallen karaffen, 25 kelken, 8 bierglazen, 12 punchglazen, 18 
wijnglazen, 24 wit stenen borden, 3 wit stenen dekschalen, 1 kaasstolp, 1 Berlijns 
zilveren theepot en 2 stel presenteertrommeltjes, waarde ƒ 100. Ook beschikten 
zij over een veren bed met peluw, kussens, dekens, lakens en verder toebehoren, 
waarde ƒ 100. Dit bed stond in de voorkamer, maar in de opkamer en in de 
koestal stonden eveneens veren bedden.  
Aan levende have bezaten zij o.a. 12 paarden, 40 ooischapen en 22 overhouders 
met een waarde van ƒ 4000. Aan veldgewassen stonden nog een partij haver en 
rogge ter waarde van ƒ 880. Juwelen werden volgens de beschrijving onderver-
deeld in sieraden en goudwerk. De 4 dan nog minderjarige kinderen Kuiper, 
Trijntje, Grietje, Mathijs en Jan wachtte een aardig kapitaal in de toekomst. 

 
 

 
Toen Gerrit Visser van Hazerswoude in 1872 te Heemstede overleed, gingen zijn 
bezittingen over naar zijn beide kinderen, zoon Dirk en dochter Clasina. Arie 
Kuiper moest zijn huurpenningen à raison van ƒ 2110 per jaar sindsdien voldoen 
aan Dirk Visser, advocaat woonachtig te Heemstede. 
 
Arie Kuiper moet een actieve man zijn geweest, want niet alleen runde hij een 
boerenbedrijf van 50 Ha, hij was ook gemeenteraadslid van 1866 - 1879. 
Zes jaar na hun komst op hoeve Dorp Zwaag sloeg het noodlot toe. Door 
hooibroei brandde de stolp af zo meldde ons het Weekblad van Haarlemmermeer 
van 29 september 1867. 
 
Citaat:”Het meubilair, de gereedschappen, het hooi en graan waren verzekerd 
voor ƒ 4700. De brandweer in de gemeente was onmiddellijk aanwezig met 3 
spuiten. Het is haar gelukt de beide neven gebouwen en de buren voor brand te 
beveiligen. Het opredderen van het nog altijd smeulende hooi kost veel tijd en 
moeite, is aan de eigenaar overgelaten en wordt bewaakt door politieagenten. De 
burgemeester heeft zich onmiddellijk naar de brand begeven en de maatregelen 
bestuurd. Hij was daarbij vergezeld door de Dijkgraaf en de heren Geertsema en 
Van der Hucht, leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, die toevallig op 
die dag de gemeente hadden bezocht”. 

 
Op 22 april 1885 vindt er 
opnieuw een boedelhuis plaats 
en een maand later verlaat Arie 
Kuiper op 57 jarige leeftijd de 
Meer en vertrekt naar Haarlem. 
 
In datzelfde jaar wordt Pieter 
Bier Junior, geboren in 1855 in 
de H.meer en zoon van Pieter 
Bier Sr, pachter van de 
naastgelegen hoeve Hazers-
woude, de nieuwe bewoner van 
Dorp Zwaag. Hij is in 1879 

getrouwd met Marijtje Smit, in 1855 geboren te Oterleek Het echtpaar krijgt 5 
kinderen, 4 dochters en 1 zoon.  
 
Na een veiling van de roerende goederen in 1892 verlaat het gezin Bier hoeve 
Dorp Zwaag en wordt de plaats ingenomen door Matthijs van Gaalen, die in 1858 
te Waddinxveen is geboren, alwaar hij ook geboerd heeft. Matthijs trouwde met 
Cornelia van der Hee. Dit echtpaar kreeg 14 kinderen, waarvan er 8 volwassen 
zijn geworden. Zoon Matthijs van Gaalen, die in 1901 op hoeve Dorp Zwaag is 
geboren, trouwt in 1924 met Anna Henrietta Verbeek.  
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Dit echtpaar krijgt 3 kinderen, 2 zonen en 1 dochter. De oudste zoon Matthijs 
vestigt zich als zelfstandig landbouwer op Margaretha’s Hoeve aan de 
Rijnlanderweg, en zoon Jan Theodorus Lubertus trouwt in 1956 met Barbara 
Nugteren en neemt op 1 januari 1952 hoeve Dorp Zwaag over van zijn vader, 
eerst als pachter, sinds 1966 als eigenaar.  
 
Van de herbouwde stolpboerderij is niets meer over, want in 1936 laat vader 
Matthijs van Gaalen de hoeve slopen om ernaast een moderne boerderij te 
bouwen. Stolpen zijn gebouwd als veeboerderij. In de loop der tijd ging men over 
naar andere bronnen van inkomsten en wordt er gesproken van een gemengd 
bedrijf, veeteelt en landbouw. In de periode van Jan Theodorus’ vader stonden er 
wel 30 koeien op stal en waren er minstens 8 paarden. Paarden waren nodig om 
de landerijen te bewerken. Men verbouwde aardappelen, uien, tarwe, graszaden 
en suikerbieten.  
Tot omstreeks 1964 werden suikerbieten met de hand gerooid. Vervolgens 
werden ze vanaf het land per paard en wagen naar de kant van de weg vervoerd 
om van daaruit per kruiwagen via een soort loopplank naar een gereedliggend 
schip in de  Hoofdvaart te worden geduwd.Via de binnenwateren van de H.meer 
voer het schip door het sluisje van Aalsmeer naar de suikerfabriek in Halfweg. De 
suikerfabriek bestelde de schepen, maar de vracht werd via de schippersbeurs 
aanbesteed. Een schip kon wel 40 ton bieten tegelijk vervoeren. 
 
Ondanks dat de heer Van 
Gaalen de 
pensioengerechtigde leeftijd 
is gepasseerd, boert hij nog 
steeds op zijn landerijen van 
50Ha en woont hij samen 
met zijn vrouw in een mooie 
moderne bungalow naast de 
oorspron-kelijke boerderij, 
waarvan de naam duidelijk 
zichtbaar prijkt op de grote 
schuur. 
 
M.B.Brouwerens 
Bron: Stichting Meer-Historie 
 
 
 
 
Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Haarlemmermeer, meldt u dan 

aan als begunstiger van de Stichting Meer-Historie. Voor 12,50 euro ontvangt u 4 
prachtig uitgevoerde tijdschriften per jaar. Bel 023-5581464  
 
PS Degene die de jaartallen goed in zich heeft opgenomen weet dat het echtpaar 
Van Gaalen – Nugteren dit jaar 60 jaar getrouwd is. Alvast gefeliciteerd! 
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Oud Doet Wijs! 
 
Op een donderdagmiddag sta ik toevallig bij de bestuurstafel als er een stapel met 
puntenlijsten door dhr. Dekker wordt gebracht. Met grote letters staat daar onze 
naam “Oud Doet Wijs” boven.  
Wie o wie heeft deze naam toch bedacht?  
Hier klopt toch niets van, want wij zijn toch niet oud?  
Weet er iemand een betere naam voor onze gezellige club?  
 
Er moet heel wat gebeuren wil iemand niet op onze kaartmiddag komen. De 
tafeltjes zitten elke week vol met onze trouwe leden, want iedereen heeft het erg 
naar zijn of haar zin op onze club. 
 
Zaterdag 8 april werd in de schuur bij Hans weer een rommelmarkt gehouden, 
waarvan de opbrengsten voor onze club en ons en uw buurtblad de Boeselijn zijn. 
Helaas werkte het weer niet echt mee. Door de regen, wind en kou waren er 
jammer genoeg ook niet zoveel kooplustigen. Maar we hielden het gezellig en een 
volgende keer zal het allemaal vast weer beter gaan. 
 
Begin april konden we voorlopig voor het laatst het scorebord zien. Deze keer kon 
je nog zien hoeveel punten je had behaald, hoeveel marsen je had gespeeld en 
natuurlijk op welke plaats op de lijst je staat.Om de spanning erin te houden 
mogen we de laatste weken van het seizoen de score niet meer zien.  
 
Op 27 april zal de laatste kaartmiddag voor de zomerstop worden gehouden, 
waarin de einduitslag wordt bekend gemaakt. 
 Wie zullen er op de eerste drie plaatsen staan, en wie heeft de marsenprijs 
gewonnen? En natuurlijk de poedelprijs, wie heeft deze vervelende prijs 
gewonnen?  
Nog even succes voor de laatste ronde. 
 
Wil Blauwhoff 
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Wij feliciteren 
 

Hoera 
Luca Smit van akerdijk 43 

heeft een zusje. 
 

Ze heet Anise 
en is geboren op 16 april om 02.38 uur. 

 
Hun ouders zijn Monique en David 

 
*-*-*-* 

 
Donderdag 20 april is oud-Lijndenaar  

Lilian van de Riet getrouwd met haar Richard. 
 
 

Wij wensen iedereen veel geluk 
123 
123 
123 
123 
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