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Van de redactie 
Overkomt het u ook wel eens dat als iemand u vraagt waar woont u en u antwoord 
in Lijnden, de vragensteller zegt Leiden?. Nee in Lijnden. Waar ligt dat dan? Wat 
is dat dan voor een gehucht? Het overkomt iedereen vast regelmatig. En antwoord 
u dan toch ook met een beetje trots. Ach Lijnden is niet groot en er is niet veel, 
maar toch heeft Lijnden wel iets en daarbij wij wonen overal dichtbij en toch heel 
landelijk.
Bovenstaand voorval herkend u natuurlijk gelijk. Want inderdaad wat is Lijnden nu 
eigenlijk? Heel veel is gesloten en we raken steeds meer ingeklemd door Schiphol 
en snelwegen (nu ook de A9 die verlegd wordt en als 6 baansweg door ons dorp 
gaat). Maar sla eens deze Boeselijn open en lees weer eens wat een activiteiten 
er in ons dorp te doen zijn! En wat een geschiedenis Lijnden heeft. 

Heeft u geweten dat Lijnden voorbestemd was om een van de drie grote kernen 
van de Haarlemmermeer te worden? En dat wij hier een café  “Zeldenrust” hebben 
gehad? Lijnden heeft een behoorlijk lange geschiedenis. Eigenlijk al voordat de 
Haarlemmermeer droog werd gelegd begon het al met het eiland waarop het dorp 
Nieuwkerk. Dat heeft gelegen in de buurt van de Raasdorperweg. Deze verhalen 
komen boven door datgene mevrouw Brouwerens ons in ieder nummer verteld 
over de geschiedenis van de Lijnden. Ook heeft dit te maken met het Podium van 
Architectuur welk bezig is om aan de hand van verhalen dorpsbewoners een 
fotoserie samen te stellen over de dorpen in de Meer. De Dorpsraad houd zich 
hier mee bezig en daarover leest u ongetwijfeld een stukje in deze Boeselijn. 
Toneelvereniging Genesius heeft bij het verschijnen van de uitgave, alweer de 
novembervoorstellingen achter de rug. Het gaat weer goed met de 
toneelvereniging of ze spelen gewoon weer hartstikke goed, want beide avonden 
speelden ze voor een volle zaal! Heeft u de voorstelling gemist dan kunt u in maart 
weer komen naar de nieuwe voorstelling van de vereniging. Komende maanden 
gaan ze daar weer hard voor repeteren. Genesius staat altijd garant voor een dol-
dwaas stuk met een loterij en traditioneel “Bal na” en u heeft alle gelegenheid om 
uw dorpsgenoten te ontmoeten en bij te praten. 

Verder zitten alle clubs en verenigingen midden in hun seizoen. Oud Doet Wijs, de 
Jeu de Boule vereniging speelt volop hun partijtjes, ondanks alle regen- en 
hagelbuien van de laatste tijd, de bloemschikkers schikken er lustig op los en bij 
Vos wordt nog steeds een partijtje gekaart op de maandagavonden. 

Deze maand is eindelijk na vele jaren geharrewar eindelijk het speelterrein langs 
de veldweg geopend. Was de Nationale straatspeeldag in 1998 nodig om de 
urgentie van het probleem aan te geven. Nu is het eindelijk gelukt. Jammer dat 
kinderen van toen er nu te oud voor zijn om er nog te spelen.

Een beetje goede communicatie tussen de buurtbewoners, de Dorpsraad en 
S.A.D.C. had er wellicht voor gezorgd dat het speelveld eerder was aangelegd. 
Toch heeft de Dorpsraad regelmatig voorlichtingsavonden georganiseerd om de 
plannen toe te lichten. Nu is het er dan. En niet alleen bij de jeugd uit Lijnden, 
maar zelf bij de kinderen uit Badhoevedorp is het veldje populair. 

Moraal van dit verhaal blijf de Boeslijn trouw lezen, want hierin staat wat echt 
belangrijk is voor ons dorp. 

Veel leesplezier uw Boeselijn! 
De redactie 

PS en nog een heel prettige decembermand, tot het volgend jaar.
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Afscheid van V.O.S.
Ja, de tijd daarvoor was dit jaar echt aangebroken om afscheid te nemen van 
MIJN vereniging. Makkelijk was het niet deze beslissing maar wel overwogen. 

Ik had het na het overlijden van Willem zwaar om naar VOS toe te gaan maar de 
warmte van de leden toen ik eenmaal die stap gezet had waren overtuigend. Ik 
moest doorgaan, fluiten, handballen, klaverjassen. Kom op! 
Maar de weg werd niet makkelijker maar moeilijker. Vooral na het geweldige 
CliniClowns weekend. 
Het is een perfect weekend geweest, iedereen heeft het naar de zin gehad, 
althans dat dacht ik. Waarschijnlijk foute waarnemingen. 
Op een woensdag na de marathon was er een bestuursvergadering. Daar kwam 
naar voren dat er onvrede was bij enkele leden. Het was niet goed gegaan en 
waarom moesten twee mensen dit organiseren, waarom waren er niet meer 
mensen bij betrokken. Gelukkig was het merendeel van het bestuur het er over 
eens dat het GEWELDIG was. 
Toch waren de woorden genoeg kwetsend voor mij om mijn gedachten om te 
stoppen met enkele activiteiten bij VOS om te zetten in daden. Niet alleen de 
woorden, maar zelfs na de marathon zelf waar Rob en ik meer dan 72 uur op de 
been waren konden er geen bloemen of een bedankje vanaf. Daar gaat het in 
eerste instantie helemaal niet om natuurlijk, maar is een woordje van dank zo 
moeilijk uit te spreken; dat bleek van wel. 
Een kroon is sneller van iemands hoofd gehaald als er opgezet, ook hier bleek dat 
weer eens. 
De knoop werd doorgehakt en ik besloot met VOS te stoppen, de energie is weg 
om nog iets te doen. Alleen het klaverjassen zal ik blijven doen. 
De jaren die ik er bij ben geweest, meer dan 35 jaar, waren voor mij GEWELDIG. 
De jaren samen met Willem waren SUPER.
We hebben volop genoten van letterlijk alles. De wedstrijden van de volwassenen 
maar vooral van onze jeugd. De warmte, gezelligheid waren alles voor ons. De 
steun bij ziekte en overlijden had ik nog nooit bij iemand zo meegemaakt. 
Daarvoor wil ik iedereen bedanken. 
Bedankt V.O.S voor alles wat jullie als vereniging aan ons hebben gegeven. Dank 
voor 35 jaar sport en vriendschap. 

Bedankt Boeselijn voor het elke keer plaatsen van de verhaaltjes die ik gedurende 
jaren voor VOS schreef. 
Bedankt voor de samenwerking. 

Geen verhalen meer van Handbal VOS van mijn hand, ik laat dit nu over aan 
iemand anders en wens hem/haar veel succes toe. 

Petra van der Meij 
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Nieuws van de dorpsraad 

Podium voor architectuur 
Het Podium voor Architectuur van de gemeente
Haarlemmermeer wil in verschillende dorpskernen
en wijken mooie plekjes of gebouwen op de foto
gaan zetten. Leuk is het dan om die foto’s ten toon 
te stellen mèt een verhaal erbij. Wat zegt u zo’n 
gebouw of plaats in uw dorp? 
In november heeft de dorpsraad een groep Lijndenaren gevraagd hier aan mee te 
werken. Zodoende is op zondag 6 november een groepje op pad geweest met de
amateur-fotoclub uit Nieuw-Vennep en zijn er op diverse plaatsen van ons dorp 
foto’s gemaakt. Ook hebben enkele mensen er al hun verhaal bij verteld. Heeft u
eventueel nog een mooie herinnering of gewoon een fijn verhaal over een 
bepaalde plek in ons dorp, dan zouden we dat graag willen weten. Dan kan uw 
tekst bij de foto’s gehangen worden, dat geeft een leuke “eigen” kijk op Lijnden. 
U kunt reageren naar de organisator: Podium voor Architectuur, t.a.v. Harmen van 
Tol, Raadhuisplein 7, 2132 TZ Hoofddorp. 
Of E-mailen naar: podium@pier-k.nl
Ook willen wij eventueel de teksten verzamelen en doorsturen. U kunt die dan 
inleveren bij Joop Baars, Hoofdweg 22, 1175 LA Lijnden. 
Als alles goed verloopt wordt de foto-tentoonstelling gehouden tijdens de
winterborrel op 15 januari 2006 in de Vluchthaven. Dan kunt u weer eens goed 
bijpraten en bijkijken. 
Later worden alle foto’s van zo’n zes kernen samen getoond in galerie De Meerse
op de grote fototentoonstelling: “Het karakter van de kern”. 

Kerstbrunch 2005 
Sennie heeft er weer helemaal zin in, om het met de kerstdagen gezellig voor u te 
maken. Vorig jaar kwam de uitnodiging hiervoor wat laat, vandaar deze vroege 
oproep.
Zowel op Eerste als Tweede Kerstdag wordt er in de Vluchthaven van 11.00 tot
15.00 een kerstbrunch voor u verzorgd. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. € 
5 per persoon, die u met Sennie mag afrekenen. In verband met de inkopen wordt 
u gevraagd vóór 18 december te reageren. Dat kunt u doen door de intekenlijst,
die in de Vluchthaven ligt, in te vullen. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij
Sennie: 023 555 1692 of 0624 535 015 

Winterborrel
Op zondag 15 januari houdt de dorpsraad haar jaarlijkse winterborrel. In de
Vluchthaven bent u op die dag van harte welkom tussen 15.00 en 18.00 uur om 
met elkaar te toasten op het jaar 2006. Sennie heeft toegezegd dat u zich kunt 
warmen met Glühwein en erwtensoep. Ook aan de kleintjes wordt gedacht. Een
middag, waarop we u ook al iets hopen te laten zien over het nieuwe Vluchthonk. 
Welkom.

Fietsbrug
Diverse keren hebben we via rayonbeheer en de dienst Openbare Werken
gevraagd de op- en afritten van de fietsbrug iets kinderwagen-, en fiets-
vriendelijker te maken. Telkens werd gezegd dat de middelen voor verbetering
echt op waren. Toch is er rond het asfalteren van de Hoofdweg-westzijde een
financieel potje opengegaan, waardoor er toch nog het een en ander verbeterd
kon worden. Niet helemaal in overleg met, maar het is toch gebeurd. Wat vindt u
van de laatste verbeteringen? Wij zouden het op prijs stellen als u zou reageren 
met complimentjes of kritische kanttekeningen bij de voorzitter van de dorpsraad,
Jos Weel, Hoofdweg 69. Daar kunnen we dan wat mee doen, richting rayon-
beheer of Openbare Werken. 

Kerstbomen
Op zaterdag 7 januari kunnen de kerstbomen weer door de jeugd ingeleverd
worden. Els Dikkes zal aanwezig zijn bij de container, die klaar staat  tussen 12.00
en 14.00 uur op de hoek Nieuwerkerkerstraat/Hoofdweg. De kinderen krijgen bij
het inleveren van elke kerstboom een lootje en een kleine verrassing. Hoe meer 
lootjes, hoe meer kansen. We hopen dat de ouders hun kinderen nog even
herinneren aan de kerstboom-ophaal-actie. 
Later kunnen zij met die lootjes leuke prijzen winnen, die worden uitgereikt tijdens
de winterborrel op zondag 15 januari. 
Het zou leuk zijn als u, als dorpsbewoner, de kinderen een handje helpt door uw 
kerstboom bijtijds neer te leggen bij de weg. Ze kunnen dan in de dagen voor 7
januari al lekker gaan verzamelen. Voor de jeugd, voor u , voor De Meerlanden en 
voor het dorp is dit de makkelijkste en leukste weg.

Voor alle verdere informatie, ook reacties, kunt u altijd terecht op de website van 
de dorpsraad: www.dorpsraadlijnden.nl  Er komen steeds meer talentvolle 
fotografen in ons dorp en daar maakt de website handig gebruik van. Er zijn u 
vanaf 12 juli 2005 al bijna 700 verstandige Lijndenaren voor geweest. 
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Opening Speeltuin 
Het speeltuintje aan de Veldweg op het Airport Business 
Park Lijnden is er dan toch gekomen. Zondag 20 november 
werd “het cadeau” van de SADC (Schiphol Area 
Development Company) aan het dorp Lijnden officieel geopend. Een paar weken
geleden waren de speeltoestellen al geplaatst en vóór de officiële opening werd er 
al flink gebruik van gemaakt. 
Een aanwinst voor ons dorp. Het was een echt openingsfeest, met een geweldig 
grote belangstelling. Het werd een gezellige bijeenkomst voor alle betrokkenen,
alle kinderen en hun ouders. 
Om 10.30 uur werden de bewoners verwelkomd met koffie, thee of fris en konden 
de kinderen hun kleurplaten inleveren.
Jos Weel, als voorzitter van de dorpsraad, opende. Het hele dorp werd door hem
gefeliciteerd en hij gaf ons de raad niet achterom te blijven kijken naar het lange 
traject met zijn vele moeilijkheden, maar vooruit te zien naar het mooie resultaat. 
Daarna mocht Peter Boerman (raadslid van Groen Links) de officiële openings-
handeling verrichten: het doorknippen met een grote kartonnen schaar van een
snoer met ballonnen. Hij benadrukte nog eens hoe belangrijk speeltuinen zijn voor 
kinderen in wijken en kernen, wat betreft spel en beweging, maar ook voor de
sociale contacten.

Tenslotte overhandigde Jos Weel nog een fles wijn aan Wiet van Hoorn, die vanaf 
het prille begin betrokken is geweest bij de plannen en daardoor ook alle ups en 
downs heeft meegemaakt. Peter Boerman kreeg als dank richting gemeente een 
fles wijn aangeboden. Ook Paul de Swart  kreeg een wijntje, het SADC is immers
de gulle gever geweest.

Yolanthe Cornelisse gaf aan Jos Weel de vierde fles, als dank voor de bijdrage
vanuit de dorpsraad. Omdat velen in het dorp er aan meegewerkt hebben zal deze 
fles, als dank, vermengd worden met de Glühwein van de Winterborrel, dan kan
ook iedereen er van genieten. 
Toen kwam het openingsfeest pas goed op gang met o.a. het springkussen, de
trampoline (gesponsord door De Ommekeer: www.ommekeerspeelgoed.nl ), zelf 
suikerspinnen maken en de poffertjeskraam. Het weer werkte gelukkig mee en
daardoor bleef iedereen nog even lekker “hangen”. 
Met de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd werd de feestelijke opening afgesloten.
De prijzen gingen naar: 1. Judith Worm  2. Wouter ? 3. Rosanna Dekker en 4.
Janine Pol. De organisatie lag in handen van Saskia Baars en Yolanthe
Cornelisse en zij hebben bij deze opening laten zien voldoende creativiteit en 
organisatievermogen in huis te hebben, zodat we als dorp in de toekomst daarvan 
nog eens gebruik hopen te maken. 
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wij feliciteren 

Zaterdag 10 december vieren Ria en Berend Joustra
dat zij alweer 40 jaar getrouwd zijn 

Op 3 januari is het alweer 55 jaar geleden 
dat familie de Jong In het huwelijk is getreden. 

(5 jaar geleden dachten we nog dat het pas 40 jaar was, zoveel jeugd en 
levenslust stralen ze uit.) 

Beide paren gaan dit heugelijke feit met familie en vrienden gezellig vieren in 
de Vluchthaven. 

En mevr. Van der Bijl feliciteren wij met haar 90e verjaardag die zij onlangs gevierd 
heeft.

Van Harte Gefeliciteerd!! 
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Genesius
Speelde:vrouwen op bestelling 
Op 19 en 26 november speelde toneelvereniging Genesius de klucht “vrouwen op 
bestelling”. Na de eertse voorstelling schrijf ik dit stukje.
Wat een spanning wat een spanning. Al die dames die dan in de kleedkamer 
zitten en allemaal van die koude handen, heerlijk om die spanning te voelen. Maar 
dat is dan ook toneel, concentratie en nog eens concentratie. En dan gaat het 
doek open en kijk je tegen een volle zaal mensen, en dan zie je waarvoor je dit 
allemaal doet. 
Vrouwen op bestelling: Johan  Dijkstra (gespeeld door Ben Sulman) heeft zijn 
zaak verkocht en wil nu wel eens genieten van het leven. Zijn huishoudster Sally 
(Ilona Brinkhof) ziet de bui al aankomen en probeert hem van gedachten te laten 
veranderen, maar Dijkstra ziet dat toch even anders.
Hij koopt een gemeenteambtenaar (Jan Baars) om, om voor veel geld een uitdraai 
te maken van het gemeentelijke computerarchief waar alle namen en adressen 
van alleenstaande vrouwen op staan. Hij laat Sally 25 namen prikken waarmee hij 
aan de slag wil, en geeft haar opdracht om de brieven te posten. Nou dat kun je 
aan Sally wel over laten. Ze neemt mooi contact op met de leden van de 
plaatselijke toneelvereniging om Johan eens even zijn oren te wassen. Johan 
heeft ook nog een lekkere buurvrouw Bets (JopyKamerman ), die je het beste 
achter het behang kunt plakken, wat een Kol……wijf  en haar man Jaap die geen  
moer te vertellen heeft, maar wel verschrikkelijk graag wil weten wat de buurman 
van plan is.
Hij gaat zelfs zo ver dat hij hen vanuit de vuilnisemmer begluurt. Er komen dames 
van allerlei pluimage. Een boerenvrouw Geerte (Lous Pouw), een Surinaamse 
(Annet Meijer) Hetty,  de schrik van de Ajax F-side (Aafke Stokman) Jannie, 
schoonheidsspecialiste (Jolanda de Meijer) Gerdien,  verpleegster (Jose Weel)  
Anja, beheerster van een dierenasiel (Babette Keijzers) en Femke een ware 
escortgirl (Sia  v Hal) en om dit allemaal in goede banen te leiden heeft Johan het 
cateringbedrijf van Ester (Monique Milatz) ingeschakeld de U.V.E.A.W.V.U.G . 
Nou de naam zegt net zoveel als de uitstraling. Een eenmanszaak met het hele 
alfabet (kortom brandhout).
Alle dames mochten hun presentatie doen, wat tot dolkomische taferelen leidde. 
En tussendoor bemoeien de buren Bets en Jaap zich er constant mee,zodat de 
buurvrouw aan de waslijn te drogen wordt gehangen en de buurman in de kookpot 
beland. De gemeente-ambtenaar denkt er ook een slaatje uit te slaan en hoopt 
een paar fijne dagen te hebben met de escortgirl, tot blijkt dat Sally het hele plan 
heeft opgezet en Johan een lesje leert, dat je Sally na zoveel jaren trouwe dienst 
niet even bij het vuil kan zetten. Dat onze regisseur Wybe v Est slapeloze nachten 
heeft gehad om iedereen op z’n plek te krijgen,daar hoeven we niet over uit te 
wijden, dat spreekt voor zich.
Al met al een prachtige klucht geschreven door Astrid de Haan en Jan Tol waar 
het publiek tot het laatste moment voor op het puntje van de (nieuwe stoelen ) zat. 

Jan Baars (secretaris)     
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Meerhistorie
Wij schrijven het jaar 1868.
Burgemeester Amersfoordt heeft zojuist verordonneerd, dat alle hofsteden 
(boerderijen) in de Haarlemmermeer een naam moeten kiezen die op een 
zichtbare plaats aan de buitenkant moet worden bevestigd. Wie zelf geen naam
kan bedenken kan daarbij hulp krijgen en wie zich niet aan deze opdracht houdt, 
krijgt een naam toebedeeld, bedacht door de burgemeester zèlf. Deze maatregel
is genomen om de postbestelling te vergemakkelijken. Van al die namen is een
lijst gemaakt en in november 1868 afgedrukt in het Weekblad van
Haarlemmermeer.
Zo is bekend, dat de boerderijen aan de Hoofdvaart westzijde in Lijnden tussen de 
Nieuwkerkerstraat  en de Spaarndammerdwarsweg (huidige Schipholweg) de 
namen “Nooit gedacht”, “De Twee Gezusters”(boerderij met de tennisbaan), 
“Westburg”, “Stoomvliet”( witte boerderij naast tankstation Kool) hebben. Het is 
jammer, dat niet alle namen meer op de hofsteden prijken. Misschien zijn de 
huidige bewoners bereid ze opnieuw aan te brengen? 

Volgen wij de richting naar de kerk, dan is er iets bijzonders aan de hand. Ooit 
behoorde de kerk, de pastorie, de begraafplaats en de gebouwen langs de 
Schipholweg aan het Bisdom Haarlem. Sinds de kerk als gebedshuis heeft 
afgedaan en niemand nog weet wat haar toekomst zal brengen, zijn enkele
woonhuizen in andere handen over gegaan. Het gebouw direct naast de kerk aan
de Schipholweg is het meest interessant. 
Op het eerste gezicht doet het aan een boerderij denken, woonhuis aan de
voorkant, stal aan de achterkant. Maar dat is hier niet het geval, het is zelfs nooit 
een boerderij geweest. Toch komt het gebouw voor op de hierboven genoemde
lijst onder de naam “ Zeldenrust”, toentertijd bewoond door ene A.Peeters. De
naam Antoon Peeters treffen we voor het eerst aan in de lijst van 
Haarlemmermeerse belastingbetalers in het jaar 1860.  In oude geschriften lezen
we regelmatig over café Zeldenrust, wat klopt, omdat de voorkant van het huis als
zodanig gebruikt werd. 

Cafés of koffiehuizen speelden een belangrijke rol in de beginjaren na de 
droogmaking. Het waren sociale verzamelplaatsen. Veel mensen konden niet 
lezen of schrijven en nieuwtjes werden aldus in het café uitgewisseld. Bovendien
waren de wegen van een zo slechte kwaliteit dat men zich te voet moest
verplaatsten.

De afstanden waren groot, de voettochten vermoeiend en daarom zal er op elk 
kruispunt in de Meer wel een café te vinden geweest zijn. Ons café Zeldenrust
werd op zondag na de kerkdienst druk bezocht. Toen de kwaliteit van de wegen 
iets beter werd en kerkgangers vanuit de wijde omgeving met paard en wagen 
naar Lijnden kwamen, moest er opvang voor de paarden geregeld worden.

De schuur van Zeldenrust werd daartoe ingericht. Aan de wanden kwamen haken 
om de paarden vast te binden en de grup (afvoergoot voor mest) is nog steeds in 
de stal aanwezig. Voor de rijtuigen zelf was binnen geen plaats, dus die werden 
buiten geparkeerd. 

Aan de voorzijde van het huis is een “eerste steen”ingemetseld. Door de jaren
heen is de tekst verweerd en daardoor nauwelijks leesbaar, maar het is ons gelukt 
met de aloude methode van krassen de tekst te ontcijferen. Er staat: “de eerste
steen gelegd door den zeer eerwaarden heer H.P.Smeele, pastoor 15 september
1877.

In juni 1856 werd de eerste H.Mis opgedragen in een houten schuur, de 
zogenaamde schuur van Wobbe. De vraag is of de schuur op dezelfde plek heeft
gestaan, waar later café Zeldenrust is gebouwd. Wel bekend is dat op 10 maart 
1859 de eerste steen is gelegd voor de Heilige Franciscus van Sales kerk, die op 
22 mei 1860 is geconsacreerd. 

Laatste caféhoudster is mevrouw Schrama, onder de Lijndenaren beter bekend
als tante Annie. Zij werd in 1908 op die plek geboren en haar moeder heeft
jarenlang een kruidenierswinkeltje gedreven naast het café. Waar momenteel 
tussen de huizen aan de Schipholweg een klein binnenplaatsje zichtbaar is, was 
vroeger een schuur ter breedte van een auto. Schoolkinderen en forensen 
mochten daar hun fietsen stallen. In 1961 is de schuur afgebroken en kwam de 
huidige binnenplaats ervoor in de plaats. Er komen 2 voordeuren op uit voor de
linker- en rechterbewoning. Tot slot mag niet onvermeld blijven dat naast de
huidige binnenplaats sinds 1925, een textiel en manufacturenwinkel was gevestigd 
van Piet (Petrus Johannes) Goes. Mevrouw Goes dreef de winkel en haar 
echtgenoot trok met zijn koopwaren in een bakfiets langs de deuren. In 1948 heeft 
zoon Cornelis Johannes de zaak overgenomen. Hij trouwde in 1961 op 42 jarige
leeftijd met Hubertina Helena Arnolda Knippenburg uit Culemborg. Zij ontmoetten
elkaar op het station van Utrecht, 
toen ze op weg waren naar 
muziekles. Mevrouw Goes heeft de
winkel tot 1970 opengehouden. 

Kruispunten in de Haarlemmermeer 
hebben zeker in de beginjaren een
belangrijke rol gespeeld. Men kwam 
er daadwerkelijk samen om het wel 
en wee in de Meer te bespreken. 

M.B.Brouwerens
Bron: Stichting Meer-Historie 
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Oud Doet Wijs 
Allereerst even Hans, Tineke, Alie en Hennie de Jong bedanken voor hun inzet 
voor de rommelmarkt. 

We zijn alweer druk bezig met punten binnen ta halen van het klaverjasspel. 
Iedere donderdagmiddag komen we naar de soos. Er is koffie thee en een lekker 
koekje erbij. 
Dan krijg je je nummertje, waarmee een van de bestuursleden mee rond komt. 
Vier dezelfde nummer komen aan een tafel en dan wordt er gewisseld 

Ook zijn er dames aan de jokertafel aan het spelen, maar zouden er graag enkele 
spelers bij willen hebben. Dus als u zin kom dan eens langs op donderdagmiddag. 
het si vooral gezellig aan deze tafel. 
De voorzitter opent altijd met een welkomstpraatje en wenst u veel kaartplezier. 
Bij iedere tafel houdt een speler de puntentelling bij. Deze papieren worden 
verzorgd door de familie Dekker. Ik was erop bezoek om eens te zien hoe dat 
werkt: Meep schrijft dan de briefjes voor op tafel en |Jan heeft het druk met de 
puntentellingen. Ja kaarters, maar dat doet hij allemaal op de computer! 

Onder het kaarten is er een drankje en een hapje. Alie en Hennie en een helpende 
hand zijn daar druk mee. An Riesenbosch komt rond met worst en kaas. 
Dus u begrijpt het; onze soos is heel erg gezellig! 

Wil Blauwhoff 

Ode aan de rommelmarkt t.b.v. onze soos en de Boeselijn. 

Ja, een pluim hebben de medewerkers bekend en onbekend, wel verdiend. 
Organisatietalent is er ongetwijfeld aan te pas gekomen. De legendarische “Winkel 
van Sinkel” (alleen bekend uit de overlevering) moet er ongeveer zo hebben 
uitgezien.
Het liedje wat erbij hoorde heeft dankzij kinderen de tijd getrotseerd. Kinderen zijn 
dol op dit soort rijmpjes. 
Het luidde ongeveer zo; “In de winkel van Sinkel is alles te koop, hoeden en 
petten, en dameskorsetten, drop om te snoepen en pillen om te poepen.” 

Dat laatste was niet voorhanden op deze markt. 
Maar verder noem maar op;serviesgoed,bier-, borrel-,wijn- en limonadeglazen. 
Een schaakspel in Madorudamformaat. vazen en bloempotten, keukenattributen 
en zowaar klokgave rotanstoelen. 

De bediening was ook eerste klas, als hoogopgeleide, doorgewinterde 
verkoopsters (verkopers) werden we door hun bediend. En dan de service, zonder 
extra kosten werd alles thuisbezorgd. Ja een rommelmarkt is enig, achter elk 
artikel, of het nu om een boek,fijn theekopje of en kinderspelletje gaat, er zit een 
geschiedenis achter.

Van wie was dat mooie kopje, van een oude dame, ze dronk er alleen uit als er 
visite was. En de glazen, tijdens het gebruik daarvan werden er zwaarwichtige 
problemen aangeroerd. Waren ze in het begin van de samenkomst schier 
onoverkomelijk, na het vullen der glazen, en nog eens vullen,zag een ieder de 
juiste oplossing. De kinderspelletjes, ja vol vuur begonnen, gekibbeld, opnieuw 
begonnen en de ware winnaar was de held. 

Ik hoop echt dat het niet de laatste rommelmarkt was en die goeie Hans zijn 
expositieruimte weer beschikbaar stelt. 
Tot slot; dank aan alle medewerkers van deze traditionele rommelmarkt. 

C. van der Bijl 
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 Petanque Lijnden  
SINTERKLAAS TOERNOOI 
Op 3 december a.s. zal bij Petanque Lijnden het Sinterklaasfeest in stijl gevierd 
gaan worden. 
Er wordt een mêlee toernooi georganiseerd voor alle leden van Lijnden. Het 
toernooi wordt gehouden op het terrein achter de Vluchthaven in Lijnden en het 
begint om 13.30 uur, maar het aanmelden is vanaf 13.00 uur.
Wat houdt een Mêlee toernooi in? Jeu de Boules speel je in de meeste gevallen 
met een maatje, nu kun je voor doubletten toernooien een vaste maat hebben 
maar met een mêlee wordt je door middel van loting aan een maatje gekoppeld. 
Met deze partner speel je dan je wedstrijd en voor de volgende partij wordt je aan 
een andere partner gekoppeld. 
Vorig jaar werd onze vereniging verrast door de komst van Sinterklaas met Zwarte 
Piet maar of er dit jaar ook een bezoek in zit van onze goed Heilig Man, wij 
wachten af. 

Ja en dan zijn wij als vereniging al weer toe aan ons laatste toernooi op 29 
december 2005 wat wij toepasselijk het SLOTTOERNOOI genoemd hebben. 

Op donderdagavond 29 december 2005 zullen wij een doubletten toernooi houden 
voor al de leden van onze vereniging. Er zullen als de weersomstandigheden dit 
toelaten drie wedstrijden gespeeld worden en er zal voor iedereen wel een oliebol 
of appelflapje te verorberen zijn. 
Vorig jaar hadden de leden van de baancommissie zich verdienstelijk gemaakt om 
het gehele veld te verlichten met lampionnen en lichtkettingen wat natuurlijk een 
hele aparte sfeer creëerde. Wij hopen dat zij ook dit jaar weer iets creatiefs 
verzinnen.
De kantine doet ook met het laatste toernooi iets extra’s door lekkere hapjes te 
verzorgen en voor iedereen is er Glühwein. 
Wij hopen dat beide toernooien goed bezocht gaan worden en dat wij met een 
lekker gevoel afscheid kunnen nemen van 2005 en kunnen uitkijken naar een 
succesvol 2006. 

In 2006 hopen wij gebruik te kunnen gaan maken van het nieuwe Vluchthonk en 
we zijn natuurlijk heel nieuwsgierig naar dit nieuwe verblijf. 
Heeft u interesse om eens te komen kijken naar onze verrichtingen komt u dan 
kijken op onze trainingsavonden of middag: 
Dinsdag- en donderdagavond vanaf 19.00 en zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur 

Petanque Lijnden wil iedereen van de Boeselijn hartelijk dank zeggen voor de 
samenwerking en wil alle inwoners van Lijnden en omgeving Prettige Feestdagen 
wensen en voor 2006: 
  Gezondheid, Geluk en heel veel plezier 
Namens Piet Gabes, 

           Petra van der Meij                 -3-
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Opening Speeltuin 
Het speeltuintje aan de Veldweg op het Airport Business 
Park Lijnden is er dan toch gekomen. Zondag 20 november 
werd “het cadeau” van de SADC (Schiphol Area
Development Company) aan het dorp Lijnden officieel
geopend. Een paar weken geleden waren de speeltoestellen al geplaatst en vóór 
de officiële opening werd er al flink gebruik van gemaakt. 

Een aanwinst voor ons dorp. 
Het was een echt 
openingsfeest, met een
geweldig grote belangstelling.
Het werd een gezellige 
bijeenkomst voor alle 
betrokkenen, alle kinderen en
hun ouders. 
Om 10.30 uur werden de 
bewoners verwelkomd met 
koffie, thee of fris en konden 
de kinderen hun kleurplaten
inleveren.
Jos Weel, als voorzitter van
de dorpsraad, opende. Het 

hele dorp werd door hem gefeliciteerd en hij gaf ons de raad niet achterom te 
blijven kijken naar het lange traject met zijn vele moeilijkheden, maar vooruit te
zien naar het mooie resultaat. 

Daarna mocht Peter Boerman
(raadslid van Groen Links) de
officiële openings-handeling 
verrichten: het doorknippen met 
een grote kartonnen schaar van
een snoer met ballonnen. Hij
benadrukte nog eens hoe 
belangrijk speeltuinen zijn voor 
kinderen in wijken en kernen, wat
betreft spel en beweging, maar
ook voor de sociale contacten.

-10-
Tenslotte overhandigde Jos Weel nog een fles wijn aan Wiet van Hoorn, die vanaf 
het prille begin betrokken is geweest bij de plannen en daardoor ook alle ups en 
downs heeft meegemaakt. Peter Boerman kreeg als dank richting gemeente een 
fles wijn aangeboden. Ook Paul de Swart  kreeg een wijntje, het SADC is immers
de gulle gever geweest.

Yolanthe Cornelisse gaf aan Jos Weel 
de vierde fles, als dank voor de
bijdrage vanuit de dorpsraad. Omdat 
velen in het dorp er aan meegewerkt 
hebben zal deze fles, als dank, 
vermengd worden met de Glühwein 
van de Winterborrel, dan kan ook 
iedereen er van genieten. 

Na een jongleer-optreden van Lynn 
Tieleman kwam het openingsfeest pas
goed op gang met o.a. het
springkussen, de trampoline 
(gesponsord door De Ommekeer:
www.ommekeerspeelgoed.nl ), zelf

suikerspinnen maken en de poffertjeskraam.
Het weer werkte gelukkig mee en daardoor bleef iedereen nog even lekker 
“hangen”.
Met de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd werd de feestelijke opening afgesloten.
De prijzen gingen naar:
1. Judith Worm,   2. Wouter ?,    3. Rosanna Dekker en    4. Janine Pol.

De organisatie lag in handen 
van Saskia Baars en 
Yolanthe Cornelisse en zij 
hebben bij deze opening
laten zien voldoende
creativiteit en 
organisatievermogen in huis
te hebben, zodat we als dorp 
in de toekomst daarvan nog
eens gebruik hopen te 
maken.

In de vuurkorf werden 
spekkies geroosterd. 



_______________________ ________________________                       ______________________ _________________________
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Telefoonnummers om te onthouden
Alarmnummer 1-1-2 Politie, brandweer, ambulancedienst 
Hoofdbureau politie H’dorp 0900 - 8844 
Politiebureau Badh’dorp 0900 - 8844 
Openingstijden ma-woe-vr  10-11.00, di av 18-20.00 uur 
Politiebureau Zwanenburg 0900 - 8844 
Openingstijden di 11.00 - 12.00   vrij av 18 - 20.00 uur
Dorpshuis de VLUCHTHAVEN   023 - 555 1692 
RAYONBEHEER WIJK 1 023 - 56 74 100    10.00 - 12.00 uur 
Dienstencentrum ouderen: Badhoevedorp    020 - 659 5987 

Zwanenburg    020 - 497 4418 
Spreekuur ouderadvies 
Badhoevedorp 020 - 659 5987 ma t/m woe  op afspraak 
Zwanenburg 020 - 497 4418  ma- woe - vr  10 - 12.00 uur 
“Graag gedaan”-adres 555 1216, Hr Deunhouwer, Raasdorperweg 40 

Stichting Algemeen Maatschappelijk werk: 
Haarlemmermeer, Hoofddorp 023 - 569 8888 
Hulpsecretarie Badhoevedorp 020 - 659 3802

di t/m vr  9.00 – 13.00 uur en di 18.00-20.00 u 
Gemeentewinkel Zwanenburg 020 - 567 4119 di, do, vr    8.30-12.30 uur

di t/m vr  9.00 – 13.00 uur en di 18.00-20.00 u 

Sociale raadslieden H’meer 023 - 567 1920   ma-di-don-vrij  14. - 15.00 uur 
Zwanenburg De Olm, spreekuur op afspraak 
Badhoevedorp   spreekuur op afspraak
Oppas Nathalie van Oostveen 023 - 555 2029 

José Weel 023 - 555 1819 
Joyce van Steeden 023 - 555 1495 
Angelique Celie 023 - 555 1817 

Kindertelefoon 0800 - 0432 dagelijks 14.00 - 20.00 
Commissie geluidshinder 020 - 601 5555 
Milieu-klachten   0800-658 6734
Milieu-telefoon 020 - 626 2620 ma t/m vrijdag 9.00 - 14.00
S O S Telefonische hulpdienst 023 - 547 1471 dag en nacht  0900 - 0767 
Dierenambulance informatienummer: 023 562 6136 
Thuiszorg Amstelring 
alle diensten 0900 - 8806  (10ct p min) dag en nacht 
Thuiszorg Badhoevedorp en Zwanenburg via thuiszorg Amstelring 0900-8806 
Centrale doktersdienst 020 - 592 3414 
Verloskundige Badhoevedorp 020 - 615 1047   Reigerstraat 14 
Verloskundige Zwanenburg 020 - 497 2609   Olmenlaan 141
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KLAVERJASTOERNOOI V.O.S. 
Op 28 oktober jl. heeft V.O.S. een klaverjastoernooi georganiseerd voor achttallen. 
Helaas waren er niet zoveel teams dit keer, er hadden zich slechts 9 teams 
opgegeven. Natuurlijk zijn wij blij met deze teams want het betekend omzet. De 
tijden echter van 15 tot 17 teams lijkt bij elke vereniging voorbij. Ik weet nog goed 
dat we de mensen niet in de zaal kwijt konden en we ze in de kleedkamers 
moesten neerzetten, wat toch ook weer een bijzondere sfeer opleverde. Werd er 
iemand boos dan werd al gauw de opmerking geplaatst of deze persoon even 
moesten afkoelen onder de douche. Ja, maar die tijd is dus over. 
9 Teams, een oneven aantal en dus goed nadenken bij de indeling. Het is eigenlijk 
al zolang dat we dit doen dat zelfs de indeling geen probleem meer is. En dan 
hopen dat er geen zieken of afbellers komen omdat we niet zoveel reserve 
mensen hebben. Ria en Wil zijn reserve maar Wil zit nog steeds met haar pols die 
na gebroken te zijn geweest nog moet genezen. Dus liever geen uitvallers.
Om acht uur heet ik iedereen van harte welkom. Spreek de menigte streng toe, er 
mag vals gespeeld worden mits de tegenstander dit niet merkt, dit natuurlijk met 
een knipoog, want vals spelen is er niet bij. Wens iedereen veel plezier, er kan 
begonnen worden met de eerste ronde. 

De avond verloopt zonder veel problemen en ook de kantine heeft het lekker druk. 
De laatste ronde moeten Alie Alderlieste en ik tegen NFC spelen tegen Wil en Nol. 
Deze mannen kennen wij natuurlijk al zolang als wij klaverjassen en Wil wordt dan 
ook mijn oudere broertje genoemd, waarom????? Waarschijnlijk zelfde haarkleur, 
iets meer grijs moet ik zeggen, heeft Wil. 
We hebben zoveel pret met klaverjassen dat de mannen, die ons helpen met de 
punten, ineens vals gaan spelen. Er wordt een kaart van de stapel afgehaald en 
ze spelen een mars. Ik zeg maar niets, ik geloof zelfs dat zijn eigen maatje Nol 
ook niets in de gaten heeft gehad. Daarom vraagt Wil hoeveel troeven er in het 
spel zitten. Ja, de hilariteit die toen uitbrak……. 
Een andere tafel kwam zelfs naar ons toe of wij wat minder wilden lachten want zij 
konden niet tellen. Nou ben ik van mening dat je niet op klaverjassen moet gaan 
als je nog niet kan tellen want dat leer je al op de lagere school en niet op een 
klaverjastoernooi, maar goed, we hebben niets gezegd en geprobeerd wat minder 
gezellig te zijn. 
Het resultaat van dit alles was wel dat wij (VOS 1) als laatste eindigde. Dat was 
netjes van ons (goed excuus) want je moet gasten laten winnen, toch? 
de uitslag:  1. Bosjassers 4. DBIT  7. Meerlanders 

2. NFC  5. Duifjes 1 8. VOS 2 
3. SILO  6. Duifjes 2 9. VOS 1 

Tot een volgende keer, 
Petra van der Meij  -3- 


