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Van de redactie 
Een aantal nummers geleden kon u in de Boeselijn lezen over een wandeling die 
wij maakten door Lijnden. Hierbij kwamen we langs een aantal plaatsen waarvan 
wij niet wisten wat hiermee stond te gebeuren. Inmiddels weten wij iets meer. 
 
Zo hebben wij vernomen dat binnenkort het hotel op het industrieterrein Lijnden-
Oost geopend gaat worden. Wanneer precies is ons niet bekend, ook niet hoe het 
gaat heten en ook  hebben wij geen uitnodiging ontvangen om een avond te 
komen proefslapen. Wel heeft het voltallige personeel van de bouwer Heddes (u 
welbekend van het geluidsisolatieproject) een uitnodiging gekregen om een avond 
in het hotel door te brengen. Dit moet gaan gebeuren op 10 maart a.s. Als u langs 
het hotel komt ziet u de laatste weken al veel bedrijvigheid. Zo worden er al 
trainingen verzorgd in het gebouw. Achter het hotel in het vierde kwadrant wordt 
de grond bouwrijp gemaakt voor de huizenbouw en de kleinschalige 
bedrijfsgebouwen. 
 
Eind december is duidelijk geworden dat de voormalige katholieke kerk is verkocht 
aan een projectontwikkelaar. Deze wil het gebouw veranderen in een ruimte met 
kantoorunits. In de tuin van het parochiehuis is een bord verschenen om de 
verhuur te promoten en kunt u de bouwactiviteiten waarnemen die inmiddels zijn 
begonnen. Meer informatie en foto’s kunt u vinden op www.coredevelopment.nl. 
 
Rondom het dorpshuis de Vluchthaven is veel bedrijvigheid gaande. De 
betimmering van de nieuwe aanbouw is recentelijk voltooid.  
Voor de hoognodige herinrichting van het terrein om het gebouw is het wachten tot 
de bouw van een overdekte jeu de boule baan voltooid is. Er wordt momenteel 
hard gewerkt door een grote groep vrijwilligers van de petanquevereniging. Eind 
februari moet het gebouw klaar zijn.  
 
Om bij te blijven met wat er zoal gebeurt in onze dorpen moet u zeker uw 
buurtblad blijven lezen. Hierin staan echt alle data voor de activiteiten die o.a. 
plaatsvinden in het dorpshuis.  
 
In het laatste nummer stond de datum van de winterborrel georganiseerd door de 
dorpsraad vermeld. Wellicht dat er een te lange tijd tussen zat, want het was lang 
niet zo druk tijdens de borrel als voorgaande jaren. Toch was er een opperbeste 
stemming op deze middag. Live muziek zorgde voor een feestelijke noot en er 
werd zowaar nog een dansje gemaakt ook. Een middag om weer even bij te 
praten met de dorpsgenoten. 

 
 
 

Wat is er nog meer te lezen in deze Boeselijn? Natuurlijk een bijdrage van de 
toneelvereniging Genesius. Zij zijn volop aan het repeteren voor de uitvoeringen in 
maart. En het lijkt erop dat het stuk zich afspeelt in een ziekenhuis, want er is al 
een ziekenhuisbed gesignaleerd in de Vluchthaven. 
Verder leest u een bijdrage van de Petanque. Wie dit vanaf heden gaat schrijven 
is ook voor ons nog even een verrassing, want Piet Gabes is na ruim 10 jaar 
gestopt als `correspondent` namens de boule vereniging. Wij willen Piet heel erg 
bedanken voor zijn bijdrage namens de Petanque vereniging. 

Tot slot wensen wij onze bezorger van de Akerdijk de heer de Jong een heel 
spoedig herstel toe opdat hij de volgende keer zijn “wijkie” weer kan lopen. 
En u wensen wij heel veel leesplezier in uw Boeselijn. 
De redactie 
 
 

*-*-*-*-* 
 

De kerstbomen 
 
Zaterdag 6 januari stond ik de kerstbomen in ontvangst te nemen. De bomen 
werden door enthousiaste kinderen ingeleverd. We legden ze zolang maar op het 
veldje, de container zou zo wel komen. De berg groeide gestaag… 
Totdat iemand meldde dat de bak aan het andere einde van de Nieuwerker-
kerstraat stond. Gelukkig wilden Alex en Christoffel de bak wel in de gaten houden 
totdat de meneer van de 
gemeente hem weer kwam 
ophalen. Gelukkig deed hij dat 
op de aangegeven tijd: 13.00 
uur, en was hij genegen de 
bak op te laden en waar wij 
stonden weer af te zetten. 
Met vereende krachten 
werden alle bomen in de 
container gegooid, waarna de 
bak nogmaals werd opgela-
den en alles toch weer goed 
gekomen is. 
Hartelijk dank aan alle handen 
die ervoor zorgden dat alle 
bomen in no time in de container kwamen. 
Els 
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Nieuws van de dorpsraad 
 
Op vrijdag 8 december heeft waarnemend 
burgemeester Tineke Netelenbos ons dorp bezocht. 
Ook wethouder Jeroen Nobel en gebiedsmanager Peter 
de Graaf waren erbij. In De Vluchthaven hebben we de 
gasten een mooie multi-mediale presentatie kunnen 
tonen, gemaakt door Louis en Kasia van Daalen. Het gaf in korte tijd een goed 
overzicht van het wel en wee in Lijnden. 
Bovendien kwam de verkeerstelling in de Raasdorperweg ter sprake. 
 
Omdat we deze middag wilden laten zien dat Lijnden een bruisend 
ondernemersklimaat heeft, zijn we daarna naar Tex-Arco gegaan. Een bedrijf aan 
de Raasdorperweg, waar gebruikte kleding en schoeisel worden verwerkt. Kleding 
wordt daar gesorteerd, verpakt en verzonden naar diverse landen. Bij veel 
Lijndenaren zal het amper bekend zijn, dat is jammer. Misschien moeten we op 
een zomerse zaterdag eens een open bedrijvendag organiseren, zodat u een 
informatief rondje Lijnden langs allerlei bedrijven kunt maken. 
Een interessante rondleiding die afgesloten werd in de sfeervol (in Amerikaanse 
stijl) ingerichte bar van Tex-Arco. Al met al kunnen de notabelen terugkijken op 
een geslaagde middag, zij weten vanaf nu ons dorp goed op de kaart te zetten.  
 
Na een lange periode is het er dan toch van gekomen. De voormalige R.K.-kerk  
(Sint Franciscus van Sales, oftewel het Witte Kerkje) is op 15 december verkocht 
aan Core Development uit Amsterdam. Core Development  kan dus nu aan de 
slag gaan om gebruikers voor de kerkruimte te gaan zoeken, zodat 
verbouwplannen uiteindelijk gerealiseerd kunnen worden. Men heeft het 
voornemen de dorpsbewoners goed op de hoogte te houden, dus u zult het 
resultaat nog wel eens kunnen bekijken. 
 
De gemeente wil ook in 2007 weer wijkbudgetten uitdelen. Het mag niet meer 
kosten dan € 15.000,- per project. Het wordt toegekend, als het een straat, wijkje, 
vereniging of het hele dorp ten goede komt/verfraait/opleukt. We hebben de lijst 
van toegekende projecten van 2006 gezien en dan blijkt dat het echt geen 
hoogdravende toestanden hoeven te zijn, waarvoor het aangevraagd kan worden. 
Wij zouden het leuk vinden als u met ideeën komt en wij willen u dan (eventueel) 
met de aanvraag graag helpen. Petanque heeft in 2006 een overdekt speelveld 
aangevraagd en gekregen. De grondwerkzaamheden achter Het Vluchthonk zijn 
al volop aan de gang en binnen niet al te lange tijd hopen ze overdekt te kunnen 
spelen. Een mooi voorbeeld van een project. 
  
 
 

 
 
De Kerstbrunch werd gehouden op Tweede Kerstdag, verzorgd door Sennie en 
zijn team. Het werd een fijne middag en het is goed te weten dat niemand in 
Lijnden de Kerstdagen alleen hoeft door te brengen.  
 
Op zaterdag 6 januari zijn de kerstbomen opgehaald. De jeugd had er weer zin in. 
Ook de volwassenen kwamen even mee, vandaar dat Els Dikkes al eerder door 
de Glűhwein heen was dan gepland. De gemeente subsidieert deze activiteit en 
Els kon tijdens de winterborrel leuke prijzen uitdelen. Een tafel vol mooie cadeaus, 
waaruit sommige prijswinnaars bijna geen keuze konden maken. Een stimulans 
om het volgend jaar weer te herhalen, zowel voor de verzamelaars als de 
organisatrice. 
 
De Winterborrel was op zondag 21 januari. De opkomst viel wat tegen. Sennie had 
met een geweldig goed verzorgd buffet op meer gasten gerekend. De aanwezigen 
hebben echter hun dorpsgenoten kunnen ontmoeten en zijn weer bijgepraat. De 
voorzitter, Jos Weel, deelde in zijn “Nieuwjaarstoespraak” mee dat Het Vluchthonk 
zo goed als klaar is, op het schuine dak na. Maar dat laatste sluit een optimaal 
gebruik van het gebouw niet uit. Hij ging ook nog in op de problemen van de 
dijkbewoners, wat erfpacht betreft. Ook de verkeersproblemen van de 
Raasdorperweg verdienen nog hun aandacht in 2007. 
Nadat de kinderen uit de prijzen van de kerstbomen-ophaalaktie een keuze 
hadden gemaakt, kon iedereen genieten van het koud en warm buffet. Men kon 
met een voldaan gevoel naar huis. 
 

Voor nog meer informatie kunt u terecht op www.dorpsraadlijnden.nl 
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Genesius 
 
EEN ONBESCHREVEN BLAD……. 
 
24 en 31 maart spelen wij de komische thriller “Een onbeschreven blad” voor u. 
 
Zoals u van ons gewend bent hebben wij de 1e avond achtergrondmuziek en  
de 2e avond live-muziek zodat we nog even lekker kunnen swingen. 
 
Op deze avonden bevinden wij ons in een ziekenhuis : 
Daar in het grote steriele ziekenhuisbed …. ligt eenzaam en verlaten….. 
Linda Smalhout…of heet ze nou Sophie ? 
In ieder geval, medelijden hoeft u beslist niet met haar te hebben ondanks dat ze 
best zielig kan doen, want het is een gehaaide criminele tante !! 
 
Ze heeft een criminele daad begaan en is daarna met haar auto in volle vaart 
tegen een boom geknald en belandde daardoor in het ziekenhuis bij dokter Ernst. 
Of ze daar blij mee moet zijn valt te betwijfelen want die dokter lijkt meer op een 
verstrooide professor en weet vaak niet eens welke operatie zijn patiënten hebben 
ondergaan. Linda/Sophie ligt hier i.i.g voor geheugenverlies maar je zou soms 
willen dat dokter Ernst in bed ging liggen voor hetzelfde probleem. 
 
Duistere figuren staan regelmatig aan Linda`s  bed om haar geheugen op te 
frissen en te vertellen hoe ze heet en waar ze woont……….. maar bij Linda gaat 
het “lichie” nog steeds niet branden. 
Zelfs niet als tante Bep en tante Door haar komen opzoeken. 
En al helemaal niet als tante Door een beetje doorslaat …. zij blijkt volgens haar 
zeggen meer te zien en te horen dan anderen en loopt met glazen bol en 
wiggelroede door de “tent”. 
 
Nee, de enige bij wie Sofie`s gevoel gaat spreken, haar hartje sneller gaat kloppen 
en haar geheugen met brokjes terugkomt  is Arnold……. met hem blijkt zij dan ook 
een gezamelijke criminele passie te delen …….. 
En dat is niet de enige passie die zij delen want ook het ziekenhuisbed zakt door 
z`n poten als de potige Arnold bij zijn Linda in bed duikt! 
 
Dit tot grote ergernis van zuster Wuppie. 
Gek wordt zij van het gesodemieter en gezeur in die kamer van Linda. 
 
 
 
 
 

 
Zij  heeft geen tijd voor die fratsen want ze is veeeels te druk met het 
achternalopen en observeren van dokter Ernst. 
Tot over haar oren verliefd op haar dokter en dat laat ze duidelijk merken ook!! 
 
Maar als er  tot overmaat van ramp een lijk uit de kast valt in de kamer van Linda 
slaan de stoppen door bij de harde zuster Wuppie en gaat bij haar letterlijk het 
licht uit. 
 
Gelukkig ligt er in hetzelfde ziekenhuis commissaris Vredenhof, of liever gezegd 
dokter VRETENHOF……… zij zal de taak op zich nemen om het e.e.a. op te 
lossen. 
Tja, en dat ze alleen maar goed kan nadenken wanneer zij vette happen naar 
binnen werkt verklaart ook de reden van haar ziekenhuisverblijf……… een 
galoperatie…….. hoe is het mogelijk!! 
Ieders hart klopt vol en in verwachting van een goede afloop!! 
 
U begrijpt dat uw bezoek hard nodig is om de hele zaak te verhelderen. 
Want met die duistere bezoekers alleen redden wij het natuurlijk niet en gaat de 
hele club ten onder. 
 
U bent van harte welkom …. de bezoektijden zijn vanaf 19.30 in ziekenhuis de 
Vluchthaven aan de oude Schipholweg 649 te Lijnden. 
Dit ziekenhuis heeft wel als voordeel dat u mag blijven zolang u wilt. 
 
Wees gerust …… u hoeft echt geen bloemetje mee te nemen voor de patiënt, 
want die barst van het geld dus die haalt ze maar lekker zelf!! 
Bloemenshop Ernst van Woerkom zit ernaast dus dan kan ze meteen even een 
lekkere frisse neus halen en wie weet wordt haar geheugen dan ook gelijk wat 
opgefrist…….. dat zal verhelderend zijn! 
 
Zo niet dan weet ik het ook niet meer … heb ik m`n best gedaan en dan haal ik 
een stevige neut aan de bar bij Sennie!! En wie weet kom ik u daar ook nog 
tegen!! Gezellig !! 
 
Tot dan.   
 
Groetjes namens Genesius, 
Monique Milatz 
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Ilona in Peru  
Hallo allemaal, 
In de Boeselijn van een paar maanden terug stond een verhaaltje over het Peru 
Exposure Project, een project waardoor ik de kans heb gekregen met een groep 
leerlingen van mijn school een reis te maken naar Peru; met dank aan o.a. 
Explore, een organisatie die ontwikkelingsreizen voor jongeren subsidieert. Die 
reis heeft afgelopen kerstvakantie plaatsgevonden, hier in de wintertijd, maar daar 
was het zomer. We hebben eerst Lima bezocht en leren kennen, daarna hebben 
we een bezoek aan een weeshuis gebracht. Ook zijn we naar Cusco geweest en 
naar Huanchaco, waar we vrijwilligersprojecten hebben bezocht en bij 
gastgezinnen sliepen. In dit stukje ga ik proberen een indruk te geven van wat ik 
daar allemaal heb meegemaakt! 
 
Lima  
Onze eerste busreis in Lima vanaf het vliegveld, is me heel goed bijgebleven. 
Alles zag er heel anders uit. De huizen waren nogal vaak niet afgebouwd; ons is 
uitgelegd dat dit komt doordat de regering geen subsidie geeft voor het bouwen 
van een huis. Dus mensen gaan eerst sparen, weer een stukje bouwen, weer 
sparen, enzovoort. De daken bestonden ook in de wijken van de middenklasse 
bijna overal uit golfplaten en om ieder huis stonden hoge hekken of muren met 
punten en prikkels eraan, want de criminaliteit is daar erg groot.  
 Toen we voor een stoplicht stonden, maakte er opeens een kind een 
radslag voor de bus langs. Ik schrok omdat het kind zomaar de weg op rende en 
vroeg me af wat kinderen om elf uur ’s avonds zonder begeleiding bij zo’n drukke 
weg deden. Links van de bus stond een meisje van een jaar of tien heel lief naar 
de bus te zwaaien en met haar haar te spelen, terwijl haar broertje handstanden 
maakte. Pas na een tijdje dringt het tot me door; deze kinderen bedelen en doen 
kunstjes voor geld, zoals, wat we de volgende dagen merkten, héél veel mensen 
in Lima. 

De eerste tijd die we in Lima doorbrachten, wisten we niet wat we zagen. 
Je bent aan de andere kant van de wereld, en dat is duidelijk te merken. Als we op 
straat liepen, werden we overal nagestaard, er werd om ons gelachen, naar ons 
gezwaaid en gefloten en mensen kwamen ons handen geven, of in het geval van 
de blonde mensen: proberen haren uit het hoofd te trekken. In de buurt van Lima 
waar wij zaten, komen vrijwel geen toeristen, dus wij waren een hele attractie 
daar. In elke winkel of taxi waar we kwamen, werden de prijzen opeens 
verdubbeld, als men zag dat we toeristen waren, dus we zijn ook zeker wel een 
paar keer opgelicht!  

Overal in Lima liepen mensen dingen te verkopen op straat, sommigen 
afval en veel snoep en drinken. Er liepen ook kinderen met een zak snoep, 
waarvan ze elk snoepje apart verkochten voor een paar cent, of met speldjes. En 
niet iedereen heeft iets om te verkopen; veel mensen bedelen ook, en we werden 
voortdurend door mensen aangesproken die wat geld van ons wilden. 

  
Dit moesten we overigens weigeren, want voor de veiligheid hadden we 

geen geld bij ons, en om het bedelen te stoppen is het beter dat men geen geld 
geeft. Sommige mensen in Lima bedelen namelijk omdat het een makkelijke 
manier is om aan geld te komen, en dat helpt het land niet vooruit.  
 Het verkeer in Lima is een verhaal apart. Je ontdekt daar dat er op een 
driebaansweg makkelijk zes auto’s naast elkaar passen, en dan kun je ook nog 
inhalen. Als een politiemotor niet snel genoeg gaat naar je zin, dan rijd je hem 
gewoon toeterend voorbij; toeteren doe je trouwens bij alles, bij een kruising, als je 
gaat rijden, als je een toerist ziet, enzovoort. Bushaltes zijn helemaal niet nodig, 
als er mensen langs de weg staan, stoppen er gewoon zes busjes. Die busjes zijn 
overigens zo klein dat ik met mijn 1 meter 65 er niet eens rechtop in kan staan, 
maar er passen wel heel veel mensen in als je gewoon een beetje probeert.  

 
 

groepsfoto in Peru 
Weeshuis 
Een belangrijk deel van de reis was het bezoek aan de Community of Children, 
een weeshuis dat we hebben bezocht in één van de armste wijken van Lima. We 
hebben daar bijna een week doorgebracht. De Community krijgt geen steun van 
de regering, en onderhoudt zichzelf dus. Dat gaat daar niet gemakkelijk; alleen 
met kerst komen er bezoekers die een beetje de weldoener komen spelen en 
aapjes komen kijken. Er is niemand die langer dan een dag blijft. Doordat de 
kinderen broodbakken, pottenbakken en houten speelgoed maken, kan er toch 
wat geld worden verdiend waarvan dan 500 kinderen te eten krijgen.  
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Het eerste wat opvalt in de Community, is dat alle kinderen willen knuffelen en 
spelen en praten; doordat ze allemaal geen families meer hebben, hebben ze een 
enorme behoefte aan aandacht en liefde. En dat is het belangrijkste wat we 
hebben betekend voor die kinderen daar. We hebben de hele week doorgebracht 
met spelen en knuffelen en praten met de kinderen, en het was echt bijzonder wat 
voor band je met ze opbouwt in zo’n korte tijd.  
 
 Omdat er vaak wel voor de kleinere, maar niet voor de grotere kinderen 
iets wordt georganiseerd door bezoekers, hebben we de oudste kinderen een dag 
meegenomen naar de dierentuin. Daar heb ik de dag doorgebracht met twee 
meisjes van zestien en achttien. We hebben de hele dag gepraat, in een beetje 
gebrekkig Engels en héél gebrekkig Spaans van mijn kant, over waar ze vandaan 
kwamen, politiek, Peru, Nederland, sport, vanalles.  
 
Één van de meisjes, Liz, wil later stewardess worden, wat wel leuk om te horen 
was; de kinderen van de Community komen namelijk nooit van het terrein van de 
Community af, en dit meisje wilde duidelijk wel iets meer van de wereld zien. 
Selina vertelde me dat Alan Garçia, de nieuwe president, niet goed is voor het 
land, en alleen opkomt voor de rijkeren. Maar helaas zijn de Peruaanse kiezers 
niet in staat om dat te beoordelen, want Garçia is een charismatische man en in 
Peru zijn er weinig mensen te vinden die hoogopgeleid zijn of iets over politiek 
weten.  
 

De kinderen van het weeshuis hebben wat dat betreft een voorsprong; zij krijgen 
een opleiding, leren o.a. Engels, in plaats van dat ze de hele dag op straat 
bedelen.  
 We hebben ook een dag pannenkoeken gebakken voor alle kinderen 
daar; omdat gas duur is, gebeurde dat buiten op open vuur. We hadden allemaal 
verbrande benen en het was heel warm, maar iedereen vond het wel erg lekker en 
er was weer wat meer te eten! Pannenkoeken kennen ze daar niet, maar er was 
niemand die niet hoefde of het niet lekker vond. Ik geloof dat dat daar sowieso niet 
gebeurt; als er eten is eet je, want het kan best even duren voor je weer krijgt. Na 
een tijdje merk je dat je je zelf ook minder verwend gaat gedragen, want als je een 
paar keer hebt ontdekt dat er geen eten is terwijl je wel trek hebt, zorg je wel dat je 
op de goeie momenten eet.  
 Met mijn belangrijkste les uit Peru, namelijk dat ik gigantisch verwend en 
gelukkig ben, ga ik stoppen. Voor iedereen die meer wil weten: kijk op 
www.exposure.calandlyceum.nl of vraag het gewoon aan mij ☺. Ik vind het 
namelijk heel leuk om te vertellen..! Ik wil iedereen bedanken die mij gesponsord 
heeft, bijvoorbeeld door het meedoen aan de voetbalpoule of door het kopen van 
kaarten, en iedereen die interesse heeft getoond!  
Ilona Smit 
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Kerstbomen inzameling. 
 

Ik ben met mijn broertje en een vriendinnetje van mij 
op vrijdag 6 januari 2007 op kerstbomenjacht geweest. 

De bomen brachten we met de skelter. 
Totaal hebben we 12 bomen bij elkaar verzameld. 

De bomen moesten we achter op het veldje brengen, waar je voor 
elke boom een lootje kregen. 

En zondag 21 januari 2oo7 gingen we naar de Vluchthaven want daar 
kon je met je gekregen lootje een prijs winnen. 

Wij hadden veel kansen omdat we veel nummers hadden. 
We hebben veel leuke prijzen gewonnen en tevens lekker gegeten . 

 

Sheline. 
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meerhistorie 
 
Je staat er niet zo bij stil, maar als we het 
hebben over de posterijen vroeger en nu is er 
een wereld van verschil. Omdat deze stukjes 
worden geschreven voor de bewoners van 
Lijnden en Boesingheliede, beperken we ons ook 
deze keer tot de postverzorging in de 
Haarlemmermeer. 
  
Na de drooglegging van de Haarlemmermeer, 
werd de polder ingedeeld in keurige rechtlijnige 
percelen – ook wel kavels genoemd - van 1000 
m lang en 200 m breed. Deze kavels werden 
samengevoegd tot secties van 2000 m breedte 
bij 3000 m lengte, waardoor er aan beide zijden van de lengtewegen 15 kavels 
binnen een sectie kwamen te liggen. Dit is de reden waarom de meeste 
boerderijen aan de lengtewegen zijn komen te liggen. De lengtewegen liepen van 
noord naar zuid. Precies in het midden van de lengtewegen liepen de lengte 
tochten, die de scheidingslijn vormden tussen de kavels van de lengtewegen. Als 
gevolg hiervan werden adressen aangeduid met sectieletter en kavelnummer. 
  
In den beginne zal er weinig correspondentie zijn gevoerd. Ten eerste hadden de 
inwoners daar geen tijd voor en ten tweede, het merendeel van de bevolking was 
analfabeet. Wie zich moest oriënteren deed dat aan de hand van de kavelkaart en 
als de postbode ergens een brief moest afleveren bestudeerde hij de kaart. 
Naarmate er meer bewoners kwamen werd het steeds moeilijker om de juiste 
persoon op het juiste adres te vinden, nog moeilijker in geval van dezelfde 
familienaam.  
Soms volstond men met alleen een naam op de envelop te schrijven met als adres 
bijvoorbeeld: de Groot aan de Sloterweg. Arme postbode, die zich te voet moest 
verplaatsen in weer en wind over zand- of kleiwegen. De man liep soms vele 
kilometers tevergeefs. In het Weekblad van Haarlemmermeer stonden wekelijks 
advertenties  van onbestelbare brieven.  
 
In deze situatie moest verandering komen. Dat gebeurde in 1862 toen een 
verordering werd afgekondigd, dat huizen genummerd moesten worden en – heel 
belangrijk – van verhuizingen aangifte gedaan moest worden. De gemeente stelde 
wit zinken plaatjes beschikbaar waarop sectieletter en kavelnummer in 5 cm hoge 
zwarte letters en cijfers stonden vermeld. Omdat er op een kavel meer woningen 
konden staan, werd er ook nog een huisnummer aan toegevoegd. 
  
 

 
In hetzelfde weekblad van 20 november 1868 is een lange lijst met 
boerderijnamen afgedrukt, compleet met sectieletter en kavelnummer alsook de 
naam van de toenmalige bewoner, niet te verwisselen met de eigenaar.  

 
De burgemeester schrijft de volgende toelichting bij het artikel: 
“Door de directeur van het telegraafkantoor werd mij verleden week een opgave 
gevraagd van de namen van alle hofsteden in Haarlemmermeer; het doel was die 
nog voor januari 1869 te doen plaatsen in de officiële lijst van plaatsnamen, die 
vanwege het Rijk wordt uitgegeven, ten dienste van telegrafen en posterijen. Ik 
heb dus de plaatsnamen laten opnemen door de veldwachters; de bewoners van 
hoeven zijn aangezocht de bestaande namen op te geven, of daar waar zij niet 
bestonden, nieuwe te kiezen. Hun is aangezegd dat, zo zij daarin in gebreke 
mochten blijven, de burgemeester namen zou geven, die uiteraard later moeilijk 
en omslachtig weer te veranderen zouden zijn”. 
  
De reacties waren niet van de lucht. Sommige boeren verklaarden dat zij als 
huurder niet bevoegd waren een naam te geven, anderen weigerden hun huis van 
een naam te voorzien, kortom, de burgemeester koos eieren voor zijn geld en 
verzocht iedereen de naamgeving als voorlopig te beschouwen, maar wel – 
eveneens voorlopig – de (gegeven)naam op hek of gevel te plaatsen, zodat 
bezorging van brieven en telegrammen zonder noemenswaardige problemen zou 
kunnen worden gedaan. Mocht iemand niet tevreden zijn met de aangenomen 
naam, dan kon hij zijn wens of wijziging voor oktober 1869 bekendmaken op het 
Raadhuis. 
Dat de naamgeving en adressering geen overbodige luxe was moge blijken uit het 
feit, dat er in 1856 al 164 boerderijen verspreid in de Meer stonden, een aantal dat 
gestaag zou uitbreiden. En de postbode? Hij zette zijn voettochten voort van noord 
naar zuid en van oost naar west. 
M.B.Brouwerens 
Bron: Stichting Meerhistorie 
  
Wilt u meer weten over de geschiedenis van de 
Haarlemmermeer, meldt u dan aan als begunstiger van 
de Stichting Meer-Historie. Voor  12,50 euro ontvangt u 
4 prachtig uitgevoerde tijdschriften per jaar. Bel 023-
5581464  
 

 
Het laatste bewaard gebleven nummerplaatje uit de 
begintijd van de Haarlemmermeer-nummering 
 
 

 



_______________________ ________________________                       ______________________ _________________________ 
 

Oud doet wijs 
 
Dit seizoen zijn we goed bezig geweest, en opeens is het dan alweer december 
en staan de dozen met kerstbrood op de bar. 
  
Soms heb je wel eens de ervaring met klaverjassen dat je die 8 kaarten oppakt en 
denkt: “wat moet ik hiermee?”. Gelukkig is er dan je maat die je kan helpen. 
We weten niet wat Jan Dekker de laatste maanden voor maten heeft gehad maar 
hij is wel 1e geworden in het klassement.  
 
De laatste kaartmiddag van 2006 hadden we de prijsuitreiking van het eerste deel 
van dit jaar: 
Jan Dekker won dus met 81994 punten en zijn prijs was een mand met 
levensmiddelen. De 2e plaats was voor Nan de Winter met 679412 punten en 
haar prijs was een verzorgingsset en badhanddoek met opschrift “Oud doet wijs”, 
gemaakt door de zus van Alie de Jong: erg mooi gedaan. 
De 3e plaats was voor Jaap Marcus met 79084 punten en Jaap kon met zijn prijs 
heerlijk paling eten. 
De marsenprijs was voor Piet Kiebert met 21 marsen; proost Piet met je fles 
jenever. Brien Klaver won met 5007 punten de middagprijs; een grote rollade. 
Aan de jokertafel won Annie Kooi, met als prijs iets lekkers voor de badkamer. 
  
Donderdag 11 januari 2007 was de jaarlijkse boerenkoolmiddag met grote halve 
worst, het was weer heerlijk gemaakt. De dames kregen bloemen voor het vele 
werk aangeboden door Ernst van Woerkom. 
  
Tijdens de kaartmiddag van 11 januari 2007, kregen we het nare bericht van het 
overlijden van Hein Schumacher.  
Hein was een gezellige kaarter en een bijzonder mens, we zullen hem erg missen. 
  
De heer Hennie de Jong is 18 januari in het bezit gekomen van zijn tweede 
nieuwe heup. Zijn vrouw Alie heeft ook haar tweede, dus hij wilde niet 
achterblijven! Hij is alweer thuis en het gaat erg goed met hem. 
Misschien een kaartje naar Hoofdweg 24, 1175 LA  Lijnden. 
  
Hr Jaap Marcus is opgenomen in het Slotervaartziekenhuis. Hij had hartklachten 
en is na behandeling gelukkig weer thuis. Zijn adres is Rietvinkstraat 26, 1171 TH  
Badhoevedorp 
  
Wil Blauwhoff  
  

Naschrift van de redactie 
Zondag 11 februari viert Wil Blauwhoff haar 75e verjaardag in de Vluchthaven. 

Dinsdag de 13e is haar verjaardag. 
Wij wensen haar fijne dagen en nog vele jaren in goede gezondheid. 

 



_______________________ ________________________                       ______________________ _________________________ 
 

Jeu de Boule  Pétanque Lijnden 
 
 
Dit is weer het eerste stukje van onze Jeu de Boule -
vereniging in de Boeselijn van 2007. 
 
Het is jammer dat Piet Gabes de PR zaken van onze club 

voor dit blad niet langer meer doet. Hij heeft zijn lidmaatschap van onze club per 1 
januari opgezegd en daarmee is ook het schrijven van artikelen voor dit blad 
komen te vervallen. 
Wij betreuren dit maar respecteren zijn besluit. Ik dank Piet voor de vele stukjes 
welke hij namens de club voor de Boeselijn geschreven heeft. 
 
Voor onze vereniging wordt 2007 een belangrijk jaar. 
Begin maart wordt er op het Jeu de Boule terrein achter de Vluchthaven een 
Bouledrome geplaatst en hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. 
Bij koud en slecht weer kan er dan binnen gespeeld worden. 
Om dit te bereiken is er door diverse leden veel gedaan en wordt er nog bijna 
dagelijks gewerkt aan de vele voorbereidingen en het verder opknappen van het 
omliggende terrein. 
In de volgende Boeselijn meer hierover. 
 
De agenda voor de komende toernooien 
27 januari het Snerttoernooi 
24 februari het Boerenkooltoernooi 
31 maart het LijndenToernooi,  
 
Op 1 september is het grote KOOLTOERNOOI wat voor de zevende keer gaat 
plaatsvinden.  
 
Zowel het Lijnden- als het Kooltoernooi zijn landelijke toernooien waar spelers uit 
het gehele land op kunnen inschrijven en waarvoor elk jaar veel belangstelling 
bestaat. 
 
Wilt u meer weten over onze vereniging komt u gerust eens langs of neem contact 
op met een van onze bestuursleden. 
Elke dinsdag en donderdagavond en ook op zaterdagmiddag bent u van harte 
welkom achter het Dorpshuis “de Vluchthaven”. 
 
Ton Kaneman 
Voorzitter.  
 
 

 



_______________________ ________________________                       ______________________ _________________________ 
 

VOEDINGSADVIEZEN VOOR LIJNDEN 
 
In voeding zitten de bouwstoffen voor een goede gezondheid. Steeds meer wordt 
duidelijk dat er een verband bestaat tussen slechte voedingsgewoonten en het 
ontstaan van welvaartziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en bepaalde 
vormen van kanker. 
 
Het wordt ons tegenwoordig ook wel lastig gemaakt wat goed voor ons is. 
Fabrikanten spelen graag in op de vraag naar snel te bereiden voedsel dat lang 
houdbaar is en lekkere trek stilt. Reclames op verschillende verpakkingen doen 
ons geloven dat het gezond voor je is. Onze zoetbehoefte wordt steeds groter en 
daardoor komt er ook steeds meer voedsel in de winkels die we helemaal niet 
nodig hebben. 
 
Informatie over voeding geef je door, dat heb je van je ouders geleerd, of als er 
interesse bestaat wordt de informatie uit boeken of de media gehaald. 
Naar mijn mening gaat de informatie veel te veel over diëten voor het afvallen, 
terwijl het veel belangrijker is om informatie te geven over de totale voeding zelf, 
vragen als waarom gebruiken we eigenlijk zoveel zuivelproducten, hebben we dat 
eigenlijk wel nodig of wat is de betekenis als ergens light opstaat, is dat echt wel 
zo goed voor ons lichaam, die zijn nuttig om te beantwoorden. 
 
Door de overheid worden er richtlijnen gegeven voor een goede voeding voor de 
gehele bevolking als onderdeel van een gezonde leefwijze, deze zijn: 
 
-  Zorg voor een gevarieerde voeding.  
-  Zorg dagelijks voor voldoende lichaambeweging  
-  Gebruik dagelijks ruim groente, fruit en volkoren graanproducten  
-  Eet regelmatig (vette) vis  
-  Gebruik zo weinig mogelijk producten met veel verzadigde vetten  
-  Beperk het regelmatig gebruik van voedingsmiddelen en dranken met 
    toegevoegd suiker  
-  Beperk de inname van keukenzout  
-  Bij alcoholgebruik: wees matig  
 
In de komende Boeselijnen zal ik zo praktisch mogelijk ingaan op deze richtlijnen. 
Uiteraard is het ook mogelijk een persoonlijk voedingsadvies te krijgen. U kunt dan 
contact opnemen met  
 
Lizette den Dekker, voedingsdeskundige 
Hoofdweg 84 B   in Lijnden 
telefoon 023 – 555 1545  
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