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Van de redactie 
 
September; de maand dat de zomer en de 
vakantie echt voorbij zijn. Nog even 
nagenieten van een mooi najaarszonnetje 
en voor sommigen misschien nog net een 
last minute vakantie. Toch heeft voor de 
meeste mensen het dagelijkse leven allang 
zijn intrede weer gedaan. Bij zo’n moment 
hoort ook weer de Boeselijn. 
 
Hier-is-tie-weer oud en vertrouwd, 
boordevol met nieuws uit uw eigen dorp. 
En ook uw redactie heeft er weer zin in en 
maakt zich klaar om het nieuwe 
seizoensjaar te verslaan middels uw 
buurtblad. Verslagen van de verschillende clubs en verenigingen, nieuws van de 
Dorpsraad, over het gemaal, een verslag van een sportief evenement in de 
Haarlemmermeer (dit jaar viert de gemeente zijn 150 jarig bestaan).  
 
Verder ziet u in deze Boeselijn, of misschien leest u er wel over heen, de 
advertenties van bedrijven uit Lijnden en omgeving die ons buurtblad een warm 
hart toedragen. Zonder deze bedrijven lukt het ons niet om dit blad te laten 
verschijnen. Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk en willen wij hun graag 
bedanken. 
Maar ………….. en u voelt de bui al hangen! …….ook uw hulp middels een 
donatie stellen wij bijzonder op prijs. Dus als u ons financieel wilt ondersteunen 
dan zien wij graag een donatie op onze rekening tegemoet. (Op pagina 1 komt u 
ons rekeningnummer tegen) Als u een bijdrage stort dan zorgen wij er voor dat u 
een jaar lang de Boeselijn kunt  lezen! Alvast bedankt. 
 
Tot slot willen wij u nog extra wijzen op de rommelmarkt zaterdag 1 oktober bij 
Hans in de stal aan de Schipholweg. Al vele jaren organiseert Hans hier een 
rommelmarkt. Toen was de opbrengst nog voor de kerk, maar sinds deze er niet 
meer is gaat de opbrengst naar een andere vereniging. Zo is deze keer de 
opbrengst voor de oudersoos “Oud Doet Wijs” en voor  “de Boeselijn”. Was u toch 
van plan om de zolder op te ruimen en heeft u leuke spullen in te brengen dan 
kunt u deze afgeven bij Hans op Schipholweg 645. En natuurlijk komt u een kijkje 
nemen tijdens de rommelmarkt. 
 
Wij wensen u veel leesplezier in uw Boeselijn 
 
De redactie 
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Nieuws van de dorpsraad 
 
Nieuw Vluchthonk 
 
Na verschillende keren “overleg” heeft de 
welstandscommissie de plannen voor het nieuwe 
Vluchthonk goedgekeurd. De units krijgen twee kappen 
met echte pannen en een snijdingsgoot in het midden.  
 
Ook krijgt de buitenkant het aanzien van metselwerk. Dat kan bereikt worden met 
isolatieplaten ( geluiddempend en goedkoop in de stookkosten), die aan de 
buitenkant voorzien zijn van een stuc-laag, dat op schoon metselwerk lijkt.  
 
Al met al: ons dorp wordt in aanzien steeds meer opgewaardeerd, we krijgen bijna 
een voorbeeldfunctie. 
Een sloopvergunning voor het oude is er ook al. 
 
De bouwvergunning is half september afgegeven en dus kan het beginnen. 
In De Vluchthaven komen de tekeningen te hangen, u kunt daar alvast een 
voorproefje krijgen. Ook op de website: www.dorpsraadlijnden.nl  kunt u de gang 
van zaken blijven volgen. 
 
De volgende vergadering van de dorpsraad is op maandag 3 oktober om 19.30 
uur in De Vluchthaven, waar u altijd welkom bent als u bepaalde zaken met ons 
wil doorpraten. U hoeft zich echt niet verplicht te voelen de hele vergadering bij te 
wonen. 
 
 
---  
 
 
Volkstuintje te huur 
Aan de Raasdorperweg is een mooi terrein waar de gemeente volkstuintjes heeft 
aangelegd. Hier zijn dagelijks (of wekelijks) mensen enthousiast bezig met het 
telen van groente, fruit, aardappelen, pompoenen, bloemen en zo meer. 
Voor het volgende seizoen komen er  1 of 2 stukjes (kavels)  van plm. 100 m2 vrij. 
Heeft u interesse?  
Voor meer informatie kunt u bellen met Oscar Hilhorst tel 023 - 555 2613. 
 
 
 
 
 

 

http://www.dorpsraadlijnden.nl/�
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Voortgang geluidsmetingen in Lijnden 
 
Dorpsgenoten die wel eens op de website kijken 
van de Dorpsraad (www.dorpsraadlijnden.nl) 
hebben het natuurlijk al lang gezien: de online 
Geluidsmeting van de Stichting Geluidsnet is een 
feit.  
 
Alle metingen en rapporten worden gepubliceerd 
op de website. Het eerste meetpunt werd betaald 
door een 20-tal Lijndense families en 3 bedrijven, die daarmee aangaven vòòr een 
onafhankelijke geluidsmeting te zijn. Maar ook Schiphol liet zich niet onbetuigd: er 
werd gevraagd of Lijnden een NOMOS meetpunt wilde hebben, in elk geval voor 
de duur van de tijdelijke maatregel.  
 
Hierop hebben we enthousiast JA gezegd. Het bood beide partijen (Geluidsnet en 
Schiphol) de gelegenheid hun meetsystemen in een directe vergelijking op 
dezelfde locatie tegenover elkaar te plaatsen. En juist dat laatste levert momenteel 
enkele problemen op. De metingen van Geluidsnet zijn structureel hoger dan die 
van Schiphol. Wij hebben hierover contact gezocht met Schiphol, waarop direct de 
volgende dag al gereageerd werd met een herijking van het meetinstrument, plus 
de plaatsing van een tweede microfoon ter controle van de eerste.  
 
Met een eigen (geijkte) meter hebben we naast de technici van Schiphol gestaan, 
waarbij slechts minimale (onhoorbare) verschillen werden geconstateerd en niet 
de soms meer dan 10 decibel verschil die de metingen van Geluidsnet opleveren. 
De beurt is nu aan Geluidsnet om ons meetpunt te herijken of te vervangen. Als u 
dit leest zal dat inmiddels zijn gedaan. 
 
Verder hebben wij Schiphol verzocht of de metingen van het NOMOS meetpunt 
ook online beschikbaar kunnen worden gemaakt. Nu is het nog zo, dat de 
metingen éénmaal per dag via een GSM verbinding naar Schiphol worden 
verzonden. Schiphol staat hier niet afwijzend tegenover. In oktober zal hierover 
een beslissing worden genomen.  
 
Wij houden u op de hoogte. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dorpsraadlijnden.nl/�
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Het plaatsen van de pomp in 

het nieuwe gemaal 
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Genesius 
EEN FRISSE WIND……………………. 
 
Van de ene op de andere dag is het dan zover……..vesten en jassen uit de kast 
want er waait een stevig windje buiten. Wat zou een Hollander zijn zonder zijn 
seizoenen. Hoe heerlijk een zomer ook kan zijn (hoewel deze 1 van de slechtste 
was in 100 jaar !), de herfst heeft ook z`n charme. We verkassen weer naar 
binnen, de lichten gaan steeds vroeger op de avond aan en de kaarsen branden 
volop. Af en toe pikken we nog een verlaat zomers dagje mee en genieten er dan 
met volle teugen van. Nog even en dan is het oktober en beginnen 
langzamerhand de voorbereidingen op HET sinterklaasfeest. Alle pietjes struinen 
de vele winkels af om de kinderen te verwennen met speelgoed en lekkere 
chocoladeletters. Kortom; een vooruitzicht op een heerlijk avondje bij de haard.  
Voordat het zover is resten ons de voorbereidingen en repetities om op 19 en 26 
november “Vrouwen op bestelling” voor u op de planken te brengen. 
 
Voor degenen die in de herfst wel ‘ns een dipje hebben en heimwee hebben naar 
een mooie zomerse dag is dit DE gelegenheid om naar de Vluchthaven te komen. 
Op deze twee donkere avonden schijnt op toneel volop de zon en wanen wij ons in 
de achtertuin van Johan Dijkstra. Hij wil feesten met …………. 25 vrouwen!!!  
Zijn vreselijk bemoeizuchtige buurvrouw Bets veroorzaakt als DONKERE WOLK 
echter flink wat schaduw over Johan’s tuintje!!!! 
Bets’ man Jaap betreurt dit want ook hij ziet net als Johan het zonnetje wel 
schijnen met zoveel mooie vrouwen om hem heen. Hij heeft het er zelfs nog voor 
over om zich in de Kliko te verstoppen om maar niets van het vrouwelijk schoon te 
missen!! 
Al met al dondert en bliksemt het in de tuinen en zelfs een plaatselijk regenbuitje 
ontbreekt niet op het feest. Uiteindelijk zal op het einde van het stuk toch nog de 
zon door breken en kan iedereen tevreden huiswaarts keren. 
 
Voor meer informatie over het weer op deze avonden (19 en 26 november) kunt 
u bellen naar onze weerdeskundige Jan Baars, 020 659 7360.  
Hij zal er persoonlijk voor zorgen dat uw (strand)stoel  deze avonden voor u 
gereed staat in de Vluchthaven…..  daar waar het altijd aangenaam schuilen is!!!! 
 
Neem zonnebrand, paraplu en uw zuidwester mee want deze avonden kunt u van 
alles verwachten !!! 
 
26 nov. is er na afloop van de voorstelling live muziek voor de liefhebbers. 
De zaal is open vanaf 19.30 en de voorstelling begint om 20.00 uur. 
 
Graag tot dan !!! 
Groetjes namens Genesius, Monique Milatz  
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Petanque Lijnden 
 
Jeu  de  Boules  KOOL – LIJNDEN Toernooi …………. 
De eerste zaterdag in september wordt altijd op het jeu de boules terrein achter de 
Vluchthaven aan de Schipholweg het jaarlijkse LIJNDEN-KOOL Toernooi 
gespeeld. Dit maal was het evenement aangepast omdat er op het terrein een 
aantal enorme containers geplaatst waren.  
Hierdoor kon het landelijke evenement geen doorgang vinden en werd het een 
intern toernooi. De vereniging liep hierdoor veel inkomsten mis.  
Toch werd er gestreden om de eerste plaats. Er werden drie voorronden 
gespeeld, waarna alle deelnemers in poules werden ingedeeld. Hierna werden de 
uitslagen uitgerekend en deze waren 
 
A - Poule 
 
Giovaniia  2w +20 
Annie Blom   2w +10 
Hilda de Kock  1w +07 
 
B - Poule 
 
Peter van Zonneveld  2w +24 
TiIlly van Delden 2w +14 
Adrie Klootwijk  2w +07 
 
C – Poule 
 
Nel Daalhuizen  2w +21 
Jan van Tienderen 2w +16 
Gerrit Daalhuizen 2w +15. 
 
 
 

Agenda……………… 
 
Donderdagavond 29/9 clubontmoeting met de DSR 
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1e Marathon van de Haarlemmermeer 
 
Zondag 4 september 2005 
Een stralende zomerse zondag, perfect om er eens lekker 
op uit te trekken. Maar 150 jaar gemeente Haarlemmer-
meer moet gevierd worden en deze zondag zal dat 
gebeuren met een primeur van de allereerste marathon in 
onze polder. Een bekend terrein met vlakke polderwegen, 
de Geniedijk, de Calatravabruggen, het Floriadeterrein, 4 
dorpen en enkele gehuchten en het Haarlemmermeerse bos waren enkele 
ingrediënten van het parcours van 42,2 km. Met vier hardlopers uit Lijnden hebben 
we deelgenomen aan dit evenement. 
De afgelopen maanden hebben vele Lijndenaren mij vaker door het dorp zien 
rennen dan voorheen (soms achtervolgt door een dame!) De reden daarvoor was 
dat ik me had laten overhalen om voor het eerst een marathon te gaan lopen. 
Waar kun je dat beter doen dan op eigen bodem? Dus reden om te gaan trainen 
voor deze lange afstand. 
Nu ben ik al enkele jaren een lange afstandloper, maar een marathon vergt meer 
voorbereiding. Samen met Riet Weel ben ik in mei serieus begonnen met trainen. 
Steeds verder gingen de trainingsrondjes en vaak zijn we deze zomer thuis in 
Lijnden gestart en heeft u ons bezweet door het dorp zien rennen; nu weet u met 
welk doel. 
 
‘On the final day’ was het erg warm  en zonnig. Waren we getraind voor echt 
polderweer regen en wind; nu hadden we een tropische zon en met het beetje 
wind dat er wel was, waren we al blij voor een beetje verkoeling. Mooi weer 
betekent wel veel mensen langs de weg en een gezellig zomer sfeertje en zeker in 
de Meer veel bekende gezichten die je aanmoedigen om door te gaan. 
En het is gelukt. Kees Kooter, een net beginnende atleet, deed mee met de 10 
kilometer en wist een mooie tijd te behalen in 54.49 min. Zijn vrouw Lia had iets 
langer nodig en finishte in 58.13 min. En dat bij 28 graden! 
Riet Weel liep mee op de halve marathon en mocht zich na 1.47.15 de eerste 
dame in de wedstrijdklasse noemen en daarmee behaalde ze de hoogste plaats 
op het erepodium! Waar al die training al goed voor is geweest. 
En in de tijd dat de anderen over de finish gingen kreeg ik het steeds moeilijker 
met de kilometers. De laatste 8 waren erg zwaar met een windje tegen en de zon 
pal in het gezicht. Toch kwam de finish in zicht en met mijn tijd van 3.32.05 was ik 
erg blij en was daarmee 10e in het wedstrijdklassement.     
Terugkijkend op deze marathon blijven de leuke momenten, de aanmoedigingen 
van alle toeschouwers, het euforische moment als je gaat finishen en het geflikt 
hebt, momenten dat het lijkt of je vleugeltjes hebt en de straat alleen voor jou is. 
Die momenten maken het afzien weer helemaal goed. Bedankt alle supporters 
voor het aanmoedigen! Misschien volgend jaar weer. 
Ernst van Woerkom     
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Meerhisorie 
 
Vijf keer per jaar stelt de redactie van de Boeselijn mij 
in de gelegenheid een stukje te schrijven over de 
geschiedenis van de Haarlemmermeer. Over de 
afgelopen vier jaar zijn er daarvan 20 verschenen.Voor 
privé doeleinden zijn die gebundeld. Dit bleek goed aan 
te slaan, wat ons op de gedachte bracht dit bundeltje 
ook - tegen een kleine vergoeding - beschikbaar te 
stellen voor geïnteresseerde lezers van ons dorpsblad.  
Els Dikkes van ‘t copy shoppy tel. 023-5551426 heeft 
zich bereid verklaard de distributie op zich te nemen. 

 
Met het schrijven van die stukjes probeer ik 2 doelen te bereiken. In de eerste 
plaats begunstigers te werven voor de Stichting Meer-Historie. De stichting is 
buitengewoon actief op het terrein van het behoud van het cultureel erfgoed van 
de Haarlemmermeer. Het lijkt of de Gemeente alleen geïnteresseerd is in de 
commerciële belangen van de polder. Denkt u maar eens aan de sloop van de 
vele boerderijen ten behoeve van nieuwbouw, kantoren en wegen. Hoe sterker 
een tegenpool als bijvoorbeeld de Stichting Meer-Historie, hoe meer druk kan 
worden uitgeoefend op de Gemeente en hoe meer kans er bestaat voor behoud 
van karakteristieke panden en natuurgebieden.  
Onder de vele historische verenigingen in Kennemerland is de Stichting Meer-
Historie de grootste met een begunstigersaantal van ruim 2400  en dat willen wij 
graag zo houden. Helaas hebben veel nieuwe bewoners van de Meer geen idee 
op welk een uniek stukje land zij wonen. Slechts 150 jaar geleden was dit land nog 
water! Zou iemand zich bij het passeren van een brug over de Ringvaart 
realiseren, dat deze vaart met de hand is uitgegraven? En onder welke 
erbarmelijke omstandigheden de eerste bewoners na de droogmaking hebben 
moeten leven? En daarmee zijn we aangeland op mijn tweede doel namelijk de 
historie van de Haarlemmermeer onder uw aandacht te brengen. 
 
Nu we het toch over de historie hebben 
kan ik u een bezoek aan het Historisch 
Museum van harte aanbevelen. Het 
museum is de hele afgelopen winter 
gesloten geweest voor het publiek in verband met een grootse verbouwing. Het 
resultaat mag er zijn en is absoluut een bezoek waard. De nieuwe inrichting is 
ruim opgezet en op thematische wijze ingericht met originele accenten zoals 
informatie uit metalen boeken met geluid. De tentoonstelling geeft een beeld van 
vroeger en nu, want ook voor de luchtvaart is plaats ingeruimd met een echte 
verkeerstoren. Kortom, voor degene die belangstelling heeft voor de grond waarop 
wij wonen is een bezoek aan het Historisch Museum dubbel en dwars waard.  

 

U vindt het museum aan de rand van het Haarlemmermeerse Bos, achter de 
Mentzhoeve, parallel aan de Kruisweg, ingang IJweg. 
  
Alle werkzaamheden van De Stichting Meer-Historie worden verricht door 
vrijwilligers. Ik heb mij tien jaar geleden aangemeld voor de werkgroep 
“documentatie”. Met een groepje van 6 hebben wij alle publicaties in de vorm van 
meer dan 500 boeken,- vóór, tijdens en na de droogmaking – tijdschriften, 
krantenknipsels en over de 5000 foto’s gerubriceerd en gecatalogiseerd. Deze 
bibliotheek is ondergebracht in de archiefruimte van het Gemeentehuis in 
Hoofddorp, waar licht, en luchtvochtigheid garant staan voor het behoud. Vanuit 
die werkgroepperiode ben ik geïnteresseerd geraakt in de herkomst van de 
Haarlemmermeerse boerderijen. Samen met één van de oprichtsters van de 
Stichting Meer-Historie, de thans 94 jarige mevrouw Van Zijverden, duiken – oud 
Lijndenaar Piet Gorter - en ik wekelijks in het Rijksarchief in Haarlem in de 
notariële akten van weleer.  
Onze gegevens zijn mede gebruikt bij de samenstelling van een uniek boek over 
boerderijen in de Meer, “Haarlemmermeerse boerderijen en hun bewoners” 
dat begin september 2005 is uitgekomen en bij de reguliere boekhandel 
verkrijgbaar zal zijn. Zoals de titel aangeeft staat er een schat aan informatie in 
vermeld met prachtig fotomateriaal. De oplaag is beperkt, dus haast u naar de 
boekhandel. 
 
Ik hoop met deze uiteenzetting uw belangstelling te hebben gewekt voor het 
belangrijke werk dat de Stichting Meer-Historie verricht. U kunt voor slechts € 
12,50 per jaar begunstiger worden, waarvoor u 4 mooi verzorgde, professioneel 
geschreven tijdschriften ontvangt en gratis toegang heeft in het museum. Een 
telefoontje naar 023-5581464 is voldoende. 
  

M.B.Brouwerens 
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Oud Doet Wijs 
 
Het was weer een gezellig weerzien na de zomerstop. 
Je kon echt merken dat er veel zin was de kaarten op te pakken. 
De voorzitter liet ons weten de competitie in twee delen te gaan doen,  
dat houdt de spanning erin.  
 
Hr. Markus en Hr. Smit blijven in onze kring maar niet in het bestuur. 
Hr. Markus zo op en top aanwezig en Hr. Smit met zijn goede verslagen  
rondom de club zullen we zeker missen. 
 
De grote verrassing dit jaar: de Heren bestuur willen zomaar 2 dames in de kring 
o.a. Hennie Varewijck en ondergetekende. 
We hopen er een goed jaar van te maken. 
 
Wil Blauwhoff 
 

 

Nog even dit: 
1 oktober rommelmarkt. 

Naast de Vluchthaven, Schipholweg 645 
U mag inbrengen, maar ook uithalen. 

 

 
 

 
--- 

 
 
Het verheugt ons u te kunnen melden dat het met de 
heer Berend Joustra die zondag 11 september als 
gevolg van een hartstilstand naar het VU ziekenhuis 
ging, elke dag een beetje beter gaat. Hij ligt nu nog op 
de intensive care, maar hij zal naar verwachting 
spoedig naar een andere afdeling verhuizen. 
 
Wij wensen hem van harte beterschap en Ria en de 
verdere familie veel sterkte toe. 
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ingezonden 

 
Help,  

vakantiegevoel in Lijnden! 
 

Sinds Schiphol de 5e baan in gebruik heeft  
genomen is ons woongenot compleet verdwenen. 

Nu de vakantievluchten zijn losgebarsten 
zitten we in een walm van roet en kerosine. 
Buiten zitten vergeet het maar vanwege de 

ongelooflijke herrie. 
 

Hoge sterftecijfers van jonge mensen aan kanker. 
Woon 36 jaar in Lijnden  

maar het slaat nu werkelijk alles! 
Bellen naar Schiphol????  

Men hoort het aan. 
 

Net weer 1200 euro onroerengoed-belasting  
overgemaakt, of we in het mooiste en 
rustigste dorp van Nederland wonen. 

 
Reizen per vliegtuig is niet weg te denken. 

Schiphol kan een daad stellen door 
óf  mijn huis te kopen en het te verwijderen 

óf de onroerengoed-belasting  
voor hun rekening te nemen. 

Medestanders weinig  
vanwege de vele mensen  
die op Schiphol werken. 

 
U begrijpt 

 een vakantiegevoel kan ik niet  
meer krijgen met al die walmende en  

krijsende vliegtuigen. 
 

Zo, dit is eruit. 
 

C.Hoogendam / Lijnden 
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Schoolhandbal VOS succes story wordt vervolgd. 
 
Voor het elfde jaar organiseerde VOS een schoolhandbaltoernooi en evenals 
voorgaande jaren was het een drukte van belang. 
Vele scholen deden mee en VOS was zeer blij met de Tweemaster uit Vijfhuizen 
die dit jaar voor het eerst mee deed. Ik heb ze niet geteld maar 500 kinderen 
waren vanaf 13.00 uur tot 18.00 druk met een wedstrijd spelen. 
Deze keer ben ik niet betrokken geweest bij de organisatie van dit evenement 
maar ben op de achtergrond aan het werk geweest. Maar de dag zelf ben ik 
voornamelijk aan het fluiten geweest. Wat kan ik daarvan genieten. Kinderen die 
niet kunnen handballen maar zo verschrikkelijk hun best doen om de spelregels 
die ze even snel geleerd hebben ten uitvoer te brengen.  
 
Een speler (Bir) kon zo mooi handballen (hij speelde al geruime tijd en op zeer 
hoog niveau) dat het ook voor ons een prachtig schouwspel werd. Deze jongen 
scoorde natuurlijk heel vaak maar zo mooi. Echt, wat een genot! 
 
De hele kleintjes is natuurlijk geweldig om te fluiten, zij zijn niet geïnteresseerd in 
spelregels, hebben niet in de gaten als ze midden in de cirkel staan. Ze 
verdedigen op de helft van de tegenpartij want dat had de juf gezegd. Al met al zo 
leuk, echt…. 
Je kan minuten moeten praten of schreeuwen om ze enigszins in het gareel te 
krijgen en met schreeuwen bedoel ik niet persoonlijk maar hard roepen wat er van 
ze verwacht wordt en ook de scheids doet mee want de trainer of coach redt het 
niet. Laat ik het zo zeggen, ze horen de trainer/coach niet. Soms moeten ze 
wisselen, nou de coach kan roepen tot zij/hij blauw ziet, ze horen niets. De 
smoeltjes met de spanning, doen we het goed? 
 
Ik heb trouwens gemerkt dat ik omkoopbaar ben. Er was een school die verloor, 
jammer, maar kan gebeuren. Toen vroeg een moeder, mij welbekend, Peet kunnen 
ze volgende keer winnen? Ja hoor, antwoordde ik. Ik geloof dat ik ze moet fluiten. 
Stom! Dat moet je nooit zeggen en vooral niet als ze het herinneren dat jij die 
wedstrijd fluit en ook nog even herhalen dat jij ze zal laten winnen. 
Peentjes heb ik gezweten! Maar deze groep won gewoon de wedstrijd door goed 
te handballen en dus ZONDER hulp van deze scheidsrechter. (Pffffff) 
 
Om 18.30 waren alle wedstrijden gespeeld en de winnaars bekend. 
In elke poule was een winnaar en de eerste drie in elke poule kregen prachtige 
bekers. In verband met het 150 jaar bestaan van de gemeente Haarlemmermeer 
werden alle bekers voor de eerste plaats gesponsord door de gemeente 
Haarlemmermeer en ook werden er voor alle deelnemers vaantjes geschonken. 
 
Het was weer een feest zowel voor de kinderen als voor de organisatie. Een 
geslaagd toernooi 2005 op naar 2006?????? 
Petra      
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Wij feliciteren 
 

24 november zijn oud Lijndenaren en trouwe Boeselijnlezers 

Henk en Jo van Woerkom  50 jaar getrouwd 

en dit gaan ze in familiekring uitgebreid vieren. 
Met dit heuglijke feit willen we ze van harte feliciteren. 

 

--- 
 

27 augustus vierden 

Reinier en Anne Klaasse Bos hun 25 jarig huwelijksjubileum 

Alsnog van harte gefeliciteerd!! 
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